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			Belangstelling van de engelen voor het evangelie

			‘In welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.’
1 Petrus 1:12

			De apostel Petrus schreef zijn eerste brief aan vervolgde mensen, van wie er velen zeer zwaarmoedig waren door veelvuldige beproevingen. Het lijden van de vroege christenen is te erg om zelfs aan te denken. De wereld heeft haast geen ergere wreedheid gekend dan die de eerste dienaren van onze Heere en Meester achtervolgde. Daarom probeerde Petrus, toen hij aan deze beproefde heiligen schreef, hen te troosten en te bemoedigen. Waarover heeft hij dan geschreven? Wel, over het Evangelie, want er gaat niets boven de eenvoudige leer van de zaligheid door verlossing om de meest terneergeslagen geesten op te beuren.

			Het hoofdstuk waaruit onze tekst genomen is, is net zo duidelijk als het Evangelie zelf. Petrus vertelt hier de verkoren vreemdelingen dat ze waren wedergeboren ‘tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis.’ Hij herinnerde hen er ook aan dat zij ‘niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijn (…) maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.’

			In dit hoofdstuk vinden we alle grote centrale waarheden van het Evangelie: verkiezing, verlossing, wedergeboorte, daadwerkelijke roeping, heiligmaking en volharding tot het einde. Geliefden, wanneer we op zoek zijn naar vertroosting, laten we dan nooit het Evangelie de rug toekeren. Een kind van God vindt altijd de beste troost in de dingen van God. Als uw troost alleen tot u komt uit wereldse kringen, dan is het vrij duidelijk dat u tot de wereld behoort. Maar als u een van Gods ware kinderen bent, dan bevat het Evangelie van Christus al alles wat u zoekt om u onder de zwaarste beproeving op te beuren. Het wordt u ook prompt toegebracht door de Heilige Geest, de Vertrooster, als u het maar uit Zijn handen verwacht.

			Petrus beschrijft hier een geneesmiddel voor moedeloosheid van geest en voor neerslachtigheid in het algemeen. Dat geneesmiddel is: een grotere belangstelling voor de dingen van God te krijgen, meer aandacht aan de overdenking ervan te schenken. Ze zijn al onze aandacht meer dan waard, want als de profeten, die mannen met de meest voorname menselijke geest door God geïnspireerd, zo grondig moesten zoeken om Gods Woord te begrijpen zoals dat aan hen geopenbaard werd, dan moet er wel iets in zitten dat ook wij maar beter konden onderzoeken. Als de heilige engelen, die wezens met hun machtige intelligentie, ‘begerig zijn in te zien’ in de dingen van God, dan moeten er onder de eenvoud van het Evangelie wel enkele zeer diepe dingen verborgen liggen die u en ik moeten onderzoeken.

			Als we die inderdaad op het spoor kwamen, zouden we sterk worden opgebeurd en vertroost. We zouden dan niet meer denken aan die beproevingen die ons nu zo vaak kwellen. We zouden er ver bovenuit getild worden. We zouden niet langzaam en moeizaam over de oneffen weg gaan en onze voeten aan iedere scherpe steen openhalen en onze geest door iedere pijnlijke beproeving laten doorsteken. Maar we zouden opvaren met vleugels, gelijk de arenden, en over de hoge plaatsen van de aarde zweven en ons verheugen in de Zaligmaker, Die zulke grote dingen voor ons gedaan heeft. We zouden een maaltijd van vet vol merg eten die God bereid heeft voor hen die Zijn Woord toegewijd bestuderen en het boven alle aardse schatten verkiezen.

			Op dit moment ga ik niet verder in op de grote belangstelling die de oude profeten voor Gods Woord hadden, maar ik zal me beperken tot de belangstelling die de engelen erin hebben, zodat ik u mag opwekken om hun voorbeeld na te volgen. Eerst wil ik u eraan herinneren dat de engelen een daadwerkelijke belangstelling hebben voor het Evangelie van onze zaligheid. Ten tweede wil ik u laten zien dat de engelen het ijverig bestuderen – ‘in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.’

			I. De engelen hebben een daadwerkelijke belangstelling voor het Evangelie van onze zaligheid. Het moet gezegd worden dat ze er niet voor zichzelf in geïnteresseerd zijn. Zij hebben nooit gezondigd en hebben daarom geen verzoening of vergeving nodig. Ongetwijfeld hebben ze er een of andere indirecte belangstelling voor, die ik nu niet zal proberen uit te leggen, maar in zoverre het Evangelie zaligheid, genezing, vergeving, heiligmaking en reiniging brengt, dat hebben de engelen niet nodig. Omdat ze nooit bezoedeld zijn, hoeven ze niet gewassen te worden. En aangezien ze een volkomen gehoorzaamheid kennen, hoeven er geen tekortkomingen van hen vergeven te worden. Toch hebben ze een diepe belangstelling voor het werk van de Heere Jezus Christus.

			Wat zal ik dan zeggen over de waanzin van hen die wel door de zonde verontreinigd zijn maar toch geen belangstelling hebben voor de fontein waarin we witter dan de sneeuw gewassen kunnen worden? Wat zal ik dan zeggen over de dodelijke dwaasheid van hen die wel schuldig zijn maar toch geen moment denken aan de weg ter vergeving die God ons in Zijn Zoon Christus Jezus, onze enige Zaligmaker, voorhoudt?

			De engelen hebben ook geen belangstelling voor het Evangelie vanwege de betrekking ervan op enige van hun mede-engelen, want de gevallen engelen hebben part nog deel aan het aanbod ervan. Toen zij uit hun beginsel vielen, liet God hen zonder hoop. Ze blijven bij hun opstand tegen Hem, wachtend op de vreselijke dag waarop zij de volle vergelding voor hun snode oproer zullen ontvangen. Er is geen genade voor gevallen geesten. Zie eens hoe God Zijn soevereiniteit uitoefent. Toen de mensen en de engelen allebei gezondigd hadden, ging Hij aan de hoogste zondaars voorbij en nam Hij de laagste aan. De gevallen geesten ‘heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.’ Maar Hij keek neer op de mensen, schepselen van een dag, met ogen vol erbarmen en mededogen en zond Zijn Zoon in onze natuur naar de aarde opdat Hij ons zou verlossen van de toorn die ons rechtmatig deel was. De engelen hebben geen direct belang in de dood van Christus en het bloed van Christus vanwege enige zegen die door Hem tot hun vroegere engelengezellen zou komen. Maar toch zijn ze begerig deze dingen in te zien.

			Wat moet ik dan wel niet denken van mijzelf en van u, geliefden, wanneer wijzelf, als behouden mensen, weinig of geen belangstelling voor het Evangelie hebben als het enige middel tot behoudenis van onze medemensen? We moeten ons diep schamen als we minder medelijden met de mensen hebben dan de engelen, want mensen zijn onze broeders die door niets anders behouden kunnen worden dan door het Evangelie van Jezus. Daarom moet ons gemeenschappelijk mens-zijn ons ertoe brengen hun welzijn te zoeken. We dienen de grootst mogelijke belangstelling te hebben voor de zaken die bijdragen tot de vrede van hun onsterfelijke zielen.

			De engelen hebben grote belangstelling voor het Evangelie omdat zij Gods belangstelling ervoor waarnemen. Waar God om geeft, daar geven de engelen ook meteen om. Wat de Heilige Geest bedroeft, moet ook voor de heilige engelen smartelijk zijn. En wat het hart van God verblijdt, moet ook de geesten verblijden die zich vol aanbidding rond Zijn troon neerbuigen. De heiligen roepen, een ieder tot zijn medeheilige: ‘God wordt verheerlijkt door het zalig maken van zondige mensen. Onze gezegende Heere en Leidsman ging naar de aarde om de verlossing voor gevallen mensen te volbrengen. Laten we daarom al het mogelijke leren over Zijn wondere werk en waar er ook maar iets is wat we kunnen doen om het te bevorderen, laten we dan klaarstaan, met uitgespreide vleugels, om op Gods bevel te vliegen.’

			Zonder twijfel hebben de engelen ook belangstelling voor het Evangelie omdat ze vol liefde zijn. Die reine geesten hebben lief, zo zeker als zij bestaan. Niet alleen hebben zij hun God lief en elkaar, maar ze hebben ook ons lief, die een weinig minder dan de engelen gemaakt zijn. Ze kennen een grote genegenheid voor ons – veel meer dan wij voor hen, denk ik. Wij zijn als het ware hun jongere broertjes. Wij zijn echter door vlees en bloed verbonden met het stoffelijke, terwijl zij reine geesten zijn. Toch zijn ze niet afgunstig op ons vanwege de liefde van God. Noch verachten ze ons vanwege onze gebreken en dwaasheden.

			Wel denk ik dat ze zich vaak over ons zullen verbazen. Ze moeten ons soms wel graag vragen willen stellen over ons vreemde gedrag, zoals twee van hen toen Christus was opgestaan uit de doden en Maria Magdalena liep te huilen. Die engelen waren zeer verheugd omdat Christus opgestaan was, dus zeiden ze tegen haar: ‘Vrouw! wat weent gij?’ Om wat voor reden zou men hebben kunnen huilen toen Jezus van de doden opgestaan was? Geliefden, de engelen moeten wel vaak verbaasd over ons staan en denken dat we de meest eigenaardige schepselen zijn. Niettemin hebben ze ons lief en daarom hebben ze veel belangstelling in dat Evangelie dat ons hoogste goed bevordert. Zij weten wat wij te vaak vergeten: dat niets ons gelukkig kan maken behalve heilig te zijn en dat niets ons heilig kan maken behalve gewassen te zijn in het bloed van Jezus en vernieuwd te zijn door de Heilige Geest. Uit hun eerbetoon aan God en hun broederschap tot de mens komt die belangstelling voort waardoor ze een verlangen hebben de verborgen van dingen van God en Zijn Evangelie in te zien.

			De engelen hebben altijd belangstelling gehad voor alles wat met de mensen te maken heeft. Enkelen van hen stonden bij de poort van Eden met een vlammend zwaard, dat zich omkeerde, om onze eerste voorouder buiten te houden als hij zou proberen zich met geweld een weg terug te banen nadat hij het recht op al de vreugden ervan verspeeld had. En nog steeds staat de meest liefhebbende geest in de wereld aan de kant van het recht en gelooft hij in de rechtvaardigheid van God, hoewel het paradijs verloren is en de mens ertoe gedoemd om in het zweet van zijn aanschijn brood te eten. Wij staan aan de kant van de mens, maar nog meer aan die van God. We zeggen: laat God, de altijd Rechtvaardige, verheerlijkt worden, wat er ook van de mensenkinderen wordt.

			Na die noodlottige dag van de zondeval hebben de engelen voortdurend over de mensen op aarde gewaakt en veelvuldig met een aantal van hen gesproken. God heeft hen met een boodschap van genade gezonden naar Abraham, naar Izak, naar Lot, naar Jakob of naar anderen uit het menselijk geslacht. Het was een grote dag toen Gods wagens, ‘tweemaal tienduizend, met duizenden engelen’ [Engelse vertaling], plechtstatig neerdaalden op de berg Sinaï bij de afkondiging van de wet. De engelen waren daar als hovelingen van de grote Koning bij om aan de afkondiging van de wet van God extra ceremonieel te verlenen. Door bij die grootse gelegenheid aanwezig te zijn, geven ze hun interesse in de mensenkinderen te kennen.

			Maar ik vind het nog fijner om tot u over hun komst te spreken als ze de geboorte aankondigen van Hem over Wie we zingen: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.’ Toen de geboorte die zij hadden aangekondigd plaatsvond, hingen ze blij boven de velden van Bethlehem en zongen het plechtige gezang: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’ Het was hun intense belangstelling in ons die hen er blij over maakte dat onze Verlosser geboren was.

			Op dat belangrijke moment toen Jezus werd verzocht in de woestijn en Hij bij de wilde dieren was nadat de satan Hem verlaten had, zijn de engelen dichterbij gekomen en ze dienden Hem. Toen Hij op aarde was, waren ze altijd bij Hem in de buurt, altijd onzichtbaar aanwezig waar Hij ook maar ging. U weet wel dat er een engel Hem verscheen om Hem te versterken toen Hij in de Hof van Gethsémané geheel bedroefd was tot de dood toe. Het was iets wonderlijks dat de Zoon van God kracht toegediend moest krijgen van een engelengezant. Met welk een belangstelling moeten de engelen vol ontzag naar onze Heere aan het kruis gekeken hebben! Maar blij daalden ze af naar Zijn lege graf, gingen het binnen en bewaakten de plaats waar Zijn gewijde lichaam enige tijd had gelegen. Ze spraken met Zijn discipelen en vertroostten hen met de woorden dat Hij uit de doden was opgestaan. De hele tijd hadden ze zoveel belangstelling voor alles wat met Hem te maken had omdat ze in Hem de Zaligmaker van zondaren herkenden.

			Maar dit is nog niet alles. We weten uit de Schriften dat ze niet alleen gewaakt hebben over de Zaligmaker, maar ze verheugen zich ook over berouwvolle zondaren. De Heere Jezus heeft ons verteld dat ‘er blijdschap is voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.’ Dat wil zeggen dat er blijdschap in Gods hart is en de engelen kunnen het merken. Ze staan in Gods tegenwoordigheid en ze kunnen zien dat God blij is. We weten dat ze ook in die blijdschap delen. In de gelijkenis van het verloren schaap stelt onze Zaligmaker de schaapherder voor die zijn vrienden en buren samenroept en tegen hen zegt: ‘Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.’ Dat doen zij ook, dat weet ik zeker. Zij zijn ook blij over iedere geredde die op de schouders van de Goede Herder wordt thuisgebracht.

			En geliefden, ze waken over iedere gelovige. Dit is een van hun belangrijkste taken, want ‘zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen?’ Die belofte die de satan verdraaide, geldt voor ieder kind van God: ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.’ Het is niet aan mij om u te vertellen voor welke geestelijk kwaad zij ons behoeden. Noch zal ik proberen te beschrijven hoe er, vaak in de lucht, felle gevechten zijn tussen de demonen uit de hel en de goede geesten uit de hemel, of hoe de vorst van de macht der lucht door de aartsengel Michaël wordt gehinderd en teruggedreven als deze het levende lichaam van Christus onder zijn hoede komt nemen, zoals hij vroeger waakte over het dode lichaam van Mozes. We weten er maar weinig van hoeveel we deze onzichtbare dienaren van de heilige God verschuldigd zijn. Ze zijn zeer geïnteresseerd in al Zijn kinderen.

			We weten uit de gelijkenis dat Lazarus stierf ‘en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham.’ Wat deze uitdrukking betekent, zal ik niet proberen uit te leggen, maar ik weet zeker dat wanneer wij die de Heere liefhebben sterven, de engelen dan iets te maken zullen hebben met ons verscheiden en met onze invoering in de wereld van de zalige geesten en in het audiëntievertrek van de Heere onze God. Ik waardeer Bunyans verhaal van de pelgrims die de rivier doorgaan en dan de blinkenden aan de andere kant ontmoeten, die hen de steile helling naar de Hemelstad op leiden. Daar zullen ze het aangezicht van hun Meester met blijdschap zien en tot in eeuwigheid nooit meer afreizen.

			Zelfs dan zijn ze nog niet klaar met ons, want wanneer we voor eeuwig bij God zullen zijn, beschermd tegen alle gevaar om te vallen en te zondigen, zullen de engelen de muziek van ons gedurige lied doen aanzwellen. Zij zullen dan zingen: ‘Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.’ Niettemin zijn wij dan in staat te zingen wat zij niet kunnen zingen: ‘Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; en hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.’

			Verder zullen deze geliefde bewakers van onze gangen hier beneden, deze geduldige hoeders over onze nachtelijke uren, deze engelengidsen die onze metgezellen in de dood zijn wanneer vrouw en kinderen niet verder met ons mee kunnen, deze illustere wezens in de hemel uit onze mond horen van de menigvuldige wijsheid van God. Ze zullen zich verbaasd en verblijd rondom ons scharen als ieder van ons op de glazen zee staat. Ze zullen ons vragen om de wonderen van verlossende liefde steeds weer opnieuw te vertellen en hun te zeggen wat bekering betekende, wat heiligmaking betekende en hoe de macht, wijsheid, genade en het geduld van God door een ieder van ons ervaren werden. We zullen hun vreugdevolle onderwijzers zijn tot in alle eeuwigheid.

			Heb ik zo niet aangetoond dat de engelen een daadwerkelijke belangstelling in het Evangelie van onze Heere en Heiland Jezus Christus hebben? En nu nog een praktisch punt: hebt u ook een daadwerkelijke belangstelling in het Evangelie, u in wiens natuur Christus is verschenen, u mensenkinderen, u die voor eeuwig zult omkomen tenzij het kostbare bloed van het Lam op u gesprenkeld wordt? Het was voor mensen zoals u dat Hij stierf, voor de schuldige zonen en dochters der mensen, ‘want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad van Abraham aan.’ Hij heeft mensen aangenomen, geen engelen. Als zij belangstelling in het Evangelie hebben, moet u, wie het speciaal aangaat, er dan ook niet in geïnteresseerd zijn?

			Ik heb u er al aan herinnerd dat ze geen medebroeders onder de engelen hebben die door het Evangelie bekeerd moeten worden. Ze hebben geen medezusters die zich door de geschiedenis op Golgotha naar God moeten wenden. Toch hebben ze een diepe belangstelling in het Evangelie en ook in ons. Wilt u, mijn medechristenen, zich dan ook niet meer interesseren voor het werk van God en voor de verbreiding van het Evangelie als uw eigen vlees en bloed erdoor bekeerd moeten worden of anders voor eeuwig zal moeten sterven? Onze broers en zussen, onze zonen en dochters, onze vrouw en man, misschien zelfs onze ouders zullen voor eeuwig vergaan als Jezus Christus niet tot hen gebracht wordt en zij tot Hem gebracht worden. U onbekommerde kerkmensen, u die rustig gaat slapen terwijl er mannen en vrouwen verloren gaan, waar bent u mee bezig? Waar denkt u aan, u die in de voorhoven van het huis des Heeren het vette eet en het zoete drinkt? Hebt u ooit gevangenen de weg naar de vrijheid gewezen? Hebt u ooit aan stervenden dit goede nieuws verteld: ‘door een blik op het kruis is er leven en heil’? Hebt u ooit degenen die verloren gaan gezegd dat er ook voor hen redding is in Christus Jezus uw Heere?

			Vooruit, opstaan! Bij iedere gevleugelde engel die belangstelling heeft in het kruis van Christus en in het behoud van zondaren, beveel ik u om op te staan, mensenkinderen. Als het u gegeven is, wees dan het middel waardoor sommigen behouden worden, wees actief in de dienst aan die Heiland Die alles voor u gaf. Moge God die vermaning zegenen aan allen die het betreft!

			II. Het is zeker dat de engelen niet alles weten wat er in het Evangelie staat, want ze zijn begerig om het in te zien. Het hele Evangelie is hun niet bekend en ik denk ook niet dat iemand van ons het ten volle kent. Af en toe kom ik wel eens broeders tegen die in het openbaar zeggen het hele Evangelie in vijf dogmatische punten samengevat te hebben, zodat ze het in hun binnenzak kunnen opbergen. Het lijkt wel alsof ze vinden dat ze niets meer hoeven te leren. Als iemand hun een andere waarheid probeert te verkondigen dan die ze al weten, worden ze boos. Ze willen niets anders meer leren. Ze zijn dus bepaald niet als de heilige engelen, want die zijn begerig in deze dingen in te zien.

			De meest diepzinnige theoloog die er ooit geleefd heeft, is misschien wel dr. John Owen. Toch wist dr. Owen, toen hij nog leefde, over bepaalde zaken net zo veel als de engelen. Ik zou denken dat hij zelfs op dit moment ook zo verlangt om in de zaligmakende liefde en de heerlijkheid van Christus in te zien, waarover hij zo krachtig heeft geschreven. De apostel Paulus was al vele jaren bekeerd toen hij de Brief aan de Filippenzen schreef. Toch schrijft hij erin dat zijn hart ernaar verlangt Christus te leren kennen. Kende hij Hem dan nog niet? En als hij Hem niet kende, wie dan wel? Hij wist ongetwijfeld dat er nog zoveel van Christus was dat hij nog niet kende, dat hij besefte dat datgene wat hij wel wist maar heel weinig was.

			Ik heb het woord volkomen soms heel lichtvaardig horen gebruiken door mensen die maar weinig van de echte betekenis ervan bleken te weten. Is er enig verstandig man die zal beweren dat zijn kennis volkomen is? Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe: ‘En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.’ Het geheimenis van de verlossing was van eeuwigheid verborgen in Christus en het werd aan de kerk en zelfs aan de engelen geleidelijk aan bekendgemaakt. Toch weten zij nog niet alles. Betreffende Zijn wederkomst zei onze Heere tot Zijn discipelen: ‘Doch van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.’

			De duivel weet ook niet alles. Ik weet zeker dat satan niet wist dat Christus in de wereld kwam om mensen zalig te maken door voor hen te sterven, want anders zou hij niemand aangespoord hebben om Hem ter dood te brengen. Hij zou daar veel te sluw voor zijn geweest. Indien mogelijk zou hij geprobeerd hebben Christus in leven te houden zodat we niet door Hem zalig gemaakt hadden kunnen worden. De duivel weet niet zoveel als hij denkt dat hij weet, ook nu nog. Een eenvoudig kind van God, iemand die weet hoe in God te geloven en die sterk genoeg is om het goede te doen, is hem vaak te slim af. Geen mensen, geen profeten, geen engelen, geen duivels weten al alles van het Evangelie. Ze moeten het nog blijven bestuderen en mediteren en overdenken, zoals de heilige wezens voor de troon van God ook doen: ‘in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.’

			Maar geliefden, hoewel ze nog niet alles over Christus en het Evangelie weten, willen ze wel zoveel mogelijk te weten komen. Er zijn veel meer andere dingen die ze kunnen bestuderen. Daar zijn al de planeten die God gemaakt heeft en misschien hebben ze de vrijheid om die alle te bereiken. Toch lees ik niet over de wonderen van de astronomie ‘in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.’ Engelen weten ongetwijfeld veel meer dan al onze wetenschappers over de vroegere tijdperken van deze wereld. Ze zouden veel kunnen vertellen over de verschillende formaties en strata waarover geologen praten. Toch vind ik nergens beschreven dat de engelen enig verlangen hebben om deze dingen in te zien. Toen God de wereld schiep, ‘zongen de morgensterren tezamen vrolijk, en juichten al de kinderen Gods.’ Ze hebben vaak de wonderlijke plannen van God geloofd en de wijze Vorst geprezen Die alle dingen met oneindige wijsheid bestuurt. Maar nu lijken hun belangrijkste bespiegelingen zich te richten op Christus en Zijn Evangelie.

			Laten we eens twee of drie Schriftgedeelten bezien. Zoek eerst maar Exodus 25:20 op, waar we lezen over de cherubs, die tot een van de orden van engelen behoren: ‘En de cherubs zullen hun beide vleugels omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugels het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten van de cherubs zullen naar het verzoendeksel zijn’ – naar het verzoendeksel, alsof hun ogen altijd gericht waren op het verlossingswerk door Christus aangebracht, op de verzoening door Zijn offer bewerkstelligd.

			In de tijd van Daniël hadden deze gezegende geesten de grootst mogelijke belangstelling voor alles wat maar met onze zaligmaking te maken had. Als u Daniël 8:13 opslaat, leest u wat deze man Gods geschreven heeft: ‘Daar hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot de ongenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zowel het heiligdom als het heer ter vertreding zal overgegeven worden?’ ‘Tot hoelang?’ – dat was de vraag die de heiligen stelden lang voordat Christus naar de aarde zou neerdalen.

			Lees ook Daniel 12:5: ‘En ik, Daniël, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van de oever der rivier, en de ander aan gene zijde van de oever der rivier. En hij zeide tot de Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoelang zal het zijn, dat er een einde aan deze wonderen zal wezen?’ Ze vragen steeds weer opnieuw: ‘Tot hoelang?’ Al hun aandacht was gericht op de dingen van God en ze waren begerig om die in te zien.

			Nu wil ik u eraan herinneren, opdat het ons mag verootmoedigen, dat de engelen een zeer scherp verstand hebben. Ik denk dat hun verstandelijke vermogens die van ons ver overtreffen. En toch, hoewel ze zoveel over het Evangelie geleerd hebben, doen ze niet alsof ze er erg ver mee gekomen zijn: ze zijn begerig om het in te zien. U en ik denken misschien dat we het Evangelie al zo goed kennen dat we geen uren hoeven te besteden aan studie, overdenking, gebed en dat we de zalving van de Heilige Geest kunnen missen. Arme dwazen! De engelen, die veel intelligenter zijn dan wij, komen niet verder dan het verlangen om meer te leren en meer te weten te komen. Ik ben bang dat velen van u niet eens zo ver komen. Het is iets edels, begerig te zijn om deze dingen in te zien. We geven aan al iets van hun waarde te begrijpen als we ernaar verlangen meer erover te weten te komen.

			Vergeet ook niet dat het verstand van de engelen nog nooit door vooroordeel is verwrongen. Er is niemand onder ons die niet op de een of andere manier bevooroordeeld is. Onze ouders hebben ons scheefgetrokken de ene kant op, onze vrienden hebben ons weer de andere kant op getrokken. We hebben ook allemaal de neiging om alles van één kant te bezien, niet beseffend dat we bevooroordeeld zijn. Soms weerhoudt ons vooroordeel ons ervan om scherp te zien, maar dat geldt niet voor de engelen. Zij hebben geen balk, zelfs geen splinter, in hun oog. Hun kennis is niet onbegrensd, maar toch is het wonderlijke kennis. Zelfs zij verstaan niet alles wat er in het Evangelie staat, want daarvoor is het, net als de liefde van God, echt te diep: het oog heeft het niet gezien heeft en het oor heeft het niet gehoord. Het geheimenis is te lang, te breed en te hoog.

			Toch hebben de engelen geprobeerd in deze dingen in te zien. Ik weet niet hoe oud de engelen zijn. We lezen nergens iets over de schepping van de engelen. Eeuwen voordat de mens op aarde kwam, waren de engelen al begonnen om de wonderen van Gods genade in te zien. Toch begrijpen ze na duizenden jaren het geheimenis van Zijn zaligmakende liefde nog steeds niet volkomen.

			Ach, geliefde broeders en zusters, het Evangelie is grenzeloos, net zoals uw verderf onbegrensd was en te erg om voor te stellen. En wee de mens die het waagt om te zeggen dat er maar een kleine hel is en een kleine God en slechts een kleine toorn van God! Zo zeker als uw rebellie onvoorstelbaar afschuwelijk was, zo zijn de plannen van God voor uw verlossing en uw verheerlijking in Christus onvoorstelbaar groots. ‘Het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.’ Sommigen van ons hebben hoge verwachtingen van wat God van Zijn schepselen zal maken, die nu nog gevangen zitten in vlees en bloed. Toch zullen onze hoogste verwachtingen ver overtroffen worden door de heerlijke werkelijkheid. Zelfs na zorgvuldige studie weten de engelen nog niet volkomen wat de wondere liefde van God gedaan heeft en nog voor ons zal doen.

			Vergeet ook niet, geliefden, dat de engelen niet blootstaan aan zulke gebreken als wij. Ik weet dat ik al heel wat vergeten ben van wat ik ooit geleerd heb en ik neem aan dat het met u net zo is. Als we iets geleerd hebben, zijn we vaak net als mensen die een handvol water gepakt hebben: voor we het weten, is het weg. Wat is ons geheugen toch een zeef! Engelen hebben echter niet zo’n slecht geheugen. Zij hebben nooit gezondigd en zijn daarom vrij van veel van onze zwakheden. Hoewel ze dus in dat opzicht ver boven ons staan, is dit de positie die ze bereikt hebben: ze staan over het verzoendeksel met uitgebreide vleugels en met hun ogen onafgebroken gevestigd op dat teken van de verzoening, begerig om het in te zien. En daar staan u en ik ook. Als we echt nederig zijn, beseffen we dat we tot hiertoe gekomen zijn, niet verder.

			Laten we nu gaan onderzoeken in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. Ik kan er slechts kort naar verwijzen. Het is allereerst de vleeswording, het leven en het sterven van onze Heere en Heiland Jezus Christus. De weg waardoor God rechtvaardig kan zijn en tegelijk ook de goddeloze rechtvaardigt. Die heilige kunst waardoor het lijden van de Wetgever een volkomen verzoening bracht voor de wetsovertreding. De wondere macht van het lijden ten opzichte van God en ten opzichte van de mens. Hoe dit lijden de harten van de mensen heeft verbroken en hen van hun zonden heeft losgemaakt. Hoe het hun vreugde en vrede heeft gegeven en hen voor altijd met hun God verbonden. U en ik hebben slechts een vonkje op de karmozijnen zee van de verlossing gezien. We kunnen de hoogte, diepte, lengte en breedte van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus niet begrijpen. Dus laten ook wij nog begeren om ze in te zien, net als de engelen.

			Verder willen ze graag iets weten van de opstanding van Christus. ‘Hoe weet u dat?’ vraagt u. Wel, omdat in het vers voor onze tekst gesproken wordt van ‘het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.’ Dus de engelen denken graag aan de opgestane Christus, aan de ten hemel gevaren Christus en aan de Christus Die eenmaal in heerlijkheid wederkomt. Ze willen graag dat geheimenis inzien, om te leren hoe de heerlijke God nog heerlijker kan worden door onze natuur op Zich te nemen en zo Zijn genade en boven alles Zijn naam te vergroten door in zonde gevallen mensen zalig te maken en hen in de gemeenschap met God te brengen.

			Engelen begeren in te zien in al de geheimen van het menselijke hart: hoe de mensen in zonden gevallen zijn, hoe ze wedergeboren worden, hoe ze bewaard worden, hoe ze geheiligd worden, hoe ze versterkt worden, hoe ze onderwezen worden, hoe ze vervolmaakt worden. Er ligt een wonderlijk onderzoeksterrein voor hen in het werk van de Heilige Geest in Adams kinderen krachtens de dood van Christus.

			En de engelen willen ook weten wat God met deze arme wereld gaat doen. Het is een vreselijk probleem voor ons en evenzo voor hen, neem ik aan. Snapt u iets van deze wereld? Probeert u haar wel eens te begrijpen? Het is een harde noot om te kraken: al die miljoenen mensen die voortdurend sterven zonder God, zonder Christus en zonder hoop. Wat zal dit betekenen voor de eeuwigheid? Hoe kan het dat God op de jongste dag verheerlijkt wordt als er zulke menigten vergaan? Er zijn broeders die menen dat ze dit mysterie kunnen doorgronden. Zij hebben een filosofie die alles wel even verklaart. Ik heb zoiets niet en dat wil ik ook niet eens. Toen ik klein was, vond ik het soms fijn om bij mijn vader te zitten en hem over dingen te horen praten waarvan ik lang niet alles begreep. Zo vind ik het ook een zegen om nader tot God te komen om te zien wat Hij doet, zelfs wanneer ik niet begrijp wat Hij doet, want ik ben er volkomen van verzekerd dat Hij niet iets doet wat verkeerd is. Niettemin kunnen de engelen en mensen samen toch begerig zijn om Gods wonderlijke daden van voorzienigheid en barmhartigheid in te zien.

			Maar de engelen begeren ook in te zien in de heerlijkheid die komt. Wat is de toekomende heerlijkheid voor de geesten van de volkomen gemaakte rechtvaardigen die, hoewel nog zonder verheerlijkt lichaam, daarop wachten tot de bazuin van de opstanding zal klinken? Wat zal de heerlijkheid van dat moment zijn als in een ogenblik de doden onverderfelijk opgewekt en de levenden veranderd zullen worden? Wat zal de heerlijkheid van dat vreselijke uur zijn als hemel en aarde zullen staan voor het laatste gericht en de Rechter op de grote witte troon zal zitten, als alle mensenkinderen voor Hem verzameld worden om rekenschap te geven van de daden die door het lichaam geschied zijn, hetzij goed, hetzij kwaad?

			Wat een heerlijkheid zal het zijn als voor het einde van die dag de golven van Gods toorn over heel de wereld van de zondaren zullen spoelen en als zij als een steen naar de bodem zullen zinken om de aarde nooit meer te bezoedelen! Wat een heerlijkheid zal het zijn als allen ter rechterhand van de Koning, al de door het bloed gereinigden, al de verlosten, zich naar hun eeuwige tronen zullen bewegen om voor altijd bij hun overwinnende Leidsman te zitten en eeuwig te regeren, als edelen in het paleis van de Koning, om Zijn heilige naam voor altijd te aanbidden, voor altijd te loven! O, wat een heerlijkheid zal dat zijn!

			Ik zal niet proberen het te beschrijven want zelfs de engelen in de hemel begeren in dit geheimenis in te zien. Zelfs zij weten niet goed wat de heerlijkheid zal zijn van ‘de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn.’

			U weet dat de Grieken zo af en toe een belangrijke bijeenkomst van het hele volk hielden in wat zij hun algemene vergadering noemden. Iedereen was daar vertegenwoordigd: dichters en filosofen, treurspelers en soldaten. Al de heerlijkheden van Griekenland waren daar aanwezig.

			Evenzo komt er ook een algemene vergadering, een oecumenische raad van de ganse Kerk van God. Als allen op de vlakke velden van de hemel zullen staan – profeten, belijders, apostelen, martelaars, nederige mannen en vrouwen uit alle delen van de wereld – dan zal niet een van de verlosten ontbreken, maar zullen allen daar staan met hun Koning in hun midden. Wat een gejuich van overwinning, wat een halleluja’s, wat een liederen van vreugde, wat een jubelzangen zullen die blijde dag ontmoeten! Door Gods genade zal ik erbij zijn.

			En u, toehoorder, zult u er zijn? Bent u er zeker van? Zo ja, laat het blijde vooruitzicht uw hart dan nu al verheugen, hoewel u nog niet ten volle weet hoe het zal zijn. Zelfs de engelen, die de kleinere bijeenkomsten van de heiligen hebben aanschouwd, hebben toch die grote algemene vergadering nog niet gezien, de verzameling van alle volkeren, de kroning van de Prins, de bruiloft van de Bruid, de Vrouw des Lams. Al de glorie van God en de glans van Zijn oneindige heerlijkheid zal getoond worden voor de verwonderende ogen van Gods uitverkoren heiligen en Gods uitverkoren engelen. Zij weten niet hoe het zal zijn, en u ook niet. Maar zowel wij als zij begeren erin te zien en ik hoop dat wij allen verlangen om daar te zijn.

			Laat ik hiermee afsluiten: aangezien de engelen de dingen van God zo grondig bestuderen, laten wij proberen hetzelfde te doen. Ik wilde wel dat ik al mijn geliefde vrienden die behouden zijn ertoe zou kunnen aansporen om dieper in de dingen van God in te zien. Ik ben bang dat we tegenwoordig een grotere groep oppervlakkige gelovigen hebben dan vroeger, want we hebben zoveel mensen die altijd maar over hun godsdienst roepen. Moge God hen zegenen, en mogen ze zo luid roepen als ze willen, maar ik wilde wel dat iets meer hadden om over te roepen. Er zijn er die altijd maar ‘Geloof, geloof, geloof’ schreeuwen, maar zij kunnen op geen enkele manier duidelijk maken wat je dan wel moet geloven. En velen roepen ‘Halleluja!’, terwijl ze niet eens weten wat ‘Halleluja!’ betekent, want anders zouden ze het woord met veel meer eerbied gebruiken: ‘Looft de Heere!’

			We wilden wel, geliefden, dat u die behouden bent graag zou willen weten hoe en waarom u behouden bent. U die de hoop der zaligheid koestert, zou de reden voor de hoop die in u is moeten weten. Bestudeer de Schriften veel.

			In de tijd van de puriteinen waren er contemplatieve christenen die zich opsloten om het Woord des Heeren te bestuderen en die op die manier doctorandus in de theologie werden. Misschien zijn sommigen van hen niet zo praktisch geweest wat betreft het winnen van zielen als ze hadden moeten zijn, maar vandaag de dag zien we precies het tegenovergestelde. We kennen er velen die maar rondrennen en beweren de mensen te voeden, maar wat geven ze hun te eten? Waar is uw brood, meneer? ‘Och, ik kon deze arme mensen toch niet laten wachten.’ Maar waarom gaat u uw mand dan niet vullen? Er zit niets in. ‘O, ik had daar geen tijd voor; ik wilde ze iets geven.’ Iets geven, wat dan? De helft van niets van wat u meegebracht heeft? Daar hebben ze helemaal niets aan.

			Als u uitgaat om te zaaien gaat er niets boven goed zaad in de mand. Als u uitgaat om de hongerigen eten te geven, gaat er niets boven goed brood om hen te geven. Dat kan niet op een geestelijke manier, tenzij we ijverige onderzoekers van het Woord zijn, tenzij we naar de verborgen dingen van God zoeken. Laten we in elk geval onze troepen naar de uithoeken van het land van de vijand sturen, maar laten we ons ook verzekeren van goede communicatie. We moeten een stevige basis aan Schriftuurlijke kennis bezitten, anders zal het kwaad onze verstrooide gelederen treffen.

			Wees in elk geval enthousiast. Wees in elk geval geconcentreerd. U kunt geen vuur laten branden zonder brandstof en u kunt niet in echte concentratie en enthousiasme volharden zonder kennis van Christus en van de dingen van God, ‘in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.’

			Welnu, geliefden, u wie deze dingen niets zegt, ik zou graag dat u hier weggaat met de gedachte dat, als een engel om deze dingen geeft en ze bestudeert, het de hoogste tijd is dat u hetzelfde doet. Ik weet dat u een graad aan de universiteit gaat halen, beste meneer, en ik ben blij dat u daarmee wellicht een goede positie in het leven krijgt. Maar toch hoop ik dat u niet zo dwaas bent om te denken dat u meer weet dan de engelen. Als zij begeren in deze dingen in te zien, sta me dan toe u te vragen de Bijbel net zo goed te bestuderen als alle andere klassieken, want dit is toch wel het beste klassieke Boek.

			Ik weet, meneer, dat u een meesterlijk denker bent. U kunt talloze hypothesen bedenken en ze ook weer afkraken. Toch zou ik wel willen dat u voor een keer deze hypothese zou overdenken: dat u misschien niet zo verstandig bent als de engelen. Het zou me niet verbazen als die veronderstelling waar blijkt te zijn.

			Ik heb gemerkt dat veel mensen die tegen het Evangelie tekeergaan niet eens weten wat het inhoudt. Veel mensen hebben iets tegen de Bijbel, maar als je hun vraagt: ‘Hebt u de Bijbel ooit gelezen?’, dan moeten ze antwoorden: ‘Nee.’ Wie Gods Woord bestudeert, wordt er gewoonlijk door overweldigd. Hij krijgt het lief en begint de kracht ervan te ervaren.

			Zoals de heilige engelen begeren erin te zien, ziet u er zo alstublieft zelf ook in, meneer. En als u er dan in ziet, moge God u geven dat u Jezus ziet, want allen die naar Hem opzien, zullen voor eeuwig behouden worden. Moge u deel uitmaken van die heilige gemeenschap, ter wille van Zijn kostelijke Naam!

			Amen.

			Het engelenleven

			‘Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel.’
Mattheüs 22:30

			We zullen ons allemaal op de een of andere manier ontwikkelen. Volwassenheid zoals we die hier kennen, is niets meer dan een groen sprietje of hoogstens een korenaar; het volle koren in de aar kan slechts in de toekomende wereld gezien worden. We gaan of naar beneden of naar boven. Niemand van ons kan op de plaats blijven die hij vandaag inneemt.

			Er zijn er die door de macht van slechte gewoonten ieder uur verder naar beneden glijden. Ze worden steeds meer de lijfeigenen en slaven van de duivel en ontwikkelen zich dientengevolge steeds meer naar zijn beeld. Hun oordeel staat in deze woorden beschreven: ‘Gaat weg van Mij (…) in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is.’ U bent satan nagevolgd en u ging steeds meer op hem lijken. Ontvang dan nu de erfenis die hem bereid is.

			Echter, degene die door bekering en geloof in de gemeenschap van het Evangelie gebracht is, ontvangt genade op genade. Hij gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid totdat hij steeds meer op de hemelingen lijkt. En uiteindelijk dragen de engelen, die zich over zijn bekering verheugd hadden en op wie hij ging lijken, hem naar de boezem van God.

			Wat zal uw deel zijn? Zult u rijpen voor de gouden sikkel en voor het hemelse oogstfeest of zult u zwart worden voor de ijzeren zeis die u neer zal maaien, om met uw makkers tot een bos samengebonden en als kaf verbrand te worden. Het is van tweeën een. O, moge oneindige genade onze natuurlijke neigingen overwinnen en mogen we tot degenen behoren die van kracht tot kracht voortgaan totdat ze op de berg des Heeren klimmen en als de engelen worden gemaakt.

			Zonder verdere inleiding wil ik nu overgaan op het onderwerp van de verkondiging van vanmorgen: op welke manier het leven van de geesten voor de troon lijkt op dat van de engelen. En ten tweede hebben we misschien nog een paar praktische gedachten over het begin van het engelenleven terwijl we nog hier op aarde zijn.

			I. In wat voor opzicht zijn de heiligen die door de doodsrivier gegaan zijn gelijk aan de engelen? Hoewel de overeenkomsten op verschillende punten waargenomen kunnen worden, wil ik me beperken tot vijf min of meer duidelijk waarneembare.

			II. Gods heiligen zijn als de engelen wat betreft hun persoonlijke eigenschappen. In één opzicht waren ze altijd eender, namelijk dat zowel engelen als heiligen schepselen van God zijn en in geen geval in een meer verheven licht gezien moeten worden.

			Er is een valse kerk die haar aanhangers heeft bevolen godsdienstige eer aan de engelen te bewijzen, in tegenstrijd met zowel het voorbeeld als het nadrukkelijke voorschrift van de Heilige Schrift. Aan engelen moet niet meer eer bewezen worden dan aan gelovigen en noch engelen noch gelovigen kunnen aanbeden worden zonder tot de zonde van afgoderij te vervallen.

			Neem twee vergelijkbare gevallen. Toen Johannes, na een engel gezien te hebben en dacht dat deze zijn Heere was, neerviel om hem te aanbidden, was de reactie echter: ‘Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht (…) aanbid God.’ Toen de heidenen te Lystre met ossen en schapen aankwamen die ze aan Paulus en Barnabas wilden offeren als aan Mercurius en Jupiter, scheurden deze heilige mannen hun kleren en verklaarden dat ze mensen van gelijke bewegingen waren als de anderen.

			Engelen en heiligen wijzen alle vormen van aanbidding af. Eenstemmig zingen ze: ‘Niet ons, niet ons, maar de Naam des Heeren geef eer.’ O, en wat is God dan lankmoedig dat Hij die afvallige en vervloekte kerk nog gedoogt, de kerk die het waagde om heiligen en engelen, mannen, vrouwen en wat al niet meer, als voorwerpen van verering voor te stellen om zo de Heere der heerscharen naar de kroon te steken.

			Toch is dat maar van bijkomstige aard. De heiligen in de hemel zijn als de engelen in persoonlijkheid wat betreft het feit dat de verschillen tussen de geslachten daar voor altijd verdwenen zijn. ‘Zij nemen niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven.’

			Ik leid hieruit niet af dat het geestelijke in de vrouwelijke aard of het verstandelijke in de mannelijke aard vernietigd zal worden, maar wel dat datgene wat de seksen in lichaamsbouw van elkaar onderscheidde niet langer zal bestaan. Ik stel me voor dat er heiligen voor de troon zijn die zo’n grote fijngevoeligheid, zulke heldendaden van liefde, tentoonspreiden dat ze hier beneden wel heilige vrouwen geweest moeten zijn. En andere geesten laten misschien zien, zelfs in heerlijkheid, door hun bijzondere kracht en sterkte, moed en geestdrift, dat zij in de strijdende kerk onder de dappere mannen van Israël gerekend werden. Waarom ook niet? Maar al het andere dat vleselijk is in een man en een vrouw zal verdwenen zijn. In Christus Jezus zullen we één zijn, in Wie er geen man en vrouw is. Het huwelijk zal er niet voorkomen.

			Dit houdt verband met een andere overeenkomst, namelijk dat de geesten daarboven als de engelen zijn in hun onsterfelijkheid. Ze kunnen niet sterven. Zoiets als een doodsklok hoort men in de hemel niet. Er is geen engel ooit naar zijn graf gedragen, hoewel er wel engelen in een grafspelonk zijn geweest, want er zaten er twee, een aan het hoofd en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ze waren daar echter bezoekers, geen bewoners. Engelen hebben niets waaraan de worm van de dood kan knagen. Er is geen graf dat hun vrije geest kan omknellen en de banden van de dood zouden hen geen moment kunnen vasthouden.

			Zo is het ook met de bevrijden die door het graf gingen en nu met Christus zijn: zij kunnen niet sterven. Eeuw na eeuw mag voorbijgaan, de oneindige cyclussen van de eeuwigheid mogen zich uitstrekken, maar er zullen geen grijze haren van aftakeling op het hoofd van de onsterfelijken komen. Hemelingen takelen nooit af. Om die reden hoeft de bevolking van die gewesten nooit door geboorten gecompenseerd te worden.

			Hier is het een onafgebroken strijd: het leven wedijverend met de dood. De dood markeert zijn algemene overwinning en misvormt het oppervlak van de aarde met grafstenen, maar het leven triomfeert toch en laat kleine kinderen bloemen zoeken boven de graven. De levensrivier, hoewel ze blijkbaar door de Behemoth van de dood opgedronken is, stroomt nog steeds voort, als een bredere en diepere stortvloed dan voorheen. Om die reden zijn ze als de engelen in de hemel, aangezien er geen dood is en dientengevolge geen noodzaak dat geboorten de afname van de bevolking weer goedmaken.

			Aangezien deze geesten voor de troon als de engelen zijn, zelfs wanneer de bazuin van de opstanding zal klinken en de geesten, voor een tijd van hun lichaam ontdaan, opnieuw omhuld zullen worden, is er alle reden om te geloven dat ze ook als de engelen zullen zijn wat betreft de volwassenheid van hun wezen.

			Baby’s zullen in de hemel niet langer baby’s zijn. Wie hier een baby was, zal daar volledig volgroeid zijn. Ook zullen we in de hemel geen moede oude man tegenkomen, wankelend op zijn stok. Hij zal daar geen slechte ogen of knikkende knieën meer hebben; hij zal daar zijn in de heerlijkheid van zijn gereinigde volwassenheid en geen aftakeling voelen. Een kind zal zijn als of het honderd jaar is en een oude man zal meer dragen dan de eer van zijn jeugd. Ik lees nergens van engelen die jeugdig zijn of oud worden. Ze staan altijd in gezegende volkomenheid en zo zullen Gods heiligen ook altijd zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. U hebt ‘de dauw Uwer jeugd’, o Jezus, en diezelfde dauw valt op alle spruiten van de plantingen van Uw rechterhand.

			We nemen ook aan dat alle geesten voor de troon als de engelen zijn wat betreft hun schoonheid. De heiligen zonder lichaam zijn schoon in de ogen van Jezus, precies zoals ze zijn, en wanneer hun geestelijke lichaam stralend van hemelse heerlijkheid zal opstaan, dan zal hun schoonheid door allen gezien worden. ‘Het wordt gezaaid in oneer’, zegt de apostel, ‘het wordt opgewekt in heerlijkheid.’ Wat voor oneer er ook geweest mag zijn in het onaantrekkelijke gezicht van de arme kerel die we aan de aarde hebben toevertrouwd, geen mismaaktheid zal het gezicht ontsieren van het edele wezen dat op Gods bevel uit het graf zal opstaan. ‘Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen’, maar dat onze schoonheid met geen pen te beschrijven zal zijn, is wel zeker, want we weten dat ‘wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.’

			De opgestane heiligen zullen een heerlijkheid over zich hebben die zelfs de heerlijkheid van de engelen zal overtreffen, want tot hen heeft Hij nooit gezegd dat ze gelijk zullen zijn aan de Eniggeboren Zoon. Dit is het erfdeel van allen die met het bloed gekocht en in het bloed gewassen zijn, dat zij aan Christus gelijkgemaakt zullen worden wanneer ze Hem van aangezicht tot aangezicht zien.

			Als we de engelen gelijk zullen zijn in schoonheid, dan zullen we hen ook zonder twijfel evenaren in kracht: ‘Looft de HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden.’ De apostel schrijft: ‘Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.’ We kunnen slechts raden wat voor kracht dat zal zijn. We zullen meer verstandelijke vermogens hebben en een veel grotere geestelijke reikwijdte. Wat het nieuwe lichaam betreft, zal er een hoeveelheid kracht in zitten waar we ons geen voorstelling van kunnen maken.

			Wat we zullen zijn wat kracht betreft, geliefden, kunnen we u niet zeggen. Dit ene weten we wel, dat we niet meer steeds zo nodig onze moede lichamen op het bed hoeven uitstrekken en de helft van onze tijd bewusteloos doorbrengen, want we zullen Hem dag en nacht dienen in Zijn tempel. Dit duidt op een mate van waakzaamheid en lichamelijk uithoudingsvermogen die we nu niet kennen. We zullen ook in dezen als Gods engelen zijn.

			Neem dan nu eens een moment om uw gedachten te laten gaan over die gezegende persoonlijkheid die de uwe zal worden als deze tegenwoordige tijd voorbij is. Vandaag lijdt u. Vandaag wordt u veracht en afgewezen. Maar net zoals uit die kruipende rups of uit deze opgedroogde pop eenmaal een liefelijk schepsel met vleugels in de kleuren van de regenboog tevoorschijn zal komen, zo zal er ook uit uw arm, zuchtend mens-zijn een schoon en liefelijk wezen opstaan. Uw geest zal ook de modderpoel van haar natuurlijke verdorvenheid van zich afwerpen en zich ontdoen van al de vuiligheid en schade van haar vertoeven hier op aarde. De gehele mens zal vernieuwd worden tot een mooi bouwwerk: een tempel, prachtig om naar te kijken, waarin God met u zal wonen en u met God.

			2. In de tweede plaats zal er tussen de engelen en de verheerlijkte heiligen een gelijkenis zijn wat betreft hun aard. ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’, leert ons dat de engelen de wil van God volkomen doen, opgewekt, onmiddellijk, onvermoeibaar, met de grootst mogelijke bereidwilligheid. Dat doen de gezegende zielen ook aan wie het gegeven is het aangezicht van de Heere te zien. Het is hun lust om de wil te doen van hun Vader Die in de hemel is. Wat de Heere hen ook beveelt te doen, dat is hun lust en hun leven, want in de hemel is de wil van de Heere de wil van Zijn volk.

			Hier op aarde, geliefden, is het willen er ook wel bij ons, maar we weten niet altijd hoe we moeten uitvoeren wat we willen. We zouden heilig willen zijn, maar we vinden een andere wet in onze leden die strijdt tegen de wet van ons verstand. We zuchten en roepen vanwege de zonde die in ons woont totdat we zeggen: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’

			De engelen weten echter niet wat het betekent om gevallen te zijn. Ze hebben nooit enige verleiding van binnen bestreden, hoewel ze eenmaal door een grote verzoeking vanbuiten overvallen werden, waardoor satan en zijn volgelingen uit de zaligheid vielen. Ze dragen geen aangeboren zonde met zich mee. Ze vinden geen zware klei om hun hemelse ijver te stoppen. Ze hoeven niet te treuren over wellustige begeerten of hebzuchtige verlangens. Ze kennen geen trotse gedachten die de kop in gedrukt moeten worden, geen neerslachtigheid van geest, geen beschimpingen door ongeloof, geen neigingen tot koppigheid. Ze dienen God zonder smet op hun gehoorzaamheid. Geen zondige gedachte tast ooit hun ziel aan. Geen kwaad woord komt er ooit van hun heilige lippen. Geen neiging tot overtreding bezoedelt ooit hun dienst.

			Dit geldt ook voor de heiligen die met hen in heerlijkheid wonen. Ook zij zijn onberispelijk voor de troon van God. Zij hebben hun lange klederen gewassen en hen wit gemaakt in het bloed van het Lam. De Geest van God, als het vuur van een goudsmid, heeft hun natuur gezuiverd van alle kwaad. Zo zijn ze nu zo rein als God Zelf door de gerechtigheid van Christus en door de ingewerkte reinheid die het werk is van de Heilige Geest.

			Verlangt u niet om bij hen te zijn, al was het alleen maar ter wille van deze reinheid? Want verlossing van zonde zal ons alle verdriet doen ontkomen en het ontvangen van volkomen heiligheid zal onze hoogste vreugde zijn. Och, als we God eens volkomen zouden kunnen dienen, dan zouden we ook geen voorwaarden aan de plaats stellen! Onberispelijkheid in een kerker zou oneindig veel beter zijn dan de kleinste zonde in een paleis. Als iemand helemaal bevrijd van alle kwaad zou kunnen zijn en als het mogelijk was dat zo’n geest lichamelijke pijn zou kunnen lijden, dan zou de vreugde dat men geen zonde meer heeft alle kwellingen weer goedmaken die mogelijkerwijs op het lichaam gehoopt zouden worden.

			Geliefden, dit erfdeel is voor u en voor mij. Hoewel we nu de ongelijke doodsstrijd tegen de zonde strijden en vaak geneigd zijn te vrezen dat we verslagen zullen worden, mogen we er toch op vertrouwen dat we zullen overwinnen door het bloed van het Lam. Daarginds ligt de kroon – laat uw geloof ernaar grijpen. Zet onverschrokken door, want alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Met de meest hardnekkige gewoonte wordt misschien gebroken. De begeerte die ons gisteren overweldigde, zal ons niet langer overweldigen als we vertrouwen op de macht van de inwonende God en op de sterkte van de heersende Zaligmaker. Wees slechts goedsmoeds, want door Jezus zult u de overwinning behalen en de kroon zal de uwe zijn, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

			3. Ten derde zijn de zielen van de heiligen aan de engelen gelijk wat betreft hun bezigheden. Engelen, zo lezen we, buigen zich in heilige aanbidding neer rond de troon. Zij werpen hun kronen op de glazen zee en aanbidden het Lam tot in alle eeuwigheid. Of de aarde nu baadt in het licht of gehuld wordt in duisternis, er is nooit een moment waarop de Zoon van God niet wordt aanbeden door tienduizend maal tienduizend van deze hemelgeesten. Cherubs en serafs bedekken hun gezicht voor de eeuwig levende Zoon van God. Aanbidding is hun onafgebroken bezigheid.

			En dat geldt ook voor allen die Christus met Zijn bloed verlost heeft. Ook zij aanbidden Hem zonder ophouden. Aan Jezus bewijzen zij eeuwige liefde. De ouderlingen worden beschreven als staande voor de troon met hun schalen vol reukwerk en hun gouden citers stellen de onafgebroken en aangename lofprijzing van de triomferende kerk voor.

			O, wat is de aanbidding op aarde vaak zoet, maar hoe moet het wel niet de hemel zijn! We houden van onze rustdagen en de plaats der samenkomst is ons erg dierbaar, want het is niets anders dan het huis van God voor onze ziel. Maar wat moet het niet zijn om volkomen te aanbidden, zonder afleidende gedachten en een afdwalend gemoed! Wat zal dat een zegen zijn! Zo’n aanbidding zal spoedig ons deel worden.

			Over engelen staat in de Schrift dat ze bezig zijn met een heilig zingen. Johannes hoorde de stem van een ontelbare schare engelen. Zij mengden zich in het gezang dat opstijgt tot de troon en dat eer, heerlijkheid en majesteit bewijst aan het Lam dat geslacht is. In precies datzelfde refrein verenigen de verheerlijkte zielen zich enthousiast en hun lied is nog zoeter, want de engelen kunnen de Heere Jezus niet prijzen omdat Hij hen in Zijn bloed gewassen heeft – en dit is het meest uitbundige van alle liederen. Het gestorte bloed verleent een bijzondere aangenaamheid aan het gezang, wanneer hun vreugdevolle harten het refrein omhoog zenden: ‘Het Lam is waardig, want Het is geslacht, en heeft ons Gode gekocht met Zijn bloed! De Heere zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.’

			O, dat hemelse lied! Ik wilde wel dat een paar afgedwaalde tonen nu in mijn oren zouden neerdalen zodat ik mag leren hoe ik erover moet spreken! Luister naar wat Johannes ervan zegt: ‘En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen als een nieuw gezang voor de troon, en voor de vier dieren.’ Ere zij Christus. Hoewel we niet kunnen instemmen met het lied van de engelen zoals we wel zouden willen, toch zenden we onze oprechte lofprijzing op naar Hem Die geslacht is en leeft.

			Naast hun aanbidding en lofprijzing hebben we ook alle reden om te geloven dat de engelen hun bestaan doorbrengen met het bestuderen van de wonderlijke wegen van God, vooral van Gods daden van genade. ‘In welke dingen’, zegt de apostel, ‘de engelen begerig zijn in te zien.’

			Dat ze geen volkomen kennis hebben, is wel duidelijk, want ‘van die dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn.’ Ze nemen wel gedurig toe in kennis en het blijkt ook uit het boek Daniël dat ze vragen stellen en graag onderwezen willen worden. Het visioen dat Jakob zag, waarin engelen de ladder op en af liepen, schildert ons de overpeinzingen van goddelijke geesten die op- en neergaan, diep nadenkend over Jezus: over de heerlijkheid van de vleesgeworden God, over Zijn neerdalen in het graf en Zijn zegevierend opvaren naar Zijns Vaders troon. Hun overpeinzingen blijven steeds in de buurt van het kruis en de daden van de vleesgeworden God.

			Dat zal zonder twijfel ook de bezigheid van de heiligen zijn. De moeilijkheden die ons vandaag doen wankelen, zullen ons in de hemel verklaard worden. Wat u nu niet weet, zult u in de toekomst weten. Geheimen die te diep liggen voor ons huidige dieplood zullen ons in een andere staat hun schatten prijsgeven, want hier kennen wij ten dele, maar daar zullen wij kennen, gelijk ook wij gekend zijn. Waarheden, slechts vaag vermoed en in schaduwen waargenomen, zullen dan in een helderder licht worden gezien: ‘Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht.’

			Geleerden in Christus, wat zult u daar kennis vermeerderen! Geliefde studenten van het geïnspireerde Woord, wat zult u daar van goddelijk onderwijs genieten! Het beste commentaar zal de uitleg van de Auteur Zelf zijn. Hij Die de Schriften opstelde, zal bij u zijn en u zult Hem vragen: ‘Wat bedoelt U met deze woorden, want ons verstand is verduisterd?’ Of misschien zal het niet langer om de letterlijke betekenis van de zinnen gaan. Dan zullen we ons alleen voeden met de geopende Geest, de hemelse betekenis van het hart van God. We zullen zeker als de engelen zijn in zoverre onze aandacht helemaal door vrome en goddelijke zaken in beslag zal worden genomen.

			De engelen in de hemel kijken naar het aangezicht van God. Dat is een Schriftuurlijke uitdrukking, niet die van mij, want onze Heere zegt dat ‘hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’

			En hoe zal dat zijn? Geliefden, u moet aan deze woorden geen vleselijke betekenis hechten, alsof God met de ogen van engelen of mensen gezien zou kunnen worden, want Hij kan met deze doffe ogen niet gezien worden. God is een Geest en een geest onderscheidt God alleen door gedachten en een geestelijk bevattingsvermogen.

			Maar wat een begrip van God moet dat wel zijn dat bedoeld wordt met de uitdrukking: ‘Zij zien altijd het aangezicht van God’! Mozes, de hoofdpersoon van de oude bedeling, vroeg om God te zien, maar hij moest zich tevreden stellen met slechts een glimp van wat onze vertaling noemt Zijn ‘achterste delen’, wat echter meer toepasselijk omschreven zou kunnen worden als de loshangende zomen, de randen van de heerlijkheid van de Almachtige. Dit was alles wat hij kon zien, hoewel zijn ogen sterker gemaakt waren dan die van enig ander mens onder de wettische bedeling. Maar geliefden, in de hemel zullen we, net als de engelen, Zijn aangezicht zien en zal Zijn naam op onze voorhoofden staan.

			Vader van Jezus, beloning van de liefde,
Wat een verrukking zal het zijn
Om geknield voor Uw troon te liggen
En eeuwig op U te staren.

			Nog hebben we de bezigheden van de engelen niet volledig opgesomd. De bezigheden die ik al genoemd heb zijn tamelijk bespiegelend van aard: aanbidding, gezang, studie en gelukzalige aanschouwing.

			Toch hebben de blinkende wezens daarboven ook bezigheden die met de aarde verbonden zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld hartelijke vreugde voelen. Dit zouden we niet geweten hebben als Jezus niet gezegd had: ‘Er is blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.’

			Ik geloof dat de zielen van de verlosten eenzelfde soort blijdschap zullen kennen. Evenzo kan ik me de ziel van een gelovige voorstellen die zich verheugt over het kind dat onbekeerd werd achtergelaten, maar dat behouden werd nadat haar ouders ten hemel gevaren waren – behouden door de gebeden die een moeder haar naliet, ze op het sterfbed vermakend als haar beste en meest heilige erfenis. Veel vaders hebben hun geestelijke kinderen postuum geboren zien worden door de gebeden die ze op aarde opgezonden hadden en die pas verhoord werden toen het gebed was verwisseld voor lofprijzing.

			Ik denk soms wel eens – en misschien is dat inbeelding – dat als ik in de heerlijkheid ooit mijn oog van mijn Heere mag afwenden, als ik ooit het lied voor mijn Geliefde een moment mag inhouden, dat het dan zal zijn om over de rand van de hemel te kijken om te zien hoe het de kerk vergaat die ik op aarde gediend heb. De weleerwaarde heren die voorheen deze kudde dienden, moeten zeker een bepaalde vreugde over onze voorspoed hebben. En als het nieuws vanaf de aarde naar de hemel getelegrafeerd is dat er honderden wederom geboren werden en dat het Woord levend en krachtig onder ons is geweest, scherper dan een tweesnijdend zwaard, als de engelen zich verheugen, dan moet ik er wel van uitgaan dat de verheerlijkte zielen, veel meer verwant aan bekeerde zondaren dan de engelen, een nog dieper gevoel van medeleven kennen en nog meer opgetogen blijdschap voelen.

			Ik moet echter doorgaan. De engelen, zo wordt ons verteld, oefenen in de hemel onvermoeibaar hun dienstwerk uit. Gabriël vliegt uit op het woord van Zijn Heere, of het nu naar Maria is, naar de herders of naar de koning. Het maakt voor de engel niet uit of hij neerdaalt om de horden van Sanherib te slaan of om een klein kind te beschermen. Iemand heeft ooit eens gezegd dat als er twee engelen naar de aarde gezonden moesten worden, en de ene een rijk zou moeten regeren te midden van alle aardse pracht en praal en de andere het eentonige werk van een koksjongen zou moeten uitvoeren, dan zouden de engelen geen keus kunnen maken. Wat God ook maar wil, willen zij ook. Deze blinkende geesten zoeken immers niet zichzelf, maar slechts het welbehagen van hun God.

			We weten maar weinig van wat ze voor ons doen. Op een wonderlijke manier waken ze heimelijk over al het koninklijke zaad van de hemel. Ze zijn altijd bezig; ze zitten nooit werkloos stil. Ze zijn nooit daar te vinden waar satan werkloze geesten nog streken laat uithalen, maar dag zonder nacht dienen zij hun God.

			Tot slot wat dit punt betreft, de engelen dienen onafgebroken aan het hemelhof. Waar Jezus is, zijn er engelen om Hem heen. ‘Wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.’ Waarheen de prins zich beweegt, gaan de hovelingen met hem mee. Waar de koning is, daar is de koninklijke lijfwacht, daar zijn zijn bodyguards. Waar de Heere Jezus ook is, daar zijn Zijn engelen. ‘Gods wagens zijn tweemaal tienduizend, met duizenden engelen. De Heere is onder hen.’ [Engelse vertaling]. De grote Koning, onsterfelijk en eeuwig, Die Zijn zwaard aan de heup gordt en ten strijde trekt, gaat niet alleen; legioenen engelen volgen Hem op de voet. Wanneer Hij strijdt tegen de duivel en zijn engelen, staan deze Zijn heilige wachters, de blinkende cherubs en vurige serafs, allen aan Zijn rechterhand als doorgewinterde veteranen.

			Zo zal ook de betrokkenheid van alle verheerlijkte zielen zijn. We weten niet wat onze heilige taken in de lucht daarginds zullen zijn – het is ook zinloos voor ons om daarnaar te raden – maar we zullen in elk geval niet op onze lauweren rusten, want er staat geschreven: ‘Zij (…) dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel.’

			Ik vermoed dat aangezien de engelen dienaren zijn, zij naar buiten gestuurd worden om het veldwerk voor de Meester te doen in verafgelegen delen van het heelal. Wij echter die Zijn kinderen zijn, zullen Hem dag en nacht thuis dienen in Zijn tempel. Er staat immers geschreven: wij zullen ‘in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.’ Voor ons zal het huishoudelijke werk zijn, dienstwerk in Zijn onmiddellijke nabijheid. We zullen zijn als die engel, staande in de zon. We zullen voor eeuwig wonen in het volle licht van de aanwezigheid van de oneindige God. We zullen de engelen gelijk zijn en aan hen gelijk gemaakt zijn wat betreft onze bezigheden, aard en persoonlijke eigenschappen.

			4. Om u niet te vermoeien zal ik slechts een paar woorden wijden aan het vierde punt, hoewel ik het wel een belangrijk punt vind. We zullen als de engelen zijn wat betreft hun hemelse bestaan. Hier komen we op de kernbetekenis van de tekst. Zij nemen niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven. Ze hebben andere dingen om aan te denken, andere zorgen en andere vreugden. Ze geven niet om aardse zaken maar zijn van een hemelse geest.

			Dat geldt ook voor de heilige zielen voor de troon. Eten en drinken, kleding – dat zijn dingen waar ze zich geen zorgen meer over maken. Het huishouden runnen, de kinderen onderhouden, de wolf bij de deur vandaan stoten  – zulke zorgen verontrusten de hemelse geesten niet.

			Geliefden, dit is een van de dingen die de grote verandering zo aantrekkelijk voor ons maakt, dat onze gedachten, onze zorgen, onze positie, onze verlangens, onze vreugden na de dood alle in God zullen zijn. Hier beneden willen we uiterlijke dingen; hier zoeken we naar vleselijke zaken, want we moeten eten en drinken en gekleed en behuisd zijn. Hier worden we enigszins gehinderd door het armzalige materialisme, maar daarboven hebben ze geen behoeften zoals wij. Zij hebben derhalve geen verlangens van enige aardse natuur – hun verlangens hebben alle betrekking op hun God. Geen schepsel haalt hen naar beneden. Zij zijn vrij om voor de Schepper neer te buigen en alleen aan Hem te denken, om

			In de diepste zee van de Godheid te springen
En te baden in Zijn onmetelijkheid.

			Wat een bevrijding moet dat zijn. Als we nu een minuut of twee opstijgen naar verhevener zaken en als het ware op de hoogten van de Pisga klimmen om op de wereld neer te kijken, worden we toch geroepen om weer af te dalen in de vallei te midden van het lawaai en het strijdgewoel. Daar zullen we echter voor eeuwig in de verhevenheid van de hemelse dingen vertoeven, geheel opgenomen in de heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden.

			5. Ten slotte, in de hemel zullen we zijn als de engelen wat betreft onze gelukzaligheid. De verrukking van de engelen en de verheerlijkte heiligen is volkomen. Ze hebben altijd de goedkeuring van God – dat is een bron van blijdschap. Ze weten dat ze volkomen veilig zijn – dat is nog een bron van vrede. Ze hebben passende plichten waarmee ze zich bezighouden – en dat is een bron van geluk. Ze kennen onafgebroken rust; ja, hun dienst is rust en rust is gelukzaligheid. Ze hebben grote capaciteiten om te kennen, te begrijpen en te genieten, en een vergrote capaciteit, helemaal vol van zo’n groots onderwerp, garandeert eeuwig geluk.

			Zo zullen wij ook zijn. Ik zal niet proberen de verrukking van de hemel te beschrijven, want mijn woorden zouden totaal tekortschieten. Hoe het ook mag zijn, het zal voor ons zijn als we geloven. Het is voor u die in het kostbare bloed gelooft, ook al bent u de minste van het hele gezin. Er staat geschreven, niet van sommigen maar van allen, dat zij ‘zijn als de engelen Gods in de hemel.’

			Helaas is mijn tijd bijna om en ik wilde nog uitweiden over de tweede gedachte. Het onderwerp is echter te groot voor een enkele preek. Daarom moet ik u een samenvatting geven van wat ik in het tweede deel wellicht gezegd zou hebben.

			II. Als we als de engelen van God in de hemel zullen zijn, dan is het goed om er hier een samenvatting van te hebben: om ons hier al te wijden aan de aanvang van het engelenleven. En dat moeten we ook doen. Onze Heere wordt een Engel genoemd. Hij is de Engel van het verbond; we moeten nu zoals Hij worden. Daarom moeten we nu al op de engelen gaan lijken.

			Voorgangers worden hier speciaal toe geroepen, want het is een van hun namen. Johannes schrijft aan de engelen van de zeven gemeenten. Dominees zijn Gods boodschappers aan de mensenkinderen. Ze moeten als die engel zijn, die in het midden van de hemel vloog en die het eeuwige Evangelie had om dat aan alle schepselen te verkondigen. En zoals de engel op de bazuin blies, zo moet een dominee, zo vaak als de tijd daar is en de gemeente bijeenvergaderd is, zijn bazuin klaar hebben en die bazuin moet geen onzuiver geluid geven.

			Dat we hier op aarde als de engelen mogen zijn, is een feit. We lezen van Stefanus dat zijn gezicht glinsterde en zelfs zij die hem stenigden zagen hem als een engel van God. Waarom zouden we niet als de engelen zijn? Hebben de mensen in de woestijn geen engelenvoedsel gegeten en mogen we vandaag niet geestelijk leven van engelenvoedsel? Mogen we niet zingen:

			De engelen daarboven
Proefden nooit verlossende genade
En stervende liefde.

			Dit is het dagelijkse eten en drinken van alle behouden zielen.

			We kunnen als de engelen zijn in onze bezigheden. Als eerste, moge het aan ons zijn, zoals het aan hen was, om het Woord van God bekend te maken. We lezen dat het Woord aangekondigd is door engelen. We lezen van engelen die in het midden van de hemel vliegen met het eeuwige Evangelie.

			Mannenbroeders, naar uw gaven, wees in dezen als de engelen van God en maak het plan der verlossing overal bekend. Laat ieder van u, naar zijn gaven, anderen over de zaligheid in Jezus Christus vertellen. U zult pas echt engelachtig zijn wanneer God u boodschappers van Zijn Heilige Geest maakt voor de harten van mensen.

			Mogen we ook een voorbeeld nemen aan de engelen door de goede strijd te strijden terwijl we op aarde zijn. We lezen dat Michaël en zijn engelen tegen de draak en diens engelen gevochten hebben en dat de draak werd neergeworpen. Het gevecht gaat elke dag door. Michaël is de Heere Jezus, de enige Aartsengel.

			Net als Hij en onder Hem moeten we als kampvechters pal staan voor de waarheid en nooit opgeven, maar bereid zijn om te lijden, zelfs tot bloedens toe, vechtend tegen de zonde. Laten we met onverschrokken moed en een ongeschonden geweten standhouden voor één Heere, één geloof en één doop, totdat Hij zal komen Die ons ter verantwoording zal roepen en zeggen: ‘Wel, gij goede en getrouwe dienstknechten.’ Laten we dan als de engelen onderwijzen en als de engelen strijden voor de zaak en het koninkrijk van Christus.

			Mogen we ook als de engelen zijn om ons tegen de weg van de opstandelingen te kanten. Toen Bileam op weg was om te proberen Israël te vloeken, stond er een engel met een vlammend zwaard die hem tot stoppen dwong. Hoe vaak kan een gelovige dat bij de goddelozen doen! Goddeloze mensen hebben vaak gemerkt dat zij geen godslasterlijke taal konden bezigen noch vreselijk zondigen in de aanwezigheid van begenadigde mensen. Het voorbeeld van een gelovige werpt ontzag over het hele gezelschap. Door uw voorbeeld dient u tegen de wereld te zeggen: ‘Wees niet weerspannig tegen God.’ Zelfs als u niet met uw mond spreekt, dan moet de welsprekendheid van uw leven een voortdurende beteugeling van de uitwassingen van de zonde zijn.

			Alsof dit nog niet genoeg is, laten we ook het middel zijn om te bevrijden de ‘gebondene die daar hoopt’ – de gevangenen van God. Een engel kwam naar Petrus toe, stootte hem in zijn zij, rukte zijn kettingen af, opende de poort en leidde hem uit de straat op. Mogen u en ik dit ook doen bij degenen die door overtuiging van zonde smart hebben en lijden en geen vrijheid kennen.

			Ga vandaag op weg, als u gelegenheid hebt, en probeer zo’n slaper in zijn zijde te stoten. Spreek een ernstig woord en zeg hem: ‘Waarom slaapt u terwijl de dood en het oordeel zo dichtbij zijn?’ Als u ziet dat hij wakker wordt, vraag hem dan u te volgen terwijl u door de genadige beloften de ene deur na de andere opent. Leid hem in de brede straat van de vrijheid in Christus door een eenvoudig geloof. U kunt allemaal zulke engelen zijn. U hoeft hiervoor geen dominee te zijn. Als u de ontroostbaren opspoort, mag u hen in huis alsook in de grote gemeente tot Jezus brengen.

			En geliefden, laten we ook een voorbeeld nemen aan de engelen in ons bemoedigen van hen die behouden zijn. Toen Elia verzwakt onder een jeneverboom lag, verscheen er een engel die hem wees op een koek die op de kolen gebakken was. Een engel sprak tot Paulus toen deze aan boord was: ‘Vrees niet.’ Vaak hebben engelen godvrezende mensen bezocht met de boodschap ‘Vreest niet.’

			U die de Heere liefhebt en die zelf gelukkig in Hem bent, wees in dit opzicht als de engelen: bemoedig anderen met dezelfde bemoediging als waarmee God u vandaag bemoedigd heeft. Juist vandaag zit er misschien een huilende Hanna bij u in de buurt die een boodschap van God nodig heeft die alleen door uw mond tot haar ontroostbare hart kan komen. Vertel anderen over de goedheid van God zoals u die ervaren hebt. Getuig van de goedheid en weldadigheid van de Herder, Die Zijn kudde niet in de steek laat. Op deze manier zult u engelen van barmhartigheid zijn voor tienduizenden als de Heere u het leven en de gelegenheid geeft.

			We kunnen ook op een andere manier als de engelen zijn, namelijk dat we altijd mogen waken over zielen. Zondagsschoolleraars, u moet altijd als de engelen zijn. Lezen we niet over de kleine kinderen die Christus in Zijn armen nam: ‘Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht van Mijn Vader’? Zondagsschoolleraars, dit is uw roeping: zorg ervoor dat u die ook uitstraalt.

			Engelen nemen ons op de handen, opdat wij niet te eniger tijd onze voeten aan een steen stoten. ‘De Engel des Heeren legert Zich rondom degenen die Hem vrezen.’ Gelovigen, leer om u te legeren rondom uw medechristenen. Help hen zich te bewaren voor verzoekingen en verdriet. Neem degenen die u kunt helpen op in uw medelevende handen. Neem het struikelblok weg voor een ieder die dreigt te vallen. Draag hen op uw handen opdat zij hun voeten niet aan een steen stoten. Zo kunt u engelen van God zijn.

			Bovendien, staat er niet geschreven: ‘Looft de HEERE, Zijn engelen’? ‘Dat alle engelen Gods Hem aanbidden’? Welnu, u kunt als de engelen zijn door de lofzang altijd gaande te houden. Laat geen gemopper uw mond ontglippen. Laat er geen klacht in uw hart blijven. Prijs God, ook als de zon niet schijnt. Prijs Hem, ook als de nevels en de mist dikker worden. Prijs Hem, ook als de wind huilt en de regen neerkomt. Laat u niet door de omstandigheden leiden. De engelen prijzen Hem dag en nacht. Doe dan hetzelfde.

			Prijs Hem terwijl Hij u adem geeft.
En als uw stem door de dood verstomt,
Wijd dan uw edeler vermogens aan lofprijzing.

			Zo heb ik u voorgehouden de zaken die we eens zullen verwerven en de kansen die we juist nu krijgen door de krachtige inwerking van de Heilige Geest. Moge u ernaar verlangen om het engelenleven aan te vangen. Vergeet niet dat de deur ertoe bij het kruis van Christus is. Ga daar waar de engelen met verwondering toekijken en kijkt u met berouw. Ga met uw ogen vol tranen vanwege uw zonden en stel uw vertrouwen op Hem Die voor zondaren stierf. En de Heere der engelen zal uw Heere zijn en het paleis van de engelen uw thuis tot in alle eeuwigheid.

			Amen.

			Mahanaïm, of een heerleger van
engelen

			‘Jakob ging ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem. En Jakob zeide, met dat hij hen zag: Dit is een heerleger Gods! en hij noemde de naam van die plaats Mahanaïm.’ 
Genesis 32:1-2

			‘En het geschiedde, toen David te Mahanaïm gekomen was, dat Sobi, de zoon van Nahas, van Rabba der kinderen Ammons, en Machir, de zoon van Ammiël, van Lodebar, en Barzillai, de Gileadiet, van Rogelim, beddewerk, en schalen, en aarden vaten, en tarwe, en gerst, en meel, en geroost koren, en bonen, en linzen, ook geroost, en honing, en boter, en schapen, en koeienkazen, brachten tot David, en tot het volk, dat met hem was, om te eten, want zij zeiden: Dit volk is hongerig, en moede, en dorstig in de woestijn.’
2 Samuël 17:27-29

			Laat ons dan heengaan naar Mahanaïm en deze grote gezichten zien. Laten we eerst met Jakob meegaan en de twee engelenkampen zien, en daarna met David om zijn groep vrienden te aanschouwen.

			I. We zullen eerst bij Jakob stilstaan. Wat maakt Gods volk veel mee! Hun pelgrimsreis gaat over stuifzand. Hun tenten zijn altijd in beweging en de omgeving verandert altijd. De ene keer moet Jakob met Laban twisten om zijn levensonderhoud en trucs gebruiken om niet voor zijn schoonvader onder te doen, de andere keer gaat het goed met hem en besluit hij om niet langer slaaf te blijven. Hij vlucht, wordt achtervolgd, discussieert met zijn boze bloedverwant en beëindigt het geschil met een wapenstilstand en een offerande. Deze ongepaste familieruzie moet erg ongelukkig voor Jakob geweest zijn, waardoor de staat van zijn gedachten zeker niet opgebouwd werd, zijn gemoed niet verlicht en zijn geest niet verheven.

			Wat een totale verandering was het toen Jakob zich de volgende dag, nadat Laban weer weggegaan was, in het gezelschap van engelen bevond. Dit geeft ons een heel ander beeld: de gierigaard is weg en de cherubijnen zijn gekomen. De inhalige opdrachtgever heeft zich omgekeerd en de blijde boodschappers van de heilige God zijn gekomen om de aartsvader te verwelkomen bij diens terugkeer uit ballingschap. Het is moeilijk om de complete verandering ten volle te beseffen.

			Dergelijke veranderingen vinden plaats in het leven van ieder mens, maar toch het allermeest in het leven van gelovigen, denk ik. Er zijn maar weinig passages op de levenszee helemaal vrij van stormen, maar de verlosten des Heeren mogen erop rekenen door de wind heen en weer geslingerd te worden, zelfs als anderen eraan ontsnappen. ‘Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige.’ Toch blijven de beproevingen niet altijd voortduren; na regen komt zonneschijn. Er is altijd afwisseling. We gaan van de storm over tot de stilte, van een briesje tot een orkaan. We varen rustig langs vredevolle stranden en weldra worden we op angstaanjagende zandbanken gedreven.

			We hoeven hier niet verbaasd van op te kijken, want kende het leven van onze Heere en Meester ook niet veel afwisseling? Is Zijn leven ook niet zo vol van bergen en dalen als het onze? We lezen dat Hij gedoopt werd in de Jordaan en dat daarna de Geest op Hem neerdaalde als een duif – dat was Zijn uur van rust. Wie kan de kalmte van Jezus’ gemoed verhalen toen de Vader van Hem getuigde: ‘Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde’? Maar we lezen er meteen na: ‘Toen werd Jezus door de Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel.’ Van de nederdaling van de Heilige Geest tot een grimmige strijd met de duivel is zeker een grote verandering!

			Maar daar volgde weer een andere verandering op, want toen dat gevecht uitgevochten was en de drievoudige verzoeking tevergeefs op onze Heere was losgelaten, lezen we: ‘Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.’ In korte tijd is de omgeving van de Heere veranderd van hemels tot diabolisch en daarna weer van duivels tot engelachtig. Van de hemel tot de kribbe, van het lopen op het water tot het hangen aan het kruis, van het graf tot de troon – wat zijn dat een veranderingen! Als onze Heere zo heen en weer geslingerd werd, kunnen wij dan verwachten om drie tabernakelen te bouwen om op de berg te verblijven?

			Geliefden, u zult ongetwijfeld ontdekken dat de wereld op waterstromen gegrondvest is en daarom altijd in beweging is. Reken er niet op dat de vreugde blijvend is. Dank God dat u er niet bang voor hoeft te zijn dat het verdriet altijd blijft voortduren. Deze dingen komen en gaan, en gaan en komen. U en ik, wat betreft het leven in deze arme ronddraaiende wereld, moeten heen en weer verplaatst worden als een schaapherderstent en zullen geen stad vinden om in te wonen. Als dit niet gebeurt met onze woonruimte, dan zeker wel met onze gevoelens. ‘Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag” en “toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag’ – de afwisseling van schaduw en zonlicht, van opgaan en ondergaan, is er vanaf het begin geweest. Dageraad middag, avond, duisternis, middernacht en een nieuwe morgen volgen elkaar in alles op. En zo moet het ook zijn. Er is behoefte aan wolken, regenbuien en morgenrood, ‘totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden’, als we bekwaam gemaakt worden om ons in de stralen van de eeuwigdurende middag te koesteren.

			In de tekst voor ons zien we Jakob in prima gezelschap – niet bedrogen in Mesopotamië maar geëerd in Mahanaïm; niet proberend Laban te slim af te zijn maar opziend naar hemelse geesten. Hij werd omgeven door engelen en hij wist het. Zijn ogen werden geopend zodat hij de geesten kon zien, die door hun eigen natuur voor menselijke ogen onzichtbaar zijn. Hij werd een ziener en met een geestelijk oog kon hij de blinkende heerlegers zien die God gezonden had om hem te ontmoeten.

			Het is een groot voorrecht om te weten wie onze vrienden zijn en de heerlegers van God te kunnen onderscheiden. We zijn snel geneigd onze moeilijkheden onder ogen te zien maar te vergeten wie onze helpers zijn. Onze bondgenoten staan allemaal om ons heen, maar toch denken we dat we er alleen voor staan. De tegenwerking van de satan word veel gemakkelijker herkend dan de hulp van de Heere. Och, mochten onze ogen en harten eens geopend worden om te zien wat een krachtige legers de Heere ons terzijde stelt.

			Jakob was net verlost van Laban, maar hij werd nu door een andere last terneergedrukt: angst voor Ezau vervulde hem. Hij had zijn broer onrecht aangedaan en men kan niet iets uithalen zonder daar achteraf door achtervolgd te worden. Hij had Ezau onbehoorlijk beetgenomen en nu, vele jaren daarna, kwam zijn daad hem weer helder voor ogen en beangstigde zijn geweten hem. Ondanks dat hij zo lang bij Laban gewoond had, was zijn geweten nog zo sterk dat hij moest beven omdat hij zich in een lastige positie met zijn broer had gemanoeuvreerd. Als dit er niet geweest was, had hij lichtvoetig naar de tent van zijn vader Izak kunnen lopen. Bevreesd voor de woede van zijn broer, was hij zeer angstig en verontrust.

			Deze engelen kwamen hem bemoedigen, hem daarbij helpend om de moeilijkheden die hem omringden te vergeten. Hij moest er ook niet bang voor zijn; door omhoog te kijken kon hij waarnemen welke ondersteuning en verdediging hem wachtten van daarboven. Hij hoefde maar tot God te roepen en de vierhonderd man van Ezau zouden door legioenen engelen opgewacht worden. Was dit geen bemoediging? Ontvangen alle gelovigen niet hetzelfde? Hij Die voor ons is, is meerder dan allen die tegen ons zijn.

			Ik zal verheugd zijn als ik vanmorgen door de kracht van de Heilige Geest het gemoed van Gods vermoeide kinderen uit hun zichtbare verdriet kan opbeuren tot hun onzichtbare vertroosting. Ik vraag hun om niet alleen maar te denken aan de last die ze dragen, maar ook aan de sterkte die te verkrijgen is om het te dragen. Als door mijn woorden beangstigde harten hun vrees kwijtraken en in de levende God geloven, Die beloofd heeft Zijn dienaren erdoorheen te dragen, dan zie ik mijn wens in vervulling gaan.

			De Heere der heerscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Daarom zal geen wapen dat tegen ons gesmeed wordt voorspoedig zijn en zelfs de aartsvijand zelf zal onder onze voeten verbrijzeld worden.

			Bij het behandelen van Jakobs ervaring in Mahanaïm zullen we op een aantal zaken letten. Allereerst heeft God een menigte dienaren en deze staan allemaal aan de kant van de gelovigen. ‘Zijn kamp is erg groot’ en al de heerlegers in dat kamp zijn onze bondgenoten. Enkelen van hen zijn zichtbare dienaren, maar veel meer zijn er onzichtbaar. Ze zijn niettemin echt en krachtig. Het grote leger van de Heere der heerscharen bestaat grotendeels uit onzichtbare dienaren, uit troepen die niet waar te nemen zijn, behalve in gezichten of met het oog des geloofs.

			Jakob zag twee eskaders van deze onzichtbare troepenmachten die aan de kant staan van de rechtvaardigen. ‘De engelen Gods ontmoetten hem’, en hij zei: ‘Dit is een heerleger Gods!’ en hij noemde de naam van die plaats Mahanaïm (wat betekent: twee kampen), want een dubbel leger engelen was hem daar tegemoetgekomen.

			We weten dat een engelenwacht iedere gelovige altijd omringt. Dienende geesten zijn op pad om de prinsen van koninklijken bloede te beschermen. Ze zijn niet door onze zintuigen waar te nemen, maar door het geloof zijn ze wel zichtbaar. Ze werden voor heiligen in vroeger tijden ook zichtbaar gemaakt door middel van visioenen. Deze troepen engelen zijn groot in menigte, want Jakob zei: ‘Dit is een heerleger Gods.’ Een heerleger is een behoorlijk groot aantal en het heerleger van God zal zeker niet klein zijn. ‘Gods wagens zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld.’ We weten niet wat voor legioenen de Heere ten dienste staan; we lezen slechts over ‘de vele duizenden der engelen.’

			We kijken rond in de wereld en maken een schatting van het aantal mensen en machten die sympathiek tegenover onze christelijke strijd staan, maar dit is slechts wat onze zwakke ogen kunnen waarnemen. De helft kan ons met zulke middelen niet meegedeeld worden. Het zou kunnen zijn dat elke ster een wereld is vol van dienaren van God, die gewillig en bereid zijn om als vlammen vuur op Gods liefdesboodschappen weg te snellen.

			Als de uitverkorenen van de Heere niet voldoende beschermd zouden worden door de machten die hen in één wereld beschikbaar staan, hoeft Hij slechts te spreken of te verlangen of tienduizenden geesten zouden voorwaarts stormen uit de vergelegen gebieden in de ruimte om de kinderen van hun Koning te bewaken. Als sterren aan de hemel, ontelbaar in hun legers zijn de onzichtbare strijders van God: ‘Zijn leger is zeer groot.’ De Almachtige heeft overal Zijn dienstknechten.

			Deze dienstknechten van de sterke God zijn allen vervuld met kracht. Er is er niet een onder hen die bezwijkt. Ze rennen als sterke mannen; ze zegevieren als soldaten. Een heerleger is samengesteld uit moedige mannen, veteranen, cavaleristen, helden, mannen ten strijde bereid. Gods troepen zijn bijzonder sterk; niets kan hen weerstaan. Welke vorm ze ook aannemen, ze zijn altijd krachtig.

			Zelfs als het heerleger van God samengesteld wordt uit sprinkhanen, kevers en kruidwormen, zoals in het boek Joël, kan nog niemand ze tegenhouden en kan niets aan hen ontsnappen. Ze verslonden alles; ze bedekten de aarde en verduisterden zelfs de zon en de maan. Als dat zelfs waar is van insecten, hoe groot zal de macht van de engelen dan wel niet zijn? We weten dat zij ‘krachtige helden’ zijn, die Zijn geboden doen, ‘gehoorzamende de stem van Zijn woord.’

			Verblijd u, kinderen van God! Er staan u grote legers terzijde en elk van de strijders is bekleed met de kracht van God.

			Al deze dienstknechten werken op bevel, want het is Gods heerleger, en dit leger is samengesteld uit wezens die lopen of vliegen, naargelang het bevel. ‘Ook zullen zij de een de ander niet dringen; zij zullen daarheen trekken elk in zijn baan.’ Al de machten in de natuur zijn trouw aan hun Heere. Geen van deze sterke machten denkt eraan in opstand te komen. Van de brandende komeet die in het midden van het heelal schittert tot aan het kleinste stukje schelp dat in de diepste grot in de oceaan verborgen ligt, alle materie is onderworpen aan de hoogste wet die God ingesteld heeft. En de ongevallen, verstandige dienaren komen ook niet in opstand tegen Gods besluiten, maar vinden juist vreugde in het liefdevol eer betonen aan hun God. Ze zijn volkomen gelukkig want geheiligd; vol vreugde want volkomen in beslag genomen om de wil van de Allerhoogste te doen.

			Och, konden wij Zijn wil op aarde maar doen zoals die door al de hemelse engelen gedaan wordt in de hemel!

			Merk op dat ze allemaal precies op tijd waren naar Gods bevel in dit grote heerleger. Jakob ging zijns weegs en de engelen van God ontmoetten hem. De aartsvader is nauwelijks op de been of de heerlegers van God zijn op de vlucht. Ze wachtten niet totdat Jakob de grens gepasseerd was en ze lieten hem ook niet wachten toen hij naar de afgesproken plaats kwam, maar ze waren daar op hetzelfde moment.

			Geliefden, als God het voornemen heeft u in tijden van gevaar te bevrijden, dan zult u ontdekken dat de aangestelde troepen klaarstaan om u te helpen. Gods boodschappers lopen noch achter noch voor. Ze zullen ons ontmoeten precies op het juiste moment en op de juiste plaats in tijd van nood. Laten we daarom zonder vrees op weg gaan, zoals Jakob, zelfs al zou een Ezau met een groep bandieten de weg versperren.

			Verder waren die troepenmachten van God ook persoonlijk in dienst genomen om Jakob te vergezellen. Ik zou over die gedachte wat meer willen zeggen: ‘Jakob ging ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem.’ Hij kwam ze niet toevallig tegen. Ze waren niet toevallig aan de wandel toen ze het pad van de aartsvader kruisten. Nee, hij ging zijns weegs en volgens plan en vastberaden ontmoetten de engelen van God hem. Het was de bedoeling dat ze hem zouden ontmoeten. Zij hadden geen andere afspraak. Eskaders engelen kwamen eraan om die ene man te ontmoeten! Hij was een heilige, zij het in geen geval een volmaakte. Of we willen of niet, we zien vele gebreken in hem, zelfs als we oppervlakkig naar zijn leven kijken, maar toch ontmoetten de engelen van God hem.

			Misschien zag hij, toen hij vroeg in de morgen opstond om zijn kudden te weiden, de lucht bevolkt met blinkende engelen, die de dageraad volledig in glans overtroffen. De hemel straalde van neerdalende kroonluchters en de engelen daalden als het ware als een lichte wolk op de aartsvader neer. Ze zweefden naar beneden uit die paarlen poorten, beroemder dan de poorten van Thebe. Ze verdeelden zich naar rechts en naar links en werden tot twee heerlegers. Misschien sloeg de ene groep zijn tenten op aan de achterkant, alsof ze daarmee wilden zeggen: ‘Alles is in orde aan de achterkant; Laban kan niet terugkomen; beter dan de steenhoop van Mizpa is het heerleger Gods.’ De andere groep ging naar de voorkant, alsof ze daarmee wilden zeggen: ‘Vrede, aartsvader, vrede met betrekking tot Ezau, de roodharige jager, en zijn gewapende mannen; we beschermen u in de voorhoede.’

			Het moet voor Jakob wel een heerlijke morgen geweest zijn toen hij niet één, maar vele morgensterren zag. Als de verschijningen te middernacht zijn waargenomen, dan moet Jakob wel gedacht hebben dat de dag te vroeg was aangebroken. Het was alsof de gesternten appèl hielden en wolken sterren uit de buitenste sferen kwamen neerzweven. Allemaal zijn zij gekomen om Jakob bij te staan, die ene man. ‘De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen’, maar in dit geval werd een heel heerleger naar één man en zijn familie gezonden. De man zelf, die ene man die vasthield aan het verbond met God terwijl de rest van de wereld zich aan de afgoden had overgegeven, werd begenadigd door dit kenteken van Gods genade. De engelen van God ontmoetten hem.

			Dat de engelen bereid en zelfs verlangend zouden zijn, legers van hen, om één man te ontmoeten, verheugt ons. Hoe ijdel is de vrijwillige nederigheid en het aanbidden van engelen dat Paulus zo sterk veroordeelt. Hen aanbidden is niet gepast; de waarheid is eerder omgekeerd, want zij volgen en dienen ons. ‘Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen?’ Ze dienen Gods dienaren. ‘Tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon?’ Maar dit heeft Hij wel gezegd, eerst tot de Eniggeboren Zoon en daarna tot iedereen die in Christus gelooft. Wij zijn de zonen en dochters van de Heere God, de Almachtige, en deze dienende geesten hebben over ons bevelen ontvangen. Zoals er geschreven staat: ‘Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.’

			Ik heb u laten zien dat de gelovigen omgeven worden door een ontelbare groep engelen, groot in menigte, sterk van macht, precies in het uitvoeren van bevelen, nauwgezet in hun persoonlijke aandacht voor Gods kinderen. Wordt er niet goed voor u gezorgd, o, kinderen van de Allerhoogste?!

			Deze legers, hoewel onzichtbaar voor onze aangeboren zintuigen, zijn op bepaalde tijden merkbaar voor het geloof. Er zijn momenten waarop een kind van God met Jakob kan roepen: ‘De engelen Gods hebben me ontmoet.’ Wanneer vinden zulke momenten plaats? Onze Mahanaïms vinden op vrijwel dezelfde tijd plaats als waarop Jakob dit grote gezicht zag. Jakob stond op het punt een meer afgezonderd leven te beginnen. Hij was weg van Laban en de school van al die ruilhandeltrucs die bij de goddeloze wereld horen. Te lang had hij een ongezonde lucht ingeademd. Het ging slecht met hem en de erfgenaam van de beloften werd een man van de wereld. Hij was in aardse zaken verstrikt geraakt. Zijn huwelijken hielden hem vast en ieder jaar leek hij steeds dieper te wortelen in het land van Laban. Het werd tijd dat hij naar betere grond werd overgeplant.

			Hij komt er nu aan; hij is overgegaan op het wonen in tenten. Hij is gekomen om als vreemdeling te verkeren in het land van de belofte, zoals zijn vaders voor hem gedaan hadden. Hij zou niet belijden dat hij een stad zocht en pelgrim zou zijn totdat hij die gevonden had. Met een wanhopige slag heeft hij zich van de verstrikkingen bevrijd, maar hij moet zich wel eenzaam gevoeld hebben, als iemand die wat ronddobbert. Hij miste al de connecties van het oude huis in Mesopotamië, dat ondanks alle irritaties zijn thuis was.

			De engelen komen hem feliciteren. Door hun aanwezigheid zeiden ze: ‘U bent naar dit land gekomen om, zoals al uw vaders, een vreemdeling en bijwoner bij God te zijn. Sommigen van ons hebben met Abraham gesproken, steeds weer opnieuw, en nu zijn we gekomen om u gunstig gezind te zijn. U herinnert zich hoe we die nacht afscheid van u namen toen u in Bethel een steen als hoofdkussen had. Nu bent u teruggekomen naar de bewaarde erfenis, waarover wij als opzichters gesteld zijn, en we zijn gekomen om u te begroeten. Neem uw ongelijkvormige leven op zonder vrees, want wij zijn met u. Welkom! Welkom! We zijn blij om u onze bijzondere zorg te mogen bieden.’

			Toen werd het waar voor Jakob: ‘Voorwaar zeg Ik u: Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil (...) of hij ontvangt honderdvoud, nu in deze tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.’

			Deze broederschap van engelen moet wel een voortreffelijke compensatie zijn geweest voor het verlies van het vaderschap van die inhalige Laban. Alles wat we kwijtraken wanneer we de wereld en wat ‘de betere kringen’ genoemd wordt verlaten, wordt ruimschoots vergoed wanneer we kunnen zeggen: wij zijn gekomen tot de Kerk van de eerstgeborenen, wier namen geschreven staan in de hemel, en tot vele duizenden der engelen.

			Een andere reden waarom de engelen Jakob op dat moment ontmoetten was ongetwijfeld omdat hij door vele zorgen omringd was. Hij had een groot gezin met kleine kinderen, grote kudden schapen en rundvee en daarbij veel slaven. Hij zei zelf: ‘Ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heren geworden.’ Dit was een enorme last om te dragen! Het was niet eenvoudig voor één man om al die levende have te hoeden en om daarmee rond te trekken. Maar kijk, daar zijn twee groepen engelen om de twee groepen zwakken te compenseren. Als hij twee groepen heeft om voor te zorgen, dan zal hij twee groepen krijgen die voor hem gaan zorgen. Als hij tweevoudige verantwoordelijkheid draagt, zal hij tweevoudige bijstand krijgen.

			Dus, broeders en zusters, als u een positie van grote verantwoordelijkheid bekleedt en u voelt het gewicht daarvan op u drukken, vertrouw op God dat u dubbele bijstand zult ontvangen. En vergeet niet om te bidden dat Mahanaïm voor u herhaald mag worden, zodat u sterk genoeg mag zijn om de dag aan te kunnen.

			Het heerleger des Heeren verscheen toen Jakob grote angst ervoer. Zijn broer Ezau kwam eraan om hem te ontmoeten, tot de tanden toe gewapend en, naar Jakob vreesde, op zijn bloed belust.

			In tijden van het grootste gevaar zullen we, als we ware gelovigen zijn, onder Gods speciale bescherming staan en we zullen dat ook merken. Moge dat tot onze troost zijn in het uur van de nood. Wat kan Ezau doen met zijn vierhonderd man nu de heerlegers Gods hun tenten opgeslagen en zich in hun eskaders verzameld hebben om tussen ons en de vijand wacht te houden? Ziet u de vurige wagens en de vurige paarden niet rondom de uitverkoren dienstknecht van God? Jakob zou kalmte en rust in zijn gemoed gevoeld moeten hebben. Dat had hij waarschijnlijk ook toen hij zijn beschermers waarnam. Helaas, zodra hij ze uit het oog verloor, was hij weer terneergeslagen aangaande zijn broer Ezau, dat deze misschien de moeder met de kinderen zou slaan. Zo zwak is ons hart!

			Laat ons echter niet vervallen tot de afschuwelijke zonde van het ongeloof. Dat zou niet goed te praten zijn. In tijden van grote nood mogen we verwachten dat de legers van God zichtbaar worden voor ons geloof en dan krijgen we een scherper beeld van de machten die ons terzijde staan dan ooit tevoren. O Heilige Geest, werk in ons dat we met een geestelijk oog scherp mogen zien!

			En wanneer u en ik, zoals Jakob, aan de Jordaan zullen staan, als we oversteken naar een beter land, dan is het de tijd dat wij mogen verwachten tot Mahanaïm te komen. De engelen van God en de God van de engelen komen beiden om de geesten van de heiligen in het plechtige aangezicht van de dood te ontmoeten.

			Hebben we zelf geen goddelijke openbaringen uit stervende monden horen komen? Hebben we het getuigenis niet zo vaak gehoord dat het gewoon geen verzinsel of bedrog kan zijn? Hebben vele geliefden ons niet de verzekering gegeven van een heerlijke openbaring die ze nooit eerder gezien hadden? Wordt er geen nieuw gezicht gegeven als de ogen gaan sluiten? Jazeker, o erfgenaam der heerlijkheid, de blinkende engelen zullen komen om u aan de oever van de rivier te ontmoeten en u zult door die stralende hovelingen uit de hemel voor het aangezicht van de Eeuwige worden geleid. Aan beide kanten zal er een menigte dierbare metgezellen zijn als de duisternis voorbijgaat en de heerlijkheid over u stroomt.

			Heb goede moed. Als u de heerlegers van God nu niet ziet, dan zult u ze zeker hierna zien, wanneer de Jordaan bereikt zal worden en u naar het beloofde land oversteekt.

			Ik heb zojuist het moment aangegeven waarop deze onzichtbare legers voor het geloof zichtbaar worden en het lijdt geen twijfel dat zij met een bedoeling gezonden worden. Waarom werden ze op dit moment tot Jakob gezonden? Misschien was het allereerst de bedoeling dat ze een herinnering van lang geleden die hem praktisch ontschoten was weer tot leven zouden brengen. Ik ben bang dat hij Bethel bijna vergeten was. Ze moeten hem zeker hebben doen denken aan zijn gelofte in Bethel, de gelofte die hij aan de Heere deed toen hij de ladder zag en de engelen van God die op en neer klommen. Hier kwamen ze aan; ze hadden de hemel verlaten en waren neergedaald om gemeenschap met hem te hebben. Ik geef de voorkeur aan de droom in Bethel boven het visioen van Mahanaïm, want daar zag hij de God van het verbond boven aan de ladder, hier ziet hij alleen maar engelen. Toch is dit laatste gezicht ook van kostbare waarde. In Bethel zag hij de engelen op en neer klimmen, maar hier ziet hij ze op aarde aan zijn zijde staan, klaar om hem tegen alle kwaad te beschermen.

			Hoe zoet doen nieuwe weldaden de herinnering herleven aan vroegere gunsten en hoe teder herinnert nieuwe genade ons aan oude beloften en schulden. Geliefden, wijst uw Mahanaïm niet naar een of ander half vergeten Bethel? Oordeel zelf. Als onze heerlijke God u op dit moment een goed zicht geeft op Zijn goddelijke macht en Zijn verbondstrouw, dan bid ik dat dit gezicht uw geheugen mag opfrissen betreffende die blijde dag toen u de Heere leerde kennen, toen u zich aan Hem overgaf en Zijn genade bezit van uw geest nam.

			Mahanaïm werd Jakob niet alleen geschonken om zijn geheugen op te frissen, maar ook om hem boven het gewone, lage niveau van zijn leven uit te tillen. Jakob, weet u, de vader van alle Joden, was een meester in het pingelen. Afdingen zat hem in het bloed. Jakob was erg bijdehand en iets meer dan hij had moeten zijn, waarbij hij zijn bijnaam ‘hielenlichter’ alle eer aandeed. Hij zou niemand de kans geven hem te bedriegen en hij zorgde er zelf altijd voor om iedereen met wie hij zaken deed te slim af te zijn.

			De Heere lijkt hier tot hem te zeggen: ‘O Jakob, Mijn dienstknecht, rijs op uit deze beroerde manier van handelen met Mij en wees van koninklijk gemoed.’ Dat zou de les van dit engelenbezoek hebben moeten zijn, maar deze werd echter slecht geleerd. Jakob was bereid een bode naar Ezau te sturen en hem ‘Mijn heer Ezau’ te noemen. Hij stond klaar om voor hem door het stof te gaan en te kruipen en zich zijn slaaf te noemen en dat soort dingen. Hij ging verder dan de onderdanigheid die de voorzichtigheid gebiedt en kwam tot de kruiperige onderwerping die wordt ingegeven door angst.

			Het gezicht zou ervoor gezorgd moeten hebben dat Jakob op vaste grond stond. Met troepen engelen als bodyguards was er geen enkele reden voor hem om te volharden in dat bange, muggenzifterige plannen smeden. Hij had kunnen voortschrijden in het statige vertrouwen van zijn grootvader Abraham. Het leven is immers veel meer dan al dat berekenen en dat plannen; geloof in God is veel grootser. Laf plannen maken verkrijgt nooit de gunst van de hemel. Ezau zou geen stand tegen hem kunnen houden, want de Heere Sebaoth, de Heere der heerscharen, was met hem.

			Och, kon de genade maar schijnen door onze ware positie en karakter, niet afhankelijk van ons eigen verstand of de hulp van mensen, maar als volledig onafhankelijk van alle zichtbare dingen, omdat ons gehele vertrouwen gericht is op het onzienlijke en het eeuwige. Als niet meer dan een schapenhouder heeft Jakob alle reden om bang te zijn voor zijn oorlogszuchtige broer. Echter, als de uitverkorene van God en bezitter van een hemelse wacht, zou hij vrijmoedig verder kunnen reizen alsof er geen Ezau bestond. Alle dingen zijn mogelijk bij God.

			Laten we daarom dapper zijn. We zijn niet afhankelijk van de dingen die waarneembaar zijn. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. U kunt altijd op Zijn bijstand rekenen. Maak een goede keus en laat u niet door uw berekeningen leiden. Stort u in de zee van het geloof. Geloof zowel in het onzienlijke als in het zienlijke en laat u leiden door uw geloof. Dit lijkt me Gods bedoeling met het geven van een helderder zicht op de machten die om Zijn dienstknechten in de weer zijn.

			Als een dergelijk gezicht ons ten deel valt, laten we het dan niet vergeten. Jakob noemde de naam van die plaats Mahanaïm. Ik wilde wel dat wij in de westerse wereld, in de moderne tijd, ook wat zorgvuldiger omgingen met het namen geven aan plaatsen en kinderen. We moeten zo nodig of een of andere ouderwetse benaming lenen, alsof we niet slim genoeg zijn om er zelf een te bedenken, of anders zijn onze namen pure onzin en hebben ze geen betekenis. Waarom zouden we geen namen kiezen waarmee we onze verkregen gunsten gedenken? Zouden onze huizen niet veel interessanter zijn als we om ons heen gedenktekens zouden zien van gelukkige gebeurtenissen uit ons leven? Zouden we opmerkelijke zegeningen niet in onze dagboeken moeten opschrijven om ze later aan onze kinderen door te geven? Zouden we onze zonen en dochters niet moeten vertellen: ‘Daar heeft God je vader geholpen, jongen’, ‘Zus en zo heeft de Heere je moeder getroost, meisje’; ‘Daar was God ons gezin zeer genadig’? Schrijf op wat uw gezin meemaakt! Bewaar de huiselijke memoranda! Ik denk dat een mens er veel baat bij heeft om te weten wat God voor zijn vader en zijn grootvader gedaan heeft, want hij hoopt dat hun God ook zijn God zal zijn.

			Jakob zorgde ervoor dat hij aantekeningen maakte, want steeds weer gaf hij plaatsen namen van dingen die daar gezien waren. Jakob gaf een naam aan Bethel, Gilead, Pniël, Mahanaïm en andere plaatsen, want hij was een grote naamgever. En zijn naamgevingen werden niet vergeten, want honderden jaren later kwam Koning David bij dezelfde plek als Jakob en ontdekte dat die nog steeds Mahanaïm genoemd werd. En daar ontmoette ook Gods dienstknechten, die van een andere orde waren.

			II. Dit brengt me bij mijn tweede tekst. Het waren geen engelen die David ontmoetten maar schepselen met een andere aard en zij vervulden Davids noden even goed als engelen dat gedaan zouden hebben. We zullen slechts een paar minuten stilstaan bij die tweede gebeurtenis die Mahanaïm kenmerkte.

			Sla 2 Samuël 17:27 maar op. David kwam naar Mahanaïm en werd daar door vele vrienden ontmoet. Hij stond op heilige grond, vergezeld door een handjevol getrouwe vrienden, vluchtelingen net als hij zelf. Blijkbaar was er die dag geen engel te zien, maar toch waren er in het verborgene duizenden die om de treurende koning heen vlogen. Wie komt daar aan? Het is geen engel, maar de oude Barzillai. En wie is dat? Dat is Machir van Lodebar. Ze hebben bij zich honing, koren, boter, schapen, grote bakken die als bad dienden, kookgerei en aarden vaten om het eten in te bewaren. En kijk, er zijn ook bedden, want de arme koning heeft geen bank om zich om neer te vlijen. Het zijn geen engelen, maar zij doen wat engelen niet zouden hebben kunnen doen, want men had moeilijk van Gabriël kunnen verwachten dat hij een bed of een wasbak zou hebben meegebracht.

			Wie is die vooraanstaande vriend daar? Hij praat als een buitenlander. Hij is een Ammoniet. Hoe heet hij? Sobi, de zoon van Nahas, van Rabba der kinderen Ammons. Ik heb over deze mensen gehoord. Dat waren toch vijanden, wrede vijanden van Israël? Die man Nahas, u herinnert zich zijn naam wel; dit is een van zijn zonen. Jazeker, God kan van vijanden vrienden maken als Zijn dienstknechten hulp behoeven. Zij die behoren tot een stam die Israël vijandig gezind is, kunnen, als God het wil, in helpers veranderd worden. De Heere vond een medestander voor Zijn Zoon Jezus in het huis van Pilatus – de vrouw van de stadhouder leed vele dingen in een droom om Zijnentwil. Hij kan een vriend voor Zijn dienaren vinden in het huis van de eigen familie van de vervolger, zoals Hij Obadja deed opstaan om de profeten te verbergen en ze te eten te geven in een spelonk; de hofmeester van Achab zelf werd de beschermer van de heiligen en met vlees van Achabs tafel werden ze gevoed.

			Het komt me voor dat Sobi de Ammoniet naar David kwam omdat hij hem zijn leven schuldig was. Rabba van Ammon was vernietigd en deze man, waarschijnlijk de broer van de koning, was gespaard. Deze genadige daad was hij niet vergeten en toen hij merkte dat David in de problemen zat, handelde hij dankbaar en kwam van zijn huis in de bergen met zijn knechten en met zijn goederen naar beneden.

			Veel mensen hebben welwillende hulp gevonden in tijden van nood uit de handen van hen die door henzelf uitredding ontvangen hebben. Als we anderen tot zegen zijn, zullen zij ons tot zegen zijn. Als we mensen bij Christus gebracht hebben en zij door ons onderwijs de Zaligmaker hebben mogen vinden, dan bestaat er een speciale band tussen ons en zullen zij onze helpers zijn. Sobi van Rabba van Ammon zal ervoor zorgen mild tegen David te zijn, want hij zal zeggen: ‘Door hem leef ik nog; het is vanwege hem dat ik redding van de dood heb ondervonden.’

			Als God u tot zegen wil zijn tot de bekering van iemand, dan kan het zijn dat Hij hen als u het moeilijk hebt laat opstaan en naar u toe stuurt. Hoe dan ook, hetzij door zichtbare hetzij door onzichtbare vrienden, Hij zal u de aarde laten bewonen en u met getrouwheid voeden.

			Daar komt weer iemand aan van wie we eerder gehoord hebben: Machir van Lodebar. Dat is de grote boer die Mefiboseth onder zijn hoede nam. Hij moet echt een trouwe man geweest zijn, die de koninklijke families bleef steunen, zelfs als die tegenspoed ondervonden. Zoals hij het huis van Saul trouw was geweest, zo is hij dit ook jegens David.

			Onder ons zijn er broeders die altijd bevriend zijn met Gods dienstknechten. Zij hebben hen lief ter wille van hun Meester en kleven hen aan, ook als de meer onbestendige geesten achter nieuwkomers aanlopen. Gezegend zijn we dat we veel van zulke aanhangers mogen hebben. Zij hebben de voorganger van de predikant geholpen. Zij praten graag over de voorname oude man die Israël in vroeger tijden regeerde en ze worden er niet moe van. Maar het zijn ook de gastheren van de huidige leider en ze zijn even hartelijk in hun hulp aan hem. God haalt deze broeders juist op het moment dat ze nodig zijn op, en ze verschijnen met volle handen.

			Daar komt Barzillai aan, een oude man van tachtig jaar, en zoals de geschiedschrijver ons vertelt:‘een zeer groot man.’ Zijn enorme rijkdom stond helemaal ter beschikking van David en diens volgelingen en hij ‘had de koning onderhouden, toen hij te Mahanaïm zijn verblijf had.’ Deze oude edelman was zeker net zo van nut voor David als de engelen waren voor Jakob en hij en zijn helpers maakten waarlijk onderdeel uit van Gods legers.

			De legers van God zijn veelsoortig; Hij heeft niet slechts één leger, maar vele. Zagen Eliza’s jongens niet een berg vol vurige wagens en vurige paarden? De heerlegers Gods kennen verschillende regimenten: cavalerie en infanterie, cherubijnen en serafijnen, en heilige mannen en heilige vrouwen. Zij die van Gods Kerk op aarde zijn, maken net zo goed deel uit van Zijn heerleger als de heiligste engelen in de hemel. Godvrezende vrouwen die de Heere dienen, doen wat zij kunnen en dat is wat de engelen ook doen.

			Bij deze gelegenheid maakte Mahanaïm zijn naam waar, want de hulp die David kreeg van deze verschillende mensen kwam op een zeer imposante manier, alsof die door engelen gebracht werd. De helpers van David lieten hun trouw aan hem zien. Hij was uit zijn paleis verdreven en zou waarschijnlijk onttroond worden, maar zij stonden aan zijn zijde en toonden hiermee aan dat zij hem terzijde zouden blijven staan. Hun verklaring kwam hierop neer: ‘Wij zijn van u, zoon van Isaï, met alles wat we hebben.’ Nu zat hij in nood en nu zou hij merken dat ze geen mooiweervrienden waren, maar vrienden die trouw waren in het uur van beproeving.

			Let eens op hun vrijgevigheid! Wat brengen ze een berg goederen mee om Davids troepen van eten en drinken te voorzien. Ik hoef u de details niet te geven; de verzen klinken als een lijst met benodigdheden van de voedselvoorziening. Werkelijk iedere mogelijke vorm van proviand wordt meegebracht.

			Wat een spontane gift! David had er niet om gevraagd; zij brachten het mee voordat hij erom vroeg. Hij had zijn sergeanten er niet op uit hoeven sturen om het van de afgelegen dorpen en boerderijen te vorderen, maar de beste mensen stonden zelf kant en klaar met allerlei voorraden. Hun zorgzaamheid was fantastisch, want het leek wel alsof ze aan alles wat er nodig was gedacht hadden. Bovendien zeiden ze: ‘Dit volk is hongerig, en dorstig, en moede in de woestijn.’ De hartelijkheid van dit alles is kostelijk. Ze brachten hun bijdragen blij en verheugd, anders zouden ze wel gaven van een mindere soort en met minder variëteit meegenomen hebben.

			Ik trek hieruit de conclusie dat als een dienaar van God ooit bijstand nodig heeft, wat het ook is, tijdens zijn werkzaamheden voor de Meester, hij zich dan geen zorgen hoeft te maken maar slechts op de Heere hoeft te vertrouwen. Hulp en bijstand zullen zeker volgen, als het niet van de engelen hierboven is, dan wel van de Kerk beneden.

			Lees het Hooglied van Salomo 6:13 maar: ‘Keer weer, keer weer, o Sulammith! Keer weer, keer weer, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gij de Sulammith aan? Zij is als een rei van twee legers’ – of Mahanaïm, want dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. In Gods Kerk zien we het gezelschap van Mahanaïm: de heiligen zijn de engelen van God op aarde en de engelen zijn Zijn heerlegers in de hemel. God zal hen als boden zenden om Zijn dienaren in tijden van nood te vertroosten en te onderhouden. Ga maar voort, o David, op het bevel van uw Heere, want Zijn uitverkoren dienstknechten hier op aarde zullen er behagen in scheppen om onder uw bondgenoten geteld te worden. En u zult over hen zeggen: ‘Dit is een heerleger Gods!’

			En nu ga ik afsluiten. Terwijl ik u Gods onzichtbare dienaren en Gods zichtbare dienaren heb getoond, wil ik u eraan herinneren dat het heerleger in beide gevallen het heerleger Gods is. Dat wil zeggen: de ware kracht en veiligheid kan een gelovige in zijn God vinden. We stellen ons vertrouwen niet op de bijstand van engelen; we stellen ons vertrouwen niet op de Kerk van God, noch op tienduizend kerken van God bij elkaar, als er zoveel zouden zijn, maar op God Zelf alleen. Och, het is prachtig om aan de ontblote arm van God te hangen, want daaraan hangen alle werelden. De eeuwige arm wordt nooit moe en zij die erop vertrouwen, zullen niet beschaamd worden. ‘Vertrouwt op de HEERE tot in eeuwigheid; want in de Heere HEERE is een eeuwige rotssteen.’

			Vorige week donderdag zei ik u dat het geloof niets anders was dan geheiligd gezond verstand en ik weet zeker dat het zo is. Het getuigt van gezond verstand om betrouwbare mensen te vertrouwen, rekening te houden met de grootste macht ter wereld – en dat is God – en uw vertrouwen op die grootste macht te stellen. Ja, sterker nog, aangezien de grootste macht alle andere machten omvat – want engelen noch mensen hebben geen andere macht behalve wat God hun geeft – is het verstandig om al ons vertrouwen op God alleen te stellen.

			De aanwezigheid van God in het leven van de gelovigen is veel zekerder en constanter dan de aanwezigheid van engelen of heiligen. God heeft het Zelf gezegd: ‘Ik zal voorzeker met u zijn.’ En Hij heeft het opnieuw gezegd: ‘Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.’ Als u bij de dienst aan Christus betrokken bent, dan hebt u een speciale belofte ter ondersteuning: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld.’ Waar bent u dan nog bang voor? Weg met alle beving. Laten alle verslapte harten versterkt worden. Wat kan ons doen wankelen? God is met ons. Is er ooit een nobelere strijdkreet geweest dan die van ons: de Heere der heerscharen is met ons?

			Welgelukzalig was John Wesley, die door het geloof leefde en stierf met de woorden: ‘Het beste van alles is dat God met ons is.’ Deinst u achteruit? U omkeren in de dag van de strijd? U moet u schamen! Dat kan niet als God met u is; want ‘zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Of als ze tegen ons zijn, wie van hen kan het dan een uur uithouden? Als het God dan behaagt ons hulp te schenken via een omweg, en we weten dat Hij dat doet – want tot velen van ons zendt Hij vele vrienden om in Zijn goede werk te helpen –, dan moeten we erop letten in deze vrienden en helpers God te zien. Als u geen helpers hebt, zie dan alle helpers in God; als u veel helpers hebt, zie dan God in al uw helpers. Daar is wijsheid in. Als u niets anders hebt dan God, zie dan alles in God; als u alles hebt, zie dan God in alles. Houd uw hart onder alle omstandigheden alleen op de Heere gericht.

			Moge de Geest van God ons allen leren hoe we dit moeten doen. De neiging tot afgoderij zit zo sterk in ons. Als iemand zich neerbuigt om een stuk hout of steen te aanbidden, noemen we zo iemand een afgodendienaar, en dat is hij ook. Maar als u en ik ons vertrouwen op onze medemensen stellen in plaats van op God, dan is dat ook afgoderij. Als we hun het vertrouwen geven dat God toebehoort, dan vereren we hen in plaats van God.

			Vergeet niet dat Paulus zei dat hij niet met vlees en bloed te rade is gegaan. Helaas zijn velen van ons wel in die strik gevangen. Wij gaan veel eerder te rade met vlees en bloed dan met de Heere. De slechtste persoon die ik ooit geraadpleegd heb, is iemand die altijd te dicht in mijn buurt is. Moge de Heere me van die boze man verlossen – mijzelf. De aanwezigheid van de Heere Jezus is de ster van onze nacht en de zon van onze dag, het geneesmiddel voor onze ziekte, de kracht van onze dienst en de troost in ons verdriet. De hemel op aarde is als Christus met ons is en de hemel daarboven is als wij met Christus zijn.

			Ik kan voor u niets beters vragen, geliefden, dan dat God deze hele dag op een heel opmerkelijke en duidelijke manier met u mag zijn en verder totdat de dagen zullen eindigen in de eeuwigheid. Ik vraag niet of u engelen mag zien; maar als het kan, dan zij dat zo. Waar is het eigenlijk goed voor om een engel te zien? Is Gods aanwezigheid niet veel beter dan het gezicht van de beste van Zijn schepselen?

			Misschien was de Heere Jakob goedgunstig met een gezicht van engelen omdat hij zo’n arm en zwak geloof had; als hij een volkomen geloof had gehad, zou het voor hem misschien niet nodig zijn geweest dat hij engelen zag. Hij zou dan gezegd hebben: ‘Ik heb geen visioen van hemelse geesten nodig, want ik zie hun Heere.’

			Wat zijn engelen? Het zijn slechts Gods boden die Zijn boodschappen rondbrengen; het is veel beter om hun Heere te zien. De engelen van God zijn niet te vergelijken met de God van de engelen. Als ik geloof dat Hij mijn Vader is en dat Jezus Christus de broeder van mijn ziel is geworden en dat de Heilige Geest in mij woont volgens Zijn Eigen woord, wat zou ik dan vrezen, hoewel mijn ogen misschien nooit verblijd zullen worden door een visioen van het bovennatuurlijke?

			Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. ‘Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.’ En in dat vreugdevolle geloof rusten we. We verwachten dat de macht van God met ons zal zijn, in tijd en eeuwigheid, zichtbaar of onzichtbaar, door mensen of door engelen. Zijn arm zal voor ons opgeheven worden en Zijn rechterhand zal ons beschermen.

			Mijn hart is verheugd, want ook ik heb mijn Mahanaïm gehad en in dit uur van nood voor het werk van de Heere waartoe Hij me geroepen heeft, zie ik de vensters van de hemel boven me geopend en zie ik groepen vrienden om me heen. Voor het weeshuis dat nu opengaat zie ik de voorzienigheid zich bewegen. Er zijn ook twee legerkampen om me heen en daarom preek ik tot u vandaag over de dingen die ik gezien en geleerd heb. Moge de Engel des verbonds voor altijd met u zijn.

			Amen.

			Een andere en grootsere tentoonstelling

			‘Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods.’
Efeze 3:10

			De hele wereld praat de laatste drie dagen over niets anders dan het prachtige schouwspel dat de opening van de Wereldtentoonstelling opluisterde. 1 Massa’s mensen hebben zich in het paleis van de algemene kunsten verzameld. Vertegenwoordigers van alle landen op aarde hebben vele kilometers afgelegd om de wonderen te bekijken. Voorname personen uit alle koninkrijken zijn bij het grandioze spektakel verschenen. Er heeft zich voor de ogen van alle mensen zo’n schitterend tafereel afgespeeld dat het in alle opzichten zijns gelijke nooit gehad heeft en dat het ook waarschijnlijk in vele jaren niet geëvenaard zal worden.

			
				1. Van 1 mei tot en met 1 november 1862 werd in Londen de vierde editie van wereldtentoonstelling gehouden. Er stonden 28.000 exposanten uit 36 landen en er kwamen 6,1 miljoen bezoekers.

			

			Vanwaar al deze bijeenkomsten? Landen, waarom verzamelt u zich? Wat staat u hier te staren, mensenkinderen? Zeker, uw antwoord zal zijn dat u hierheen gekomen bent om de veelvuldige wijsheid van de mens te zien. Als ze door de gangpaden van de grote tentoonstelling lopen, dan zien ze niets anders dan de bekwaamheid van de mens, eerst op deze afdeling, dan weer op een andere – het ene moment het grootse, het andere moment het gedetailleerde; het ene ogenblik in een werk dat elegant versierd is, het andere ogenblik in een werk dat kunstig en nuttig is. ‘Veelvuldige wijsheid’, het werk en product van vele geesten, de verschillende tinten en kleuren van het denkvermogen, belichaamd in de diverse machines, standbeelden enzovoort die het menselijk vernuft heeft kunnen voortbrengen.

			We geven toe dat op de tentoonstelling op zeer passende wijze erkentelijkheid aan God betuigd is, zowel in het plechtige gebed van de aartsbisschop als in het lied van de dichter, maar toch was het grote oogmerk immers de veelvuldige wijsheid van de mens te aanschouwen. Als men de vaardigheid en de kunst van de mens had weggenomen, wat zou er dan overgebleven zijn?

			Geliefden, moge deze tentoonstelling geweldige resultaten tot gevolg hebben! We moeten niet verwachten dat de tentoonstelling of iets anders behalve het Evangelie, ooit het wereldomvattende rijk van de vrede zal voortbrengen. We moeten nooit van de kunst en de wetenschap verwachten dat ze de overwinning behalen die voorbehouden is aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Moge deze tentoonstelling echter gevoelens van welwillendheid verspreiden, moge ze de verstrooide kinderen van Adam aan elkaar verbinden, moge ze de familieleden die in Babel overal heen verspreid waren in een gelukkig en gezegend verbond doen samensmelten. En moge ze de weg bereiden en deuren openen, zodat het Evangelie tot de uiterste einden der aarde mag voortgaan!

			Ik ben echter beslist niet van plan om uw aandacht te vragen voor de wonderen die de enorme tempel van 1862 vullen. In plaats daarvan nodig ik u liever uit om me te volgen naar een grootsere tentoonstelling, waar de menigten zich verzamelen – niet van sterfelijke maar van onsterfelijke geesten. De tempel is niet die van kunst en wetenschap, maar die van genade en goedheid, gebouwd met levende stenen, gevoegd met de mooie kleuren van het verzoenende bloed, ‘gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen’ – die tempel, ‘de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid.’

			In dit grote paleis verzamelen zich tien duizendmaal tien duizenden van het heerleger van God, ‘cherubijnen en serafijnen’ of wat voor namen die blinkende engelen ook onder elkaar gebruiken – ‘overheden en machten’, de verschillende standen in de hiërarchie van de onsterfelijke geesten, voor zover die er zijn. Zij worden alle voorgesteld als gespannen starend naar het wonderlijke bouwsel dat God heeft gemaakt. Langs de gangpaden van die kerk, langs de eeuwen van haar bloeitijd, staan de diverse trofeeën van Gods genade en liefde, de sieradendoosjes van deugden en genadegaven die de gelovige versieren, de herinneringen aan overwinningen behaald op de zonde en de hardheid van het hart, en aan overwinningen behaald op verleidingen en beproevingen. Terwijl de geesten door deze gangpaden vol met goddelijk handwerk lopen, staan ze stil, met open mond, vol bewondering. Dan snellen ze terug naar de hemel en zingen luider dan voorheen halleluja aan de God Wiens veelvuldige wijsheid zij in de gemeente van God op aarde hebben aanschouwd.

			Geliefden, onze tekst is een vreemde tekst. Bedenk dat de engelen, schepselen die ouder zijn dan wij, vele eeuwen bij God geweest zijn, maar toch lees ik nergens dat ze ooit ‘de veelvuldige wijsheid Gods’ hebben geleerd. Ze waren bij Hem toen Hij de hemel en de aarde maakte. Misschien waren de engelen gewend om tijdens die lange periodes toen de aarde zich vormde – ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde’ – deze te bezoeken om die vreemde, mysterieuze gedaantes, die we nu als fossielen uit de aarde opgraven, levend en in hun heerlijkheid te zien. Het is zeker dat de engelen toen de aarde woest en ledig was en duisternis op de afgrond lag, haar verborgen schatten kenden. Toen God sprak: ‘Daar zij licht!’ en daar licht werd, toen die eerste lichtstraal als een levende vinger de aarde scheen te beroeren en tot schoonheid te wekken, toen streken de engelenvingers over hun hemelse harpen – ‘toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.’

			Hoewel ze met de grote Formeerder waren tijdens de zeven dagen van de schepping, hoewel zij het vee naar zijn aard zagen, het gevogelte naar zijn aard, de vissen der zee en alle bomen en kruiden, toch lees ik nergens dat hun de veelvuldige wijsheid Gods bekendgemaakt werd. Ook niet toen de mens, het laatste scheppingswerk van de Meester, door Eden wandelde, toen hij met zijn schone wederhelft aan zijn zijde opstond om zijn Schepper te prijzen, hoewel hij ‘op een heel ontzagwekkende wijze wonderbaar gemaakt’ was, hoewel er in zijn geest en lichaam een ongeëvenaarde wijsheid tentoongespreid werd –, toch lees ik zelfs niet dat aan die mens, als schepsel, toen de veelvuldige wijsheid Gods bekendgemaakt werd.

			Ja, zelfs toen de andere werelden gemaakt werden, toen de sterren als gloeiende vlammetjes door het licht van de Godheid aangestoken werden – als er andere volkeren zijn en andere soorten en andere stammen in die talloze vergelegen landen –, dan vind ik nog niet dat bij de schepping van al die menigten werelden die in de wijde vlakten van het hemelruim gevestigd zijn, aan de hemelse geesten de veelvuldige wijsheid Gods werd bekendgemaakt.

			Nee wat meer is, in al de bedelingen van goddelijke voorzienigheid los van de gemeente, in al de verborgen omwentelingen van die wonderlijke raderen die vol ogen zijn, los van de gemeente, is aan deze wezens de wijsheid van God niet ten volle bekendgemaakt.

			Ach geliefden, vergeet ook niet dat zij de glorie van Hem Die op de troon zit met een onverduisterd oog aanschouwen, voor zover dat door een geschapen gezichtsvermogen gezien kan worden. Zij hebben een gelukzalige aanschouwing. Ze schitteren in de heerlijkheid van de Godheid en bedekken hun gezicht, terwijl ze aan Zijn voetbank ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige’ roepen. Desondanks, hoewel ze als het ware in de zon staan, hoewel ze de eerste van alle schepselen zijn, het dichtst bij de eeuwige troon, lees ik toch niet dat ze bij dit alles de veelvuldige wijsheid Gods in de hoogste mate geleerd hebben.

			Wat een indruk geeft dit ons dan van het belang van de gemeente! Geliefden, laten we nooit meer iemand verachten, ook niet het geringste lid ervan, want er is meer te zien in de gemeente dan in de schepping in haar volle breedte. Meer van de wijsheid van God in het redden van zielen dan in het bouwen van de gewelven van de lucht. Nee, er kan in de gemeente meer van God worden gezien dan zelfs de hemel met al zijn pracht kan openbaren. O, laten we onze ogen openen opdat we die goddelijke geheimenissen niet kwijtraken die de engelen begerig zijn in te zien!

			Ik heb hiermee de betekenis van de tekst al uitgelegd. We zullen daarom uw aandacht meteen bepalen bij die punten van interesse waar het verstand van de engelen zeker bij stil zou staan. Terwijl we deze in het kort zullen opsommen, bidden we dat onze harten geleid mogen worden om veel na te denken over de veelvuldige, de gevarieerde wijsheid van God die te vinden is in de gemeente die Christus met Zijn bloed gekocht heeft.

			I. In de eerste plaats, geliefden, denken we dat het grote aandachtspunt in de gemeente voor de overheden en de machten, het plan is om de gemeente zalig te maken. Dit is het waar zij zo verwonderd en verbaasd over zijn. Anderen hebben zeer terecht eens opgemerkt dat als er een vergadering van alle geesten in de hemel en op de aarde gehouden zou worden en als die vergadering de opdracht gekregen zou hebben om een plan vast te stellen en uit te vaardigen waarmee God rechtvaardig kon zijn en eveneens de goddeloze rechtvaardigen, zij dan allen gefaald zouden hebben om die taak te volbrengen.

			Die verheven geesten zien ongetwijfeld met blijdschap dat door Gods manier om Zijn gemeente te behouden, al Zijn eigenschappen met onverminderde glans schitteren. God is rechtvaardig. Dat weten ze in de hemel, want ze zagen Lucifer als de bliksem neervallen toen God hem vanwege zijn zonde uit zijn woonplaats wierp. God is rechtvaardig, net zo zeer op Golgotha, waar Zijn Zoon hangt te bloeden, ‘Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’, als toen Hij de zoon van de dageraad neerwierp. De engelen zien in de zaligmaking het grote wonder waarbij gerechtigheid en vrede elkaar kussen: God zo streng en rechtvaardig alsof er geen greintje genade in Hem was, met alle sterkte van Zijn kracht Zijn Zoon straffend voor de zonden van Zijn volk, en God toch ook zo genadig alsof Hij niet rechtvaardig was, Zijn volk omhelzend alsof zij nooit gezondigd hadden en hen liefhebbend met een liefde die niet groter had kunnen zijn als ze nooit gezondigd hadden. Zij begrijpen hoe zeer God de zonde haatte dat Hij Zijn wraak op Zijn Eniggeborene legde. En nochtans ook: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

			Zoals in de kronen van oosterse prinsen de meest kostbare edelstenen in een groepje bij elkaar schitterden, zo schijnen als in één wonderlijke krans al de eeuwige eigenschappen van God tegelijk in al hun heerlijkheid rond Uw kruis, o Jezus, wonder van de aarde en wonder van de hemel! Deze moeilijkheid, door de verzoening van Christus zo kostelijk opgelost, zo volkomen weggedaan, doet de engelen de veelvuldige wijsheid Gods zien.

			En verder, als de engelen zien dat door dit grote plan de algehele vernietiging die de zonde op de mensheid bracht weggenomen wordt, verwonderen zij zich opnieuw over de wijsheid van God. Als zij in het bijzonder de manier opmerken waarop die weggenomen werd, de vreemde en mysterieuze methoden die God gebruikte om de steen weg te rollen van voor de opening van het mensengraf, dan buigen ze zich met nog meer ontzag neer.

			Zijn we in Adam het paradijs kwijtgeraakt? Zie, de Heere Jezus Christus heeft ons een beter paradijs gegeven! Zijn we de waardigheid van ons mens-zijn kwijtgeraakt? Zie, vandaag krijgen we haar in Christus terug, want ‘Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen.’ Zijn we onze onbevlekte reinheid kwijtgeraakt? We hebben haar opnieuw verkregen in Christus, want we worden gerechtvaardigd door Zijn gerechtigheid en gewassen in Zijn bloed. Zijn we de gemeenschap met God kwijtgeraakt? We hebben die vandaag verkregen, omdat ‘wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan.’ Zijn we de hemel zelf kwijtgeraakt? Ach, de hemel mag de onze weer zijn, want in Hem hebben we een erfenis ontvangen en worden ‘bekwaam gemaakt (...) om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.’

			En al het kwaad zal zichzelf vernietigen, want God verwerpt het zodat het tot zijn eigen afbraak zal dienen. De draak wordt gestoken met zijn eigen prikkel. Goliath wordt gedood met zijn eigen zwaard. De dood wordt verslagen door de dood van de Man Die gekruisigd werd. De zonde wordt weggedaan door het grote Zoenoffer, Dat ‘onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.’ Het graf wordt door zijn eigen slachtoffer gestraft, aangezien Christus erin gevangen lag. Satan werpt in dit geval satan uit. We verrijzen door een Mens, zoals we door een mens gevallen zijn. ‘Gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.’ De worm waarin satan triomfeerde is de worm waarin God verheerlijkt wordt. Het was een mens die satan probeerde te maken tot het middel van goddelijke oneer, en het is een Mens in wie God triomfeert over alle doortraptheid en onbarmhartigheid van de hel.

			Hierover verwonderen de engelen zich, want zij zien in dit heilsplan de veelvuldige wijsheid Gods, omdat het met alle kwaad afrekent en dat nog wel op zijn eigen erf.

			Merk ook op dat God met het grote heilsplan door de Verzoening meer verheerlijkt wordt dan wanneer er geen zondeval en derhalve geen ruimte voor verlossing was geweest. De engelen bewonderen de veelvuldige wijsheid Gods in de hele geschiedenis van de mensheid, beseffend dat daarin, van het begin tot het einde toe, God meer verheerlijkt wordt dan wanneer het allemaal in gouden letters geschreven was zonder één zonde of zonder lijden van de kant van de mens.

			O Heere, toen U Uw volk een ogenblik als verloren schapen had laten dwalen, is het misschien stil geworden in de hemel, aangezien Uw vijand getriomfeerd had, aangezien de beminden, die U liefhad, in de hand van de vijand waren overgegeven. Toen de kostbare stenen van Christus voor een kleine tijd midden in het modderige slijk en de resten van de zondeval zoekgeraakt waren, werd Gods banier misschien enigszins opgerold, want wellicht kwam het op de engelen over alsof God in Zijn hoogste eer gedwarsboomd was.

			Als Christus echter terugkomt van Edom, ‘met besprenkelde klederen, van Bozra’, met op Zijn koninklijke hoofd de kroon waarin iedere edelsteen vastgezet is die eenmaal in handen van de vijand was – als de Herder terugkomt van de bergen, met het verloren schaap op Zijn schouders, dan is er meer vreugde in de hemel over de verlorenen die gevonden zijn dan wanneer ze nooit verdwaald zouden zijn geweest. De diepe bastoon van de zondeval zal het lied van het herstel doen aanzwellen. Het holle gekreun, zoals het leek te zijn toen het alleen gehoord werd, zal deel uitmaken van het crescendo van het eeuwige gezang, wanneer dat zal weergalmen tot bij de troon van de Heere God der heerscharen.

			Geliefden, als u de moeite zou nemen om eens na te denken over het gehele werk van God, daarbij inbegrepen de zondeval als iets wat vooruit gezien en gekend was, tot aan de dag waarop al het uitverkoren zaad rond de troon zal staan, dan denk ik dat u getroffen zult worden door de algehele heerlijkheid ervan. Het lag in Gods macht om schepselen te maken die Hem zouden liefhebben, om wezens te maken die met zeer nauwe banden aan Hem verbonden zouden zijn. Maar – en ik spreek hier met eerbied – ik snap toch niet hoe de Almachtige Zelf, buiten de zondeval om en buiten de verlossing om door het offer van Christus toen Hij Zich voor ons overgaf tot in de dood, zulke schepselen had kunnen maken zoals de vrijgekochten in de hemel zullen zijn.

			Geliefden, als we nooit gevallen waren en nooit verlost, zouden we nooit van zaligmakende genade en liefde tot de dood hebben kunnen zingen. We zouden het niet hebben kunnen doen en de engelen ook niet. We zouden niet hebben kunnen weten wat de hoogte en diepte en lengte en breedte van de liefde van Christus is die alle verstand te boven gaat. Ons verlustigend in de hemelse spijze zouden we Zijn overvloed bewonderd kunnen hebben, maar niet zoals we ons nu met het lichaam van Christus laven. Genietend van de wijn, uit de eigen trossen van de hemel geperst, zouden we de Gever van het feest geprezen hebben, maar niet zoals we het nu doen wanneer we het bloed van Jezus als zoete wijn drinken. Rein en heilig zouden we Hem geprezen hebben, en we zouden dat ook hebben moeten doen, maar niet zoals we het nu kunnen, wanneer we onze lange klederen hebben gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.

			Er bestaat nu een nauwere verwantschap dan er ooit op een andere manier had kunnen zijn, als God geen verbond met de mensheid gesloten zou hebben, als het Woord niet vlees geworden was en onder ons gewoond had. Ik denk dat er misschien ook andere plannen geweest zijn, maar geen sterveling kan zelf enig ander plan bedenken. Dit lijkt het meest wonderlijke, het meest goddelijke, het meest hemelse plan te zijn: dat een schepsel volkomen vrij gemaakt kan worden – dat dat schepsel zal zondigen, dat het de rechtvaardigheid van God zal ontdekken doordat de straf op een Plaatsvervanger gelegd wordt, maar dat het ook de liefde van God zal leren kennen doordat die Plaatsvervanger God Zelf is. Dit schepsel was van tevoren toebereid om met een kinderlijke band aan de Eeuwige verbonden te zijn, door liefdesbanden die zo sterk zijn dat de pijn van de marteling en de vlammen van het vuur het niet van de liefde van God zullen kunnen scheiden.

			In de hemel zal dit schepsel gewaarworden dat het niets aan zichzelf te danken heeft, niets aan zijn eigen natuurlijke inspanningen, maar alles aan Hem Die het liefhad en Die het kocht met Zijn bloed. Daarom zal dit dankbare wezen God op een wijze loven die alle andere ver te boven gaat.

			Geliefden, als we dit onderwerp alleen al een paar uur lang zouden bestuderen, zullen we merken dat er in niets wat God gedaan heeft zoveel van Zijn wijsheid verborgen zit als in het plan van Zijn verzoenende liefde. Engelen des Heeren, gaat rondom haar; zet uw hart op haar vesting, en telt haar torens. Beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen. Aanschouw de onaantastbare kracht van de verbondsbeloften. Zie de grootte en breedte van Zijn verkiezende liefde. Aanschouw de oprechtheid en waarachtigheid van Gods beloften. Zie de volheid van genade en de uitwerking ervan in het verzoenende bloed. Zie de getrouwheid en de onwankelbaarheid van Gods genegenheid als die eenmaal op de mens gericht is. Als u zich over alles verwonderd hebt, engelen, gaat dan terug en mengt u zich liefelijker dan tevoren in ons lied: het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de eer, en dankzegging, en majesteit, en kracht, en heerschappij tot in alle eeuwigheid.

			II. In de tweede plaats wordt de wijsheid van God zonder twijfel aan de engelen en machten bekendgemaakt in de verschillende bedelingen waardoor de gemeente gegaan is. In het begin was de gemeente inderdaad een kleine kudde, een paar mensen gekozen uit de massa: Abram, de Syriër, op het punt om verloren te gaan, en een paar godvruchtige mensen in zijn familie.

			Toen werd de stroom een beetje breder en kwamen er twaalf stammen. Weldra werd de bedeling nog zichtbaarder: Mozes was opgestaan, met Aäron, die God uitverkoren had. Toen verlangden de engelen in te zien in de typische rituelen en ceremoniën van die oude bedeling. Ze werden afgebeeld, staande op het verzoendeksel met uitgebreide vleugels, met hun gezichten neergebogen, alsof ze zeer verlangend waren om het geheim dat onder het gouden deksel verborgen lag te aanschouwen.

			Bij het zien van de offers, of het nu een brandoffer, een dankoffer of een zondoffer was, bij het zien van de schitterende ceremoniën van de tabernakel of de nog luisterrijkere rituelen van de tempel, stonden ze ongetwijfeld vol bewondering over de wijsheid van God zoals die uiteengezet werd in een verduisterd teken en een voorafschaduwing.

			Hoeveel temeer moeten ze zich erover verwonderd hebben toen de Zon der gerechtigheid opging met genezing onder Zijn vleugels, toen ze het offer vervangen zagen worden door het ene grote offer, de hogepriester vervangen door de Mens Die eenmaal het ene offer voor altijd heeft volbracht en Die zich zette aan de rechterhand van de hemelse Vorst. Wat moeten ze zich verwonderd hebben toen vanaf dat moment waarheid na waarheid toegelicht is in de bevinding van de gelovigen, leerstelling na leerstelling aan de gemeente van Christus geopenbaard is door de verlichting met de Heilige Geest!

			Geliefden, wanneer de engelen het verleden met het heden vergelijken, en omgekeerd het heden met het verleden, de verkiezing van de Joodse olijfboom en niet de rest van de bomen en dan weer het inenten van de heidenen uit de wilde olijfboom en het verwerpen van de natuurlijke takken, wat moeten ze zich dan over de opmerkelijke diversiteit van Gods bedelingen verwonderd hebben, in de zekere wetenschap dat Zijn genade niet verandert!

			Bij het beklimmen of afdalen van een indrukwekkend hoge berg wordt men verrast door de plotselinge veranderingen van panorama. Net keek je nog naar rechts en zag je een drukke stad op de vlakte; nu gaat u een bocht om en door een open plek in het bos heen zie je een uitgestrekt meer. Enkele minuten later kronkelt de weg opnieuw en ziet u een smal dal met een andere bergketen erachter. Iedere keer dat u een bocht omgaat, openbaart zich een ander vergezicht aan u. Zo zou het ook met de hemelse geesten kunnen gaan. Toen zij in het begin de berg begonnen op te klimmen waarop de kerk staat, ‘Jeruzalem, dat boven is, (...) ons aller moeder’, zagen zij de wijsheid van God geopenbaard zoals Abraham die zag. Na een bocht in de weg zagen ze haar zoals Mozes die aanschouwd had. Weer ergens anders hadden ze een uitzicht zoals David dat gewoonlijk had.

			Weldra, toen ze omhoog klommen naar helderder licht en de mist die over de berg hing helemaal opgelost was en in een genadige bui van genade gevallen was, zagen ze haar zoals de apostelen die zagen toen ze op de Olijfberg stonden. En vanaf die tijd, door iedere beproeving van de kerk heen, terwijl de achttien eeuwen voorbijgingen vanaf het moment dat de Meester ten hemel voer, hebben ze voortdurend nieuwe vergezichten gehad en nieuwe openbaringen van de gevarieerde en steeds weer veranderende wijsheid van de onveranderlijke God, zoals die geopenbaard wordt door Zijn handelen ten behoeve van de gemeente. Zowel in de bedelingen als in de mens wordt aan de overheden en de machten de veelvuldige wijsheid Gods bekendgemaakt.

			III. In de derde plaats, en we moeten kort zijn, mogen we concluderen dat de engelen zonder enige twijfel de wijsheid van God in Zijn gemeente voornamelijk zien in het Verbondshoofd en de Plaatsvervanger van de gemeente.

			O, toen ze voor het eerst hoorden dat de Heere van leven en heerlijkheid vlees zou worden en onder de mensen zou wonen, moeten ze zich wel over het plan hebben verwonderd dat de hemel naar de aarde zou neerdalen opdat de aarde tot de hemel toe verhoogd zou kunnen worden! Het Kindeke in de kribbe beheerste al hun liederen. Toen ze dat Kind een Man zagen worden en Hem hoorden preken, moeten ze zich wel verwonderd hebben over de wijsheid dat God Zichzelf gezonden had om Gods eigen Profeet te zijn! Toen zij die Man een leven van volkomen heiligheid zagen leiden, moeten ze wel met hun vleugels geklapt hebben bij de gedachte dat de mensen de volmaaktheid nu konden zien in God Zelf, gehuld in de gedaante van een mens! 

			Maar toen het over de verzoening ging en zij begrepen dat Gods volk met Christus gekruisigd moest worden, moeten ze wel zeer getroffen zijn geweest door de gedachte dat de hele menigte uitverkorenen grote druppels bloed moest zweten door één Mens, dat zij gekastijd, gegeseld, verbrijzeld en bespuwd zouden worden in één Mens, dat de menigte van de uitverkorenen het kruis van hun veroordeling op de schouders van één Man moesten leggen, dat die ene Man voor hen allen al hun schuld zou dragen, aan het hout genageld zou worden en Zijn leven voor het hele lichaam zou geven.

			O, toen ze die zachtmoedige Man zagen, met al de zonden van de hele menige uitverkoren op Zijn schouders, in de wetenschap dat deze eenzame Man God was, in staat om alles te dragen, moeten ze zich inderdaad wel over de wijsheid van God verwonderd hebben.

			En toen die Man zegevierend riep: ‘Het is volbracht!’. nadat Hij de beker van de verdoemenis tot op de bodem toe leeggedronken had, zodat er niemand meer in het graf hoefde te blijven en de hele menigte gelovigen met Hem begraven zou worden, moeten ze zich wel verwonderd hebben! Toen ze de tweede Adam Zijn grafdoeken zagen afleggen en de banden van de dood verbreken alsof Hij, als een nieuwe Simson, de ketenen van de Filistijnen kapot had gemaakt alsof het vlas was, waren ze zo verbaasd toen ze beseften dat de uitverkorenen in die verheerlijkte Persoon werden opgewekt! En toen die Man in de hemel opgenomen werd en een wolk Hem van de ogen der mensen wegnam, verheugden ze zich zeer om Hem te zien opvaren! En dan te bedenken dat ook wij in Hem verrezen zijn en in Hem opgevaren zijn in de hoge. In Hem had de hele gemeente haar gevangenis gevangen genomen!

			Toen de Plaatsvervanger onder onbeschrijflijk gejuich naar de troon van de Vader opvoer en aan de rechterhand van de geduchte Majesteit in de hoge plaatsnam, moet het voor de geesten wel geweldig geweest zijn om te beseffen dat Hij ons mede opgenomen had en ons in Christus Jezus in de hemelse gewesten liet zitten! Misschien is er geen andere leerstelling voor christenen verbazingwekkender dan deze. Ik weet zeker dat als we een onderwerp willen om ons begrip te vergroten, de vereniging van de uitverkorenen met Christus zeker het meest geschikt is om onze gedachten te vermenigvuldigen.

			O gezegende vereniging, sterk en krachtig,
Hoe zoet is de genade, hoe lieflijk het lied,
Dat aardwormen ooit één zouden zijn
Met de mensgeworden godheid!
Eén toen Hij stierf, één toen Hij opstond,
Eén toen Hij over Zijn vijanden triomfeerde,
Eén toen Hij in de hemel Zijn zetel innam
En engelen de overwinning op de hel bezongen.
Deze gezegende band verbiedt iedere vrees,
Want alles wat Hij heeft en is van ons.
Met Hem ons hoofd staan we of vallen we,
Ons leven, onze zekerheid en ons alles.

			De veelvuldige wijsheid Gods, in al haar verschillende vormen en schaduwen, die Christus het Verbondshoofd en de Plaatsvervanger van de uitverkorenen maakte, moet wel door de engelen opgemerkt zijn. Hoewel dit een thema is dat misschien een volledige preek waard is, laten we het hierbij en gaan over op een ander punt.

			IV. In de vierde plaats wordt de veelvuldige wijsheid Gods aan de overheden en de machten bekendgemaakt door de bekering van ieder kind van God. Er staan een aantal zeer opmerkelijke voorwerpen in de huidige wereldtentoonstelling, geweldige staaltjes van menselijk vernuft, maar er is één ding dat ze daar niet hebben, dat alleen in de gemeente van de levende God gevonden kan worden: een hartversmelter, een apparaat om steen in vlees te doen veranderen. Er zijn uitvindingen om graniet te versmelten of vuursteentjes vloeibaar te maken, maar ik ken maar één uitvinding, en die vind je niet in een aardse tentoonstelling, die geschikt is om de harde kern van het menselijke hart te versmelten.

			Welnu, als de Heere een godslasteraar, een heiden, een trotse, zelfgerechtigde farizeeër of de een of andere opscheppende, snoevende, zorgeloze zondaar beetpakt en diens hart in een fontein vol met het bloed van Jezus werpt, waar het begint te versmelten van berouw, dan zien de engelen de ongeëvenaarde wijsheid van God.

			En ik weet zeker dat er op de tentoonstelling ook niet zoiets als een hartverbinder is, een uitvinding om verbroken harten te verbinden en ze weer heel te maken en al hun wonden te genezen. De Heere vindt er echter behagen in om hetzelfde instrument waarmee Hij harten verbreekt ook te gebruiken om harten te genezen. Het bloed dat een vuursteen doet versmelten, vernieuwt ook ons hart van vlees. Nadat Hij het hart eerst versmolten heeft, laat Hij vervolgens Zijn ongeëvenaarde bekwaamheid zien door wanhoop, vertwijfeling en verschrikking weg te nemen en het arme geweten vrede en rust te schenken – nee, beter nog: jubelende vreugde en grenzeloze vrijheid.

			Als de engelen een trotse man op zijn knieën zien gaan, als zij hem in zijn stille kamer met zuchten en kreunen zijn hart horen uitstorten, zeggen ze: ‘Het is goed, grote God; het is goed.’ Als zij hem uit die kamer naar beneden zien komen, lichtvoetig en vrolijk van hart omdat zijn zonde vergeven is, zijn gekerm helemaal veranderd in gezang, dan zeggen de engelen: ‘Het is goed, grote God; het is goed. U verwondt, maar U heelt ook. U doodt, maar U maakt ook levend.’

			De bekering is het grootste wonder dat we kennen. Als er vandaag de dag geen wonderen meer zouden bestaan, geloof me, dan ben ik blind of doof. Maar zegt u: ‘Wat voor wonderen?’ Goed, geen wonderen als het slaan op een rots waardoor stromen water voortbracht worden of het klieven van de zee door de staf van een profeet, maar wonderen in harten en gewetens gehoorzaam aan de heilige, hemelse macht. Ik heb in mijn korte leven meer en vreemdere wonderen gezien dan Mozes ooit gedaan heeft, en wonderen van hetzelfde soort als Christus Jezus Zelf aan vlees en bloed gedaan heeft, want het zijn Zijn wonderen die ook vandaag door het Evangelie gedaan worden.

			Als het gepast zou zijn, zou ik een paar mensen op die galerijen daar en hier op de begane grond kunnen aanwijzen om hun te laten vertellen wat voor wonderen God in hun leven gedaan heeft en hoe ze hier vandaag allemaal eensgezind bijeen zijn om God te loven. Deze mensen waren eens het toppunt van smerigheid, maar zij zijn gewassen, maar zij zijn gerechtvaardigd. De tranen komen hun in de ogen als ze denken aan het glaasje en aan het gevloek waarmee ze eenmaal zo vertrouwd waren. Och, ook aan de holen en kroegen van verdorvenheid en van wellust die ze ooit zo goed kenden. Maar nu zijn ze hier om hun God te loven en te prijzen. Och, er zijn er vandaag in dit gebouw die, als ze de ruimte hadden om te spreken, zouden zeggen dat ze de grootste zondaren uit de hel en de machtigste wonderen uit de hemel zijn. Als ons Evangelie verborgen is, dan is het alleen verborgen voor hen die er halsstarrig hun ogen voor sluiten.

			Als men ziet dat prostituees, dieven, dronkaards en vloekers tot heiligen van de levende God gemaakt worden, dan kunt u ons niet vertellen dat het Evangelie aan kracht ingeboet heeft. Denk maar niet dat we zoiets geloven als we die kracht zelf zien, als we die in onze eigen ziel kunnen voelen, als we elke dag over bekeringen horen, als er nauwelijks een week voorbijgaat of er worden wel tientallen brandhouten uit het eeuwige vuur gerukt.

			En als Gods kerk op aarde al verwonderd staat over deze bekeringen, wat moeten de engelen dan wel voelen die meer bekend zijn met de schuld van de zonde, die meer weten over de lieflijkheid van de heiligheid en die het verborgen hart van een mens beter begrijpen dan wij? Wat moeten zij wel blij en juichend in elke afzonderlijke bekering de veelvuldige wijsheid Gods loven, aangezien iedere bekering weer andere aspecten laat zien! Het ingenieuze apparaat dat caleidoscoop wordt genoemd, laat bij iedere draaiing een nieuwe vorm van schoonheid zien. Op dezelfde manier zijn alle bekeerlingen die door de prediking van het Woord tot Christus gebracht worden, allemaal verschillend van elkaar. Elk geval is anders en daardoor wordt onze tekst tot op de letter toe bewezen: de veelvuldige wijsheid, de zeer gevarieerde wijsheid van God wordt geopenbaard.

			Ik heb soms het woord veelvuldig opgevat in vergelijking met een kostbare schat die in veel lagen is ingepakt. Om die te ontrafelen moet men eerst deze, dan de volgende en dan weer de daaropvolgende laag wegnemen. En als u zo laag na laag uitpakt, vindt u iedere keer iets kostbaars. Het duurt echter lang voordat u en ik de laatste laag ontvouwd zullen hebben en de wijsheid van God in haar zuivere, prachtige luister vinden, die binnenin verborgen ligt, zoals de engelen die zien in de gemeente van de levende God.

			IV. De tijd ontbreekt me helaas, en daarom moet ik punten laten liggen waarover ik ook graag nog iets had willen zeggen. De overheden en de machten vinden tot op de dag van vandaag een geschikte gelegenheid om de wijsheid van God te bestuderen in de beproevingen en ervaringen van de gelovigen, in de wijsheid die hen aan beproevingen onderwerpt, in de genade die hen hierin staande houdt, in de macht die hen eruit voert, in de wijsheid die hun de beproeving voor hun eigen bestwil oplegt, in de genade die de beproeving bepaalt naargelang de sterkte van de rug of die de rug versterkt om de last te kunnen dragen.

			Ze zien wijsheid in de voorspoed van christenen, als hun voeten als die van de hinden op hun hoogten staan. Ze zien hetzelfde in de vertwijfeling van de gelovigen als die zelfs vanuit de diepten nog kunnen zeggen: ‘Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ Zoals elke dag ons dagelijks brood verschaft, zo geeft elke dag de hemel zijn dagelijkse onderwerp van verwondering.

			En de engelen ontvangen een nieuwe voorraad kennis van de altijd weer nieuwe ervaringen van het volk van God. Zij buigen zich vandaag over de tinnen van de hemel om op u te zien, beproefde gelovigen. Ze kijken in uw oven, zoals eenmaal de koning van Babel, en ze zien de vierde man bij u wandelen, de Zoon van God gelijk. Ze volgen u, kinderen van Israël, tot in de woestijn. Ze zien uw legerplaatsen en het land waarheen u zich haast. Terwijl ze de vuurkolom opmerken die u voorgaat en de engel van Gods huis die aan de spits gaat en ook de rijen sluit, ontdekken ze in ieder stap die gezet wordt de wonderlijke wijsheid van God.

			V. En ten slotte, boven elke discussie verheven, als de laatste van Gods volk ingebracht is en de blinkende engelen door de hemelse gewesten wandelen en met al de verlosten praten, dan zullen ze de veelvuldige wijsheid Gods zien. Laten we eens even naar een engel luisteren. ‘Hier’, zegt hij, ‘zie ik mensen uit alle volken, geslachten en talen, van Engeland tot Japan, van de Noordpoolstreek tot het snikhete gebied rond de evenaar. Hier zie ik zielen van alle leeftijden: baby’s die van de schoot en de borst van hun moeder weggerukt werden en geesten die eenmaal ouderdomsverlamming kenden, voor wie de sprinkhaan een last was. Hier zie ik mensen uit alle tijdperken, van Adam en Abel tot aan de mensen die in leven waren bij de komst van de Zoon van God uit de hemel. Hier zie ik mensen uit de dagen van Abraham en van David, uit de periode van de apostelen en uit de tijd van Luther en van Wycliffe, zelfs tot aan de laatste dagen van de kerk.

			Hier zie ik mensen uit alle standen van de maatschappij. Daar gaat iemand die eens koning was en naast hem, als zijn makker, staat iemand die als galeislaaf aan de roeiriemen zat. Daar zie ik een handelsmagnaat die zijn rijkdom niets achtte en naast hem een arme man die rijk in het geloof was en een erfgenaam van het Koninkrijk. Daar zie ik de dichter die op aarde kon zingen van Het verloren paradijs en Het herwonnen paradijs en naast hem iemand die nog geen twee woorden kon opschrijven maar die wel het verloren paradijs en het herwonnen paradijs kende binnen de Hof van Eden van zijn eigen natuur, de tuin van zijn eigen hart.

			Hier zie ik Maria Magdalena en Saulus van Tarsen, bekeerde zondaren van allerlei schakering en heiligen in alle soorten, zij die hun geduld op een langgerekt ziekbed tentoonstelden, zij die met heilige vrijmoedigheid getriomfeerd hebben te midden van de felle vlammen, zij die in schaapsvellen en geitenvellen hebben gewandeld, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was.

			Daar is de monnik die de wereld deed schokken en hij die zout in de rivier van de leer strooide om die weer gezond en zuiver te maken. Daar is de man die tot miljoenen preekte en tienduizenden zielen tot Christus gebracht heeft en hier de nederige dorpelinge die alleen wist dat haar Bijbel waarachtig was en zijzelf het leven met Christus deelachtig. Hier zijn ze allemaal.’

			En terwijl de engelen rondwandelen en dan weer hierheen kijken en dan weer daarheen, eerst naar het ene gedenkteken van goedertierenheid en daarna naar het andere monument van genade, roepen ze allen uit: ‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt.’ De hemel is vol van Uw goedheid, die Gij gewerkt hebt voor de mensenkinderen.

			En nu, geliefde vrienden, tot besluit van de verkondiging stel ik u twee vragen. De eerste is een vraag voor de kinderen van God, de andere een voor degenen die Hem nog niet kennen. Als eerste een vraag voor de kinderen van God. Beseffen u en ik wel voldoende dat we altijd door de engelen worden gadegeslagen en dat zij de wijsheid van God via ons begeren te leren? De reden dat onze zusters met bedekt hoofd in het huis van God verschijnen is ‘vanwege de engelen.’ De apostel zegt dat een vrouw een bedekking op haar hoofd dient te hebben, aangezien de engelen in de samenkomst aanwezig zijn en zij merken iedere onbehoorlijke daad op. Daarom dient alles in aanwezigheid van de hemelse geesten met orde en fatsoen te gebeuren.

			Denk hier dan aan als we vanmiddag samen praten. Laten we niet op zo’n manier praten dat een bezoeker uit de hemel verdriet aan ons zou beleven. Als we als gemeente zijn samengekomen, laten we dan geen onwaardige onderwerpen behandelen, maar laten de zaken die we bespreken echt tot stichting zijn, toebereid met zout. Zouden we in het bijzonder in onze gezinnen niet meer over Christus kunnen zeggen dan we gewoonlijk doen? Brengen we niet vaak dagen, misschien wel weken, door zonder dit soort zaken te noemen waarvan we zouden willen dat de engelen die hoorden?

			U wordt gadegeslagen, geliefden, u wordt gadegeslagen door degenen die u liefhebben. De engelen hebben ons lief en dragen ons op de handen, opdat wij onze voeten aan geen steen stoten. Ze slaan hun tenten op rondom onze woningen; laten we deze koninklijke gasten hartelijk ontvangen. Aangezien ze ons brood niet kunnen eten noch aan tafel van onze feestmaaltijden kunnen genieten, laten we dan praten over onderwerpen die hen op zo’n manier verheugen dat ze zich voldaan zullen voelen. En laat hun aanwezigheid voor ons een reden zijn om ons op zo’n manier te gedragen dat aan de engelen en de mogendheden de wijsheid van God door ons bekendgemaakt wordt.

			En ten tweede, wat denken sommigen van u dat de engelen over uw handel en wandel zouden zeggen? U maakt zich daar misschien niet zo druk over, maar dat zou wel moeten. Want wie anders dan de engelen zullen op de jongste dag de maaiers zijn en wie anders dan zij zullen onze ziel over de laatste donkere rivier begeleiden? Wie anders dan zij zullen onze ziel, als die van Lazarus, in de schoot van de Vader dragen? We moeten hen zeker niet verachten. Hoe hebt u zich gedragen?

			Ach, het is niet nodig dat ik spreek. Laat uw geweten het werk doen. Er zijn hier mensen over wie de engelen, als ze tranen in hun ogen zouden kunnen hebben, dag en nacht zouden wenen. U bent er bijna toe bewogen om christen te worden. U kent de strijd van uw geweten en u hebt gezegd: ‘Ik zou zo graag als de heiligen zijn!’ maar u bent nog steeds onbekeerd.

			Blijf hier, engel, beschermengel, u die over deze zoon van een heilige moeder gewaakt hebt, vlieg niet teleurgesteld terug naar de hemel. Hij geeft toe, hij laat zich vermurwen. Nu beweegt de Geest Gods hem. ‘Het zij zo’, zegt hij, ‘het zij zo. Ik heb berouw en ik geloof in Jezus.’

			Maar helaas, engel, het zal u toch tegenvallen, want hij staat op het punt om te zeggen: ‘Binnenkort, ga maar even een tijdje weg; als het mij meer gelegen komt, zal ik u laten halen.’ Engel, u zult toch weer teleurgesteld worden.

			Echter, als de ziel zegt: ‘Nu, ja nu, in dit huis van gebed werp ik me op het volbrachte verzoeningswerk van Christus; ik geloof dat Hij mij kan zalig maken’ – vlieg dan hemelwaarts, blinkende engel, en vertel de cherubijnen rondom de troon dat de verloren zoon is teruggekomen en geboren is als een erfgenaam van de hemel. Laat het een feestdag in de hemel zijn en laten wij met blijdschap naar huis gaan, want hij die dood was, is weer levend geworden en hij die verloren was, is gevonden.

			Moge de Geest van God dit doen, om Jezus’ wil!

			Amen.

			Onderzoek door de engelen

			‘Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods.’
Efeze 3:10

			De ‘overheden en de machten in de hemel’ naar wie de apostel hier verwijst, zijn zonder twijfel de engelen. Deze blinkende en luisterrijke geesten, die nooit tot zonde vervallen zijn, hoeven niet verlost te worden en daarom hebben ze, wat betreft de reiniging van de schuld, geen deel aan het verzoenende offer van Christus.

			Toch is het interessant om op te merken hoe onze Heere als het ware hun blinkende gelederen tweemaal passeerde, toen Hij Zich naar beneden haastte naar de regionen van de dood en toen Hij weer triomfantelijk naar het rijk van de heerlijkheid terugkeerde. Zo zien we aan de ene kant Jezus, ‘Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods’, terwijl we aan de andere kant leren dat de Vader ‘Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij.’

			Het is mogelijk dat het middelaarschap van Christus voor hen van betekenis is en hen in hun heiligheid bevestigd heeft, zodat ze op geen enkele wijze ooit verzocht of tot zonde verleid zullen worden. Dat moge zo zijn, maar dit is in ieder geval duidelijk, dat ze, hoewel ze geen direct aandeel in de verlossing hadden, er niettemin belangstelling voor hebben en ook de gevolgen ervan willen leren.

			Het verheven plan van het Evangelie van Gods genade, dat zo ver boven het begrip van ons verstand uit gaat dat we het nooit zelf hadden kunnen ontdekken, blijkt net zo zeer boven het begrip van de engelen uit te gaan – een geheimenis dat hun smachtende verlangen prikkelt. Door de gemeente (dat wil zeggen: door Gods raad en leiding bij het vormen en vervolmaken van de kerk) wordt hun de veelvuldige wijsheid van God pas bekendgemaakt zoals ze die nog nooit tevoren geleerd hebben. Zij hebben hun beginsel bewaard en zijn Gods bevelen gehoorzaam geweest. Ze scheppen er behagen in om bekend te staan als de dienaren van God, die Zijn geboden volbrengen en luisteren naar de stem van Zijn woord.

			Ze hebben de opdracht gekregen om een bepaalde macht over diverse delen van Gods schepping uit te oefenen. Daarom worden ze ‘de overheden en de machten’ genoemd. Ze zijn zeker druk met het zingen van Gods lof. Veel van de muziek die tot voor Zijn troon opklinkt, komt van de harpen van de engelen, onbevlekt en rein, die nooit zonde gekend hebben. Hoewel ze zo rein zijn, zo druk met aanbidden, van zulke hoge stand in Gods heelal, worden ze toch nooit afgeschilderd als onverschillige toeschouwers van de daden of van het lijden van ons sterfelijk ras. Ze leven voortdurend met de mens mee. Waken ze niet over de heiligen? Staat er niet geschreven dat ze zich legeren rondom hen die de Heere vrezen? Wordt hun niet bevolen om voor de heiligen te zorgen, hen op de handen te dragen opdat zij hun voeten aan geen steen stoten?

			Engelen zijn, zoals we weten, vaak boodschappers van Gods wil aan de mensenkinderen geweest. Ze hebben daarbij nooit enige onwil getoond. Integendeel, vol grote blijdschap hebben ze Gods berichten vanuit de hemel naar de aarde gebracht. Hun medeleven, zelfs met gevallen mensen, met mensen die zwaar gezondigd en gedwaald hebben, blijkt uit het feit dat zij zich verheugen over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen die de bekering niet van node hebben. Ze zitten als het ware in dat sierlijke vaartuig daar, onbewogen door de storm, maar ze hebben toch medelijden met ons in deze slechte, zwaarbeladen boot, ongemakkelijk heen en weer gedreven door de wind.

			Ik zie ze daar op die glazen zee, met vuur gemengd. Ik hoor hun blijdschap zich vermengen met de harpmuziek die onafgebroken tot aan de troon van de Allerhoogste opstijgt. Maar zij kijken niet met minachting neer op ons, arme bewoners van deze duistere planeet. Integendeel, zij verlustigen zich in de gedachte dat wij hun broeders zijn, hun mededienstknechten, aangezien dit het toppunt van hun geluk is als wij allen tot de Gemeente der eerstgeborenen vergaderd zullen worden. Zij zullen het ontelbare heer der engelen vormen dat de in het bloed gewassen schare omgeeft. 

			I. Het onderwerp van onze overdenking, die kort zal zijn, draait om de volgende vraag: Op welke manier krijgen de engelen exclusief via de gemeente een indruk van de veelvuldige wijsheid Gods? Over sommige zaken die hiermee verbonden zijn, zullen we later spreken. 
Wie twijfelt eraan dat de engelen veel van de wijsheid van God in de schepping hebben gezien? Met zintuigen die scherper en verhevener zijn dan die van ons, zintuigen die niet door de zonde afgestompt zijn, merken ze de gevarieerdheid van Gods vernuft zowel in de bezielde als in de onbezielde natuur op.

			Zonder twijfel hebben de engelen, die zonen van de dageraad, terwijl elke nieuwe ster door God gecreëerd werd en elke planeet als een vonk van het eeuwige aanbeeld afgeslagen werd, hun liederen opgezonden en hun vreugdevolle en blijde dankliederen uitgestort. Ze hebben de wijsheid van God in de grootheid van de schepping aanschouwd. In elke sfeer hebben ze die kunnen waarnemen, want hun gezichtsvermogen omvat veel meer dan het onze. En ze hebben ook zeker die wijsheid gezien in heel haar gedetailleerdheid zoals die geopenbaard wordt in de verfijnde structuur van organische wezens en het vaardige stelsel van creatieve handelingen. Immers, ook daar zijn ze in staat om met toewijding en superieure gezichtsorganen waar te nemen wat wij slechts na lange jaren hebben kunnen ontdekken, door de uitmuntendheid van het ontwerp af te leiden uit het vernuft van de werken.

			Wat een brede blik moet een serafijn hebben! Zonder aarzelen kunnen we ons een oog voorstellen dat het landschap van de hele wereld in een oogopslag ziet! Hij hoeft zich niet tot een enkele plek in Gods heelal beperken, maar met zijn snelle vleugels kan hij koers zetten door de lange uitgestrektheid van de ruimte. Mag hij niet hier en daar even stilstaan om een blik te werpen in de meervoudige wijsheid van God in al die tienduizenden werelden waarmee de ruimtelijke sferen bezaaid zijn?

			Toch lijkt het alsof de engelen, ondanks al hun waarnemingsvermogen, nog enkele onderdelen van de wijsheid van God moeten leren en nog enige lessen van de hemelse wetenschap moeten bestuderen die ze niet uit de schepping kunnen halen. Deze lessen kunnen zij alleen door het voortreffelijke verlossingswerk dat de Heere in Zijn gemeente gewrocht heeft ontdekken en bevestigen.

			Bepaal uw aandacht een ogenblik bij het woordje nu, zoals dat in de tekst gebruikt wordt. Het komt me voor dat dit woord veelbetekenend is. Lang voordat onze Heere ter wereld kwam, had het God behaagd om iets van de wijsheid van Zijn genade te openbaren in de symbolen van de oude wet. Die waren betekenisvol maar tegelijk ook verwarrend voor het verstand van de meeste mensen. Ze blijken ook voor de engelen niet erg begrijpelijk te zijn geweest, want die worden afgebeeld als staande over het verzoendeksel met uitgebreide vleugels, neerkijkend op het gouden deksel, begerig onderzoekend, maar niet duidelijk ontdekkend, het geheim van de bedeling van het oude verbond.

			Petrus zegt, naar ik aanneem met een verwijzing hiernaar: ‘In welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.’ Terwijl Paulus de vurige verlangens van zijn hart beschrijft in de uitoefening van zijn bediening: om ‘allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods.’

			Mogen we hier niet uit afleiden dat de engelen, hoewel ze Mozes en Aäron gezien hebben, en de lange stoet priesters die hen opvolgden, hoewel ze zich ongetwijfeld onzichtbaar onder de plechtige scharen begeven hebben die optrokken naar de berg Sion en hoewel ze die prachtige psalmen hoorden zingen, hoewel ze het bloed zagen stromen op het brandofferaltaar en de rook zagen opstijgen van het reukaltaar dat in het heilige voor de Heere stond, de wijsheid van God in al haar volheid en helderheid nog niet hadden ontdekt, de vlekkeloze afspiegeling van Zijn macht, de weerspiegeling van Zijn heerlijke volmaaktheid? Hebben ze het niet moeten leren van de gemeente?

			Nu Christus is gekomen, dienen de engelen de menigvuldige wijsheid van God te bestuderen zoals die geopenbaard wordt in Zijn werk jegens Zijn volk, hen gereedmakend voor het plechtige hoogtepunt, de echtverbinding van de gemeente en de bruiloft van het Lam.

			Om de zaak dichter te benaderen, moeten we die stukje bij beetje nagaan, alsof de engelen stap voor stap met hun studie vorderden en inzicht in deze veelvuldige wijsheid verkregen. Misschien doen ze het ook zo. Zeker onder de mensenkinderen is er veel genoegen in het verkrijgen van kennis; haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Als we de verse grond geleidelijk aan ontginnen, ontcijferen wat onduidelijk is, overeenkomsten onderzoeken, moeilijkheden oplossen en de sporen van de geschiedenis in één ononderbroken lijn nauwkeurig volgen, groeit ons plezier in de studie aan tot geestdrift.

			Denkt u niet dat de engelen de veelvuldige wijsheid Gods ontdekten nu ze begonnen te begrijpen wat de mens was en wat de mens is? Ze moeten al gezien hebben dat God een klasse reine geesten geschapen heeft die Hem trouw dienden en nooit zondigden. Daarin werd één vorm van wijsheid tentoongesteld. Andere geesten, even rein, dwaalden af en in de wijsheid van God – want er zit wijsheid in – werd het hun vergund te blijven dwalen, met eeuwige banden bewaard tot het oordeel.

			Weldra merkten de engelen dat God op het punt stond een ander verstandig wezen te scheppen, niet geheel geestelijk, maar wel een geestelijk wezen dat verbonden zou worden met het materiële, een schepsel dat in een lichaam van leem zou wonen. Het was Gods bedoeling om dit schepsel tot een mengeling van de aarde en de hemel te maken – een die de lege plaats zou innemen die de gevallen engelen hadden achtergelaten. Ze ontdekten in hem onmiddellijk de wijsheid van God. Hij had een reine geest geschapen; Hij had materie gemaakt. Nu zou Hij een schepsel formeren in wie deze twee gecombineerd zouden worden, een schepsel dat tegelijkertijd geestelijk en materieel zou zijn.

			Echter, voordat dit schepsel zijn plaats aan de rechterhand van God voor eeuwig zou mogen innemen, zou hij de toets van de verzoeking moeten doorstaan. Hij zou verzocht worden en in zonde vallen. Uit de veroordeling waarin hij zou verzinken, zou hij door een genadedaad omhooggetrokken worden. Van de schuld van de zonde zou hij door een ongeëvenaard, plaatsvervangend offer worden gereinigd. Na in zijn hart vervreemd te zijn, zou hij niettemin zo rein worden alsof hij zich van geen kwaad bewust geweest was. Ermee verontreinigd, zou hij er toch van verlost worden en trouw zweren aan de Allerhoogste, om Hem te dienen met zo’n volkomenheid alsof hij nooit gezondigd had of zijn beginsel verloren.

			Hierin toont zich de veelvuldige wijsheid dat de Heere God zo’n vreemd schepsel uit het stof van de aarde zou vormen en nochtans naar Zijn beeld zou scheppen. Een schepsel dat de zonde zou kennen en wat voor genot erin zou zijn, en dat toch vernieuwd zou worden tot reinheid en heiligheid. Een schepsel dat, al was het ook voor een tijd in zijn hart vervreemd en schuldig aan eigenmachtige opstand tegen zijn Schepper, door de oneindig wijze handelingen van Gods Geest naar zijn verbondenheid zou terugkeren en voortaan voor altijd een trouwe diensknecht van God zou blijven en, meer nog, het kind van God, opgenomen en verhoogd tot een nabijheid en hechte gemeenschap met de grote Vader der geesten waarin geen schepsel ooit tevoren gebracht was. In die voorname raad moeten de engelen veel van de verheven wijsheid van God gezien hebben, en dat in het bijzonder door de gemeente.

			Maar, geliefden, zou de verwondering van de engelen bij het ontvouwen van deze wijsheid niet toegenomen zijn door de verborgenheid waarin die al zo lang aan hun waarneming onttrokken was geweest? Merk op dat Paulus juichte over een openbaring ‘welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door de Geest.’ Wat voor zin zal hij eraan geven? Eerst kijkt hij om zich heen onder de heiligen en spreekt verwelkomende woorden. Daarna kijkt hij uit over zijn medemensen en verkondigt haar aan de heidense wereld. Uiteindelijk kijkt hij omhoog en wordt onder de engelenschare schepselen gewaar met een edel gemoed en verheven rang, die de vreugde zouden voelen en de oplossing van zo’n geweldig probleem zouden verwelkomen.

			Laten we echter niet vergeten dat het besluit eerder van de troon van de Allerhoogste was afgekondigd, want ‘als Hij de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.’ Echter, de middelen waardoor de raadsbesluiten van God betreffende Christus en de gemeente zouden moeten geschieden, waren tot dan toe nog niet bekendgemaakt.

			Met welk een aangename verwondering zouden de overheden en de machten in de hemel daarom naar het plan kijken terwijl dit ontsloten werd! De apostel kijkt misschien verlangend uit naar die toekomende eeuwen die de werkelijkheid van alles wat voorafschaduwd is nog moeten bewijzen, de waarheid van alles wat voorzegd is en (als het werk dat nu nog gaande is, volkomen zal zijn) de eigenlijke vorm en gedaante van alles wat van den beginne verordineerd was. Zelfs al werd het geheimenis niet uitgelegd, was het niet aan de reine engelen om daaraan te twijfelen.

			Toch moeten hun gedachten vol verwondering zijn geweest en opzienbarende vragen moeten bij hen opgekomen zijn. Zal de eniggeboren Zoon van de Vader de menselijke natuur in gemeenschap met de Godheid brengen? Is het veilig om een schepsel als de mens in zo’n verheven relatie met de Schepper te brengen? Op welke vreemde manier zal hij bekwaam gemaakt worden om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht?

			Zolang de bijzonderheden verborgen zijn, lijkt de eindbestemming niet te bevatten. Komt het daardoor dat de gemeente in een museum verandert dat de engelen met altijd groeiende belangstelling en met steeds toenemend genoegen kunnen bezoeken? Over de kleinste details van Gods handwerk in de heiligen mogen ze met vreugde nadenken, want daarin zien ze de veelvuldige wijsheid van God door de gemeente openbaar voor hun waarneming. En dit alles strekt de Zaligmaker tot eer.

			Dat schepsel, de mens, zo zeer verheven, kan nooit trots worden, want hij vergeet niet hoe hij eens was. Als er ooit een gevoel van opgetogenheid door zijn gedachten speelt, draagt hij de eer over aan Christus, Die deze kan aanvaarden als iets wat Hem toekomt. 

			Er is in de hemel onder alle schepselen geen nederiger schepsel dan de mens, en tegelijk ook geen schepsel dat meer verhoogd is: hij is geschapen om heerschappij over alle werken van Gods hand te hebben, met alles onder zijn voeten gelegd. Hij is geschapen om aan de Godheid Zelf verwant te zijn op grond van de vereniging met de Zoon van God. En toch is het ook veilig dat de mens daar staat, zonder dat er reden is om te vrezen dat hij zijn hoge voorrecht zou misbruiken of dat hij zich enige aanbidding of enig voorrecht zou toe-eigenen dat hem niet toebehoort. Het proces waar hij doorheen gegaan is – als het ware het veredelen in het vuur van zijn val en zijn berouw – en zijn diepe verplichting aan soevereine genade zal ervoor zorgen dat het veilig is om hem te vergunnen om met Christus op Zijn troon te zitten. Net zoals ook Christus overwon en met Zijn vader gezeten is op Zijn troon.
Ik praat gebrekkig en oppervlakkig over deze dingen, maar ik ben er zeker van dat dit een onderwerp is waar de engelen vol bekoring over kunnen denken. En bij het overdenken merken ze duidelijke zichtbare bewijzen op van de veelvuldige wijsheid van God.

			Om nu op wat meer bekende onderwerpen over te gaan, u zult waarschijnlijk meer van de uitnemendheid van deze wijsheid onder de indruk raken als u naar de beginselen van het christendom kijkt dan wanneer u uw aandacht zou richten op enige verfijningen van de argumentatieleer. De wijsheid van God wordt hierin duidelijk door de engelen opgemerkt, dat hoewel God in deze wereld door de zonde onteerd werd, die zonde toch heeft bijgedragen aan de vergroting van Zijn eer.
Toen satan de mens op een dwaalspoor bracht en hen verzocht in opstand te komen, dacht hij dat hij Gods heerlijkheid ontsierd had, maar hij had zichzelf nog nooit eerder zo beetgenomen. Zoals Augustinus over de zondeval durfde beweren: ‘Gelukkige gedachte’, zo kunnen wij, als we zien hoe Gods goedertierenheid en liefde door die vreselijke overtreding heen prachtig geschitterd hebben, de wijsheid van God alleen maar bewonderen die op deze manier de spitsvondigheid van de hel overtroefd heeft. De slang was uitermate slim, maar God was veel wijzer. De sluwheid van satan was vaardig, maar de wijsheid van God was oneindig in haar voorkennis. De wijsheid heeft de sluwheid overtroefd.

			Is het niet heerlijk om te bedenken dat deze wereld, waarin God grotelijks onteerd werd, ook de wereld is waarin Hij het meest vereerd zal worden? Er bestaat geen grotere weergave van de eigenschappen en de volkomenheid van de Godheid in het ganse heelal dan wat we hier vinden. Op onze verwelkte grond heeft God oog in oog met het kwaad gestaan. De vleesgeworden God, de Zoon van God, heeft de strijd doorstaan en de overwinning behaald. Want hoewel de verzenen van Christus vermorzeld werden, is de kop van de draak zeer doeltreffend vermorzeld! Een overwinning waarvan God wilde dat we die in tijd en eeuwigheid zouden gedenken, is tot stand gebracht door middel van de zonde die de wereld dreigde te verwoesten.

			Deze wijsheid van God kan opgemerkt worden in de manier waarop onze zaligmaking is gewrocht. De leer van de plaatsvervanging is zo’n wonder dat, als God die nooit geopenbaard had, niemand van ons haar ooit had kunnen ontdekken.

			U herinnert zich wel hoe het gegaan is. Wij hadden gezondigd en waren veroordeeld. Hoe zou God genadig en toch ook rechtvaardig kunnen zijn? Hoe zou Hij Zijn wet kunnen houden en toch tegelijkertijd ons Zijn goedertierenheid tonen? Dat probleem werd eertijds opgelost door de Borgstelling van Christus. Hij Die er van voor de grondlegging der wereld toe verordineerd was om Mens te zijn, stelde Zich in onze plaats en offerde Zichzelf aan God als het Hoofd van de mensheid, naar het verbond, dat Hij de geschonden wet zou kunnen vergelden. De engelen zouden dit niet hebben kunnen bedenken, maar toen het hun werd bekendgemaakt, hoe konden ze zich er toen ooit van weerhouden om nieuwe liederen te zingen tot lof van Hem Die deze verantwoordelijkheid zo liefdevol op Zich wilde nemen?

			Toen Christus onze Borg was geworden, werd het noodzakelijk dat Hij daarna onze natuur zou aannemen. O, wat moeten de engelen verbaasd geweest zijn toen ze hoorden dat de Zoon van God naar de aarde zou neerdalen om uit een maagd geboren te worden! Wat moeten ze verwonderd zijn geweest toen het in de hoven van het paradijs bekendgemaakt werd dat Hij naar Bethlehem zou afdalen! Een uit het engelenheer die was gezonden om Hem te dienen, verkondigde Zijn komst, maar terwijl hij die boodschap verkondigde, was er plotseling ‘met de engel een menigte van de hemelse heerlegers’, die er nu bij kwamen om het lied te doen aanzwellen: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’

			Wat was het aanzwellen van die muziek indrukwekkend! Wat was de intonatie van die eenvoudige woorden bekoorlijk! Ja, de engelen moeten wel iets ontdekt hebben van de wijsheid van God, toen ze zagen dat God op die wijze onder de mensen woonde, dat het Woord vleesgeworden was zodat Het Zijn verplichtingen als Borg zou kunnen uitoefenen en werkelijk Plaatsvervanger zou worden voor degenen die gezondigd hadden.

			Ik denk dat Zijn hele leven hen met verwondering vervuld moet hebben. Ze moeten vaak wijsheid in Zijn daden en in Zijn gebeden opgemerkt hebben, in Zijn spreken en in Zijn stilzwijgen. Echter, toen Hij uiteindelijk zou sterven, denk ik dat zelfs de cherubijnen en de serafijnen in verbijstering werden gehuld. Dat Hij uit de hemel zou neerdalen om een Vriend van de gevallen mensheid te worden, kon hen verwonderen, maar dat Hij neer zou dalen om te sterven, moet bij hen wel als totaal onbegrijpelijk overgekomen zijn. Er zou nog meer van de liefde en wijsheid van God aan hen geopenbaard worden. Als hun ogen tranen gehad zouden hebben, dan moeten ze die wel aan de voet van het kruis geschreid hebben, zoals een van onze dichters schreef.

			Toen zij het leed en de kwellingen van de stervende Zoon van God aanschouwden, het Paaslam van God, toen zij Hem ‘Het is volbracht!’ hoorden zeggen, wat moet er toen een deur voor hen opengegaan zijn! Toen zagen ze dat Hij een einde aan de overtredingen had gemaakt, dat Hij met de zonde afgerekend had en een eeuwigdurende gerechtigheid had teweeggebracht. Toen zagen ze misschien duidelijker dan ooit tevoren hoe Christus door te lijden een eind had gemaakt aan ons lijden, en hoe Hij door voor ons tot een vloek te worden gemaakt, ons rechtvaardigheid Gods in Hem had gemaakt. Als ze zich tijdens Zijn driedaagse sluimering in het graf hebben verwonderd, dan moet Zijn opstanding weer een andere deur voor hen geopend hebben.

			En toen ze Hem na Zijn veertigdaagse rondwandeling met vrolijk gejuich tegemoet gingen, toen ze zich bij Hem aansloten en met Hem naar de poorten van de hemel opgingen, al zingend: ‘Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga’, toen zij zegevierend meekwamen met de Heere, geweldig in de strijd, de Koning der ere, in die stoet naar Zijn troon, moeten ze zich wel steeds meer verwonderd hebben en de een tot de ander gezegd hebben: ‘Wat is dit? Wat een machtig wonder! Hij Die Mens geworden is om te lijden, is Dezelfde Die nu opstaat om te regeren. Hij Die geboren werd om te sterven, leeft nu in alle eeuwigheid. Zie, Hij is nu het Hoofd over alles en Hem is de heerschappij over alle werken van Gods handen gegeven, want het heeft de Vader behaagd dat in Hem al de volheid wonen zou!’

			Dus, geliefden, hoewel de tijd en de woorden me ontbreken, sta me toe te zeggen dat de gehele geschiedenis van onze heilige Heere, Die het Hoofd is van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemel de wijsheid Gods op een manier bekendmaakt die zij anders nooit gezien zouden hebben.

			De wijsheid van God wordt gezien door de gemeente in het werk van de Heilige Geest, net zoals in het werk van Christus. Het is ‘veelvuldige wijsheid.’ U kent de caleidoscoop wel, het kinderspeelgoed. Iedere keer dat u het draait, verschijnt er een andere schoonheidsvorm. Zelden ziet u dezelfde vorm twee keer. Zo is het ook met de natuur: elke tijd en elk seizoen hebben hun speciale schoonheid. Er is altijd variëteit in de natuurlijke omgeving. De hele wereld is bestrooid met een verscheidenheid aan vorm en kleur. U ziet nooit twee heuvels die volgens hetzelfde patroon gevormd zijn of twee rivieren die zich op dezelfde wijze van hun bron naar de zee kronkelen.

			Zo is het werk van de Heilige Geest ook. Waar er zondaren tot Christus worden geroepen, is het doel hetzelfde, maar de middelen zijn niet gelijk. Uw bekering is in grote lijnen hetzelfde als die van mij, maar toch heeft uw bekering haar onderscheiden kenmerken. Gods wijsheid wordt evenzeer geopenbaard in het toebrengen van u op die manier als in het toebrengen van mij op weer een andere manier. Ik geloof dat er uiteindelijk sporen van de wijsheid van God gevonden worden in de tijd, de plaats en het middel waardoor en waarmee elke ziel tot geloof in Jezus gebracht wordt, en de engelen zullen zonder twijfel in elke bekering enkele bijzondere kenmerken van de wonderlijke oorspronkelijkheid kunnen waarnemen die uitgaat van de overvloedige Kunstenaar der genade, de Heilige Geest.

			Diezelfde wijsheid zal opgemerkt worden in de levensloop van ieder bekeerd mens: hoe de Heere bedroeft of hoe Hij vertroost, hoe Hij ons schraagt, hoe Hij van ons weghoudt wat nog niet verdragen kan worden, hoe Hij ons zachtjes leidt, hoe Hij ons doet neerliggen. We hebben soms iets op de weg van de voorzienigheid aan te merken omdat we die niet begrijpen. Wanneer we er echter beter zicht op krijgen, zullen we zien dat ieder litteken door Zijn liefde werd gedicteerd en door Zijn eeuwige raad bevolen. Aangezien elke christen aan Christus gelijkvormig zal zijn, zullen de engelen in de voortbrengselen van de genade nieuwe openbaringen van de veelvuldige wijsheid Gods zien.

			Ik zou me kunnen voorstellen dat de dood van een martelaar een schouwspel moet zijn dat die heilige wachters met uitzonderlijke belangstelling gadeslaan. Zouden ze zich hebben verzameld rond een vrouw als Blandina bijvoorbeeld, die op een roodgloeiende stoel gezet werd na op de hoorns van een wilde stier heen en weer geslingerd te zijn, maar die tot het laatste toe onder de pijniging toch haar geloof in Christus bewaarde? Als reine geesten moeten ze het lichamelijke lijden wel hebben beklaagd en de geestelijke overwinning bewonderd van die arme vrouw die zo toegewijd was in haar liefde tot haar Heere en Meester. Ja, gedienstige geesten, u die leeft om onze eeuwige Koning te dienen, u moet zich zeker verheugen over de trouw van die dienstknechten van Hem die voor Zijn waarheid sterven.

			Tijdens de laatste jaren toen dit bedehuis gebouwd werd, toen de martelaren van Madagaskar voor Christus op de brandstapel stonden, terwijl zij rechtop in de vlammen begonnen te zingen, moeten de engelen, hemelse vocalisten als zij zijn, wel in vervoering gebracht zijn door muziek die zij niet konden evenaren. Toen zij het gebed ‘In Uw handen bevelen wij onze geest’ uitspraken, moeten de engelen hen wel benijd hebben vanwege het vermogen om God in dat lijden te dienen en de mogelijkheid om op hun lichamen de tekenen van de Heere Jezus te dragen.

			Zeker, en toen zij uw vrijmoedigheid en uw standvastigheid, uw zelfverloochening en uw geduld gezien hebben en uw aandringende gebeden en kermen gehoord hebben toen u voor de ziel van anderen pleitte, om onder tranen anderen tot Jezus te brengen, ik twijfel er niet aan dat ze de kostbare vruchten die door zulke geringe schepselen werden voortgebracht – vruchten die Zijn naam zo veel heerlijkheid en Zijn genade zo veel eer toebrengen – hebben toegeschreven aan de veelvuldige wijsheid van God. In alle heiligen, door de geschiedenis van hun roeping en de ontwikkeling van hun heiligmaking heen, kunnen de engelen de veelvuldige wijsheid van God opmerken.

			Dit onderwerp is veel te groot voor mij. Ik zal het aan u overlaten om het verder te doordenken, nadat ik u op deze manier slechts een paar aspecten ervan genoemd heb. Er is veel stof tot overdenking over hoe deze stralende en gelukkige geesten de wijsheid van God in de redding van de gemeente zien en zullen zien. 

			II. Winnen de engelen iets door de gemeente van God? Ik denk van wel. Het is zeker dat zij toegenomen kennis ontvangen. Voor ons betekent kennis soms verdriet. Weten is vaak treuren. Wat het oog niet ziet, daar heeft het hart geen droefheid over. Waar onwetendheid een zegen is – en soms is dat zo – daar zijn mensen die denken dat het dwaas is om wijs te zijn.

			Onwetendheid is echter geen zegen in de hemel. Kennis doet de vreugde van de engelen toenemen en ik zal u zeggen waarom: omdat die ervoor zorgt dat ze meer behagen scheppen in God als ze zien hoe wijs en genadig Hij is. Als het voor de engelen mogelijk is om gelukkiger te zijn dan natuurlijke onschuld en eervolle dienst hen kunnen maken, dan moet dit grotere geluk wel bewerkstelligd worden door het meer kennen en zien van God, wanneer Zijn eigenschappen in de Gemeente worden weerkaatst en Zijn volmaaktheden weerspiegeld.

			Ik denk dat de engelen door de gemeenschap der heiligen in de hemel verrijkt zullen worden. Omgang met elkaar is altijd verrijkend en de omgang tussen de engelennatuur en de menselijke zal hen beide verrijken. Zij hebben lief in de hemel; zij tonen hun liefde door zich te verblijden over mensen die zich bekeren. Ze zullen zich verheugen als ze ons daar zien. Ik geloof echt dat zij veel aandacht aan ons zullen schenken, zoals ook wij doen als we een of ander arm kind redden en het naderhand tot aanzien zien opgroeien. We denken graag aan zo iemand. We krijgen er tranen van in de ogen dat onze Vader zo weldadig was voor een wees, een arme of een uitgestotene. En zullen de engelen zich niet verblijden over hen in wie de genade van de Vader zulke wonderlijke zegeningen heeft gewrocht?

			Verder winnen de engelen naar mijn inschatting door de gemeente (en kan dat inbeelding zijn?) omdat ze dichter bij de troon van God komen dan voorheen. Een andere klasse wezens, namelijk die van ons, is verhoogd. Zeker, als één schepsel nader tot God komt, worden alle ongevallen schepselen verheven. 

			Het was niet voorstelbaar dat God een levende gemeenschap met het schepsel zou onderhouden totdat Christus naar de aarde kwam en de menselijke natuur aannam en zo het schepsel in diezelfde mate dichter bij God bracht. Dus als gevolg daarvan lijken de engelen me geïnteresseerd te zijn in de eer die de Heere in Zijn werk heeft gelegd, het geschonken werk van Zijn Eigen maaksel.

			En denkt u ook niet dat ze misschien God beter in Christus kunnen zien dan ooit tevoren? Is het niet mogelijk dat zelfs zij, die hun aangezicht in tegenwoordigheid van de Almachtige met hun vleugels bedekten omdat de glans van Zijn heerlijkheid hun te groot was, nu met onbedekt gezicht mogen staan en God in Christus aanbidden? Ik denk van wel. Ze hadden nooit veel van God gezien totdat ze God gehuld in een menselijke gedaante opmerkten. De glorie had hen verblind totdat het middel van het mens-zijn van Christus tussen hen en de volmaakte Godheid in kwam. Dat zou goed kunnen.

			En zal er niet een afgeleid gevoel van dankbaarheid in het hart van de engelen opkomen als zij ons in de hemel zien, of als zij ons daarheen zien gaan, wanneer zij beseffen wat het gekost zou hebben om hen te verlossen als zij tot zonde verleid zouden zijn, en daarom ook wat een schuldenaren zij voor God zijn omdat zij de zondeval nooit ondervonden hebben? Maakt het hun staat en stand niet steeds vreugdevoller als zij in ons opmerken hoe de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt en tegen welke prijs mensen uit de ondergang van de dood en het vreselijke verderf van de verdoemden verhoogd worden?

			Welnu, ik denk niet dat ze als Farizeeërs tot elkaar zullen zeggen: ‘O God! wij danken u dat wij niet zijn gelijk de mensen.’ Nee, met een nederig gemoed zeggen ze: ‘Wij prijzen U, o God, dat we U trouw mochten blijven en niet aan onze natuurlijke zwakheid overgelaten werden die voor de verleiding had kunnen zwichten, want U heeft zelfs Uw engelen van dwaasheid beticht. Maar U hebt ons vastgehouden en nu zijn we hier om Uw Naam te loven.’ Dat zou goed kunnen; dat is goed mogelijk.

			IV. Wat betekent dit allemaal voor ons? Zouden we hierom het Evangelie niet moeten prijzen? Als de engelen het zo waarderen, wat moeten wij er dan van denken? Als zij die het slechts gezien hebben het zo hoogachten, hoeveel te meer moeten wij die het ook gesmaakt hebben het dan op prijs stellen? Als zij verwonderd staan over de aderen die de fontein gevuld hebben, wat moeten wij dan zeggen die in die fontein gewassen zijn? Als zij zich over Christus verwonderen, Die niet de engelennatuur op zich genomen heeft, hoezeer moeten wij Hem dan aanbidden Die het huis van Abraham en het zaad van Adam aangenomen heeft? Laten we het Evangelie hoger schatten dan elke prijs, verdienste of eer.

			En wat dienen wij het Evangelie dan te bestuderen, als het ook door het engelenverstand onderzocht wordt! Is de gemeente hun schoolboek waaruit ze de lessen van goddelijke wijsheid leren, want geen wetenschap is gelijk aan de wijsheid van God die in Christus in Zijn gemeente wordt geopenbaard?

			Bekeerden, wees toch niet onkundig van het Woord van God! Wees u toch bewust van het werk van God in uw eigen ziel! De engelen zijn begerig in deze dingen in te zien. Ziet u erin? U zult gezegend worden als u aan het onderzoeken van het Woord van God vasthoudt! U zult zijn als bomen, geplant aan waterbeken, die hun vrucht geven op hun tijd. O, gebruik toch al uw vermogens om toenemende kennis te verkrijgen van datgene wat de engelen graag bestuderen.

			En nu, heb goede moed, kleinmoedigen, en vrees de spot van de man die het Evangelie dwaasheid noemt niet langer. Houd hem maar voor een slachtoffer van de dwaasheid die deze veelvuldige wijsheid versmaadt. Zal ik het oordeel van een ellendige, nietige sterveling stellen tegenover het oordeel van een engel? Ik neem aan dat zelfs Newton, Kepler en Locke en die machtige, voortreffelijke geesten slechts baby’s zijn vergeleken met de engelen. Die grote mensen hadden er behagen in om de Schriften te onderzoeken. Maar als de moderne schijnheiligen, die een voorkeur voor een snufje filosofie hebben, ons heilig Evangelie komen bespotten, dan kunnen we het ons best permitteren om naar hen te grijnzen. Wat betekent hun hoongelach voor ons?

			Meestal houdt iemands schaamteloosheid gelijke tred met zijn onwetendheid als hij zich met het Evangelie bezighoudt. Ik meen dat het Hume was die toegaf dat hij het Nieuwe Testament nog nooit gelezen had en zei dat hij dat ook nooit zou lezen. Toch was hij een van degenen die het meest welbespraakt was terwijl hij stond te vitten op datgene waar hij niets van af wist. Ach, sceptici, schijngeleerden en spotters, we laten u maar schimpen. Echter, u kunt het zich moeilijk veroorloven om te schimpen op iets wat de engelen met ontzag en verwondering vervult. En dat zou ook uw houding moeten zijn als u iets engelachtigs in uw natuur of iets van ware wijsheid in uw capaciteiten zou hebben.

			Ten slotte, als dit zo is, wat dienen wij die een zaligmakende belangstelling voor het Evangelie hebben, dan Christus lief te hebben en wat moeten zij dan beven die dat missen! Onbekeerde mannen, onbekeerde vrouwen, als er veelvuldige wijsheid voor nodig is om mensen zalig te maken, dan moet de ondergang van de mens wel erg groot zijn en het gevaar zeer dreigend. Als het de engelen verwondert om te zien hoe God redt, dan moet het wel een verschrikkelijke ondergang zijn waarvan Hij redt.

			Die ondergang zal uw deel worden; haar donkere schaduw heeft zich al op u geworpen. Wat is uw dwaasheid groot als u zo’n wijze zaligheid afwijst, zo’n bekoorlijke Zaligmaker als Jezus verwerpt! Denk aan Zijn liefdevolle goedertierenheid en aan de eenvoudige manier waarop Hij zalig maakt – geloof het en leef! De benodigdheden voor uw zaligheid liggen alle reeds te wachten. Er hoeft niets gedaan te worden; alles is volbracht. Er hoeft niets bij te worden gezocht; alles is gereed. De zaligheid is volbracht. Wat een dwaas is hij die haar niet wil hebben!

			O, strek uw verdorde hand uit en neem haar aan! Moge God u kracht geven. Zegt u: ‘Hoe dan?’ Mijn antwoord luidt: Geloof, geloof, geloof. Vertrouw u toe aan Christus. Stel uw vertrouwen op Christus en Hij zal u zalig. God schenke u genade om dat meteen te doen en Hij zal alle lof ervoor ontvangen.

			Amen.

			Engelenbescherming in bepaalde wegen

			‘Want Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’
Psalm 91:11

			Het onderwerp van vanmorgen was het strijken van het bloed van het paaslam aan de bovendorpel en de beide zijposten van de huizen van het volk Israël in Egypte. Zodra dat gedaan was en het lam gegeten, moesten ze op weg naar Kanaän. Ze wisten dat ze moesten gaan en ze waren erop voorbereid. Ze hadden hun lendenen opgeschort en iedereen had zijn staf in zijn hand en zijn schoenen aan zijn voeten. Na zo lange tijd gevangen gezeten te hebben, werden ze nu bevrijd om pelgrim te worden op weg naar het land dat de Heere hun God hun vaderen had gegeven.

			Wij die in de Heere Jezus Christus geloven bevinden ons in een vergelijkbare situatie, want de Heere heeft ons ook verlost en we mogen het nieuwe lied zingen: ‘Hij heeft ons uit het diensthuis uitgeleid en door een sterke hand en door een uitgestrekte arm heeft Hij ons bevrijd.’ En nu zijn we pelgrims en vreemdelingen op deze wereld, want we zijn op weg naar een beter land dan het aardse Kanaän – een land vloeiend van iets wat rijker is dan melk en honing en waar voor een ieder van de verlosten een eeuwig en overvloedig deel is bereid.

			We haasten ons door deze grote woestijn naar het land waar de Heere ons zeker op Zijn tijd zal brengen. Onze tekst bevat een belofte voor de pelgrims. Hij volgt heel toepasselijk op de tekst van vanmorgen: ‘Dat bloed zal u tot een teken zijn.’ U bent op weg naar de hemel. U bent de smalle weg opgegaan door Christus, Die de deur is aan het begin van de weg. En nu vraagt u zich af hoe u vooruit kunt komen terwijl u op weg bent en of u in de juiste weg bewaard zult worden om zo tot het einde toe te volharden. Deze belofte komt tot u als een bemoediging uit het hart: ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’

			I. Mijn eerste opmerking is eerder impliciet in de tekst vervat dan dat ze er direct uit voortvloeit. Er zijn wegen die niet in deze belofte inbegrepen zijn omdat het niet onze wegen zijn noch Gods wegen. Het zijn echter wegen waartoe we door de duivel verleid kunnen worden en die we angstvallig dienen te mijden.

			U weet wel hoe de duivel, toen hij deze tekst voor onze Heere aanhaalde, er het laatste stuk uitliet: ‘Dat zij u bewaren in al uw wegen’, omdat het niet in zijn bedoeling lag die voorwaarde te noemen. Wij zullen echter juist beginnen met de woorden die de duivel wegliet, aangezien het feit dat hij ze wegliet erop lijkt te wijzen hoe belangrijk ze zijn om de tekst goed te begrijpen. Christen, als u op de koninklijke weg blijft, zult u veilig zijn. Er zijn helaas ook zijstraten en slingerweggetjes die u niet moet nemen. Als u die toch neemt, doet u dat op eigen risico. Wie op de koninklijke weg reist, bevindt zich onder de bescherming van de Koning. Wie een zijstraat neemt, moet zichzelf beschermen. De mogelijkheid bestaat dan dat men rovers tegenkomt, waardoor men de dag zal berouwen dat men zich ter rechter- of ter linkerzijde wendde.

			Allereerst moeten we erop letten dat we nooit in de weg van de aanmatiging gaan. Dat is precies wat satan Christus wilde laten doen. ‘Werp Uzelf nederwaarts’, sprak hij, ‘want er is geschreven dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal dat zij U bewaren zullen.’ Deze verzoeking tot aanmatiging is helemaal niet ongewoon. Ik heb het van de lippen van mensen gehoord die duidelijk geen kinderen van God waren. Anders hadden ze de verzoeking weerstaan en waren ze er niet voor bezweken. Ze dachten: ‘Nou, we zijn toch Gods kinderen? Dus dan mogen we doen wat we willen. We zijn behouden en daarom leven we zoals dat ons behaagt.’ Dat is een verschrikkelijke gevolgtrekking van wat voor anderen een kostbare waarheid kan zijn.

			Geliefden, pas op dat u de duivel niet verzoekt om u te verzoeken! Pas er ook voor op dat u de Heere uw God niet verzoekt, zoals sommigen dit doen die zich in slecht gezelschap of op dubieuze wegen wagen onder de misvatting dat ze zo voorzichtig zijn dat ze niet verrast zullen worden, wat misschien anderen wel overkomt. Zij zijn zo verstandig en daarnaast zo ervaren dat zij mogen gaan waar jongeren niet moeten komen en zij kunnen heel veel dingen doen waar minder ervaren christenen beter vandaan kunnen blijven. Waar u denkt volkomen veilig te zijn, daar bent u vaak het meest in gevaar. Paarden vallen vaak juist aan de voet van de heuvel, als de berijder het niet meer nodig vindt om ze nog langer in te tomen . Als u zo dom bent om te zeggen: ‘Ik ben nu buiten het bereik van de verzoeking’, dan zit u er middenin. Als u denkt dat u niet verzocht wordt, wordt u juist het meest verzocht door de gedachte dat u niet verzocht wordt.

			Geliefden, pas op voor aanmatiging! Sommigen zijn zo bevoorrecht door de Voorzienigheid, waren zo voorspoedig in alles wat zij ondernomen hebben, dat ze meenden dat ze wel zoveel konden speculeren als ze wilden. En dan op het laatst – welnu, ze hadden een zeer twijfelachtige reputatie aan het eind van hun leven. Ze hebben eenmaal gedaan wat ze nooit hadden moeten doen. En omdat het lukte, werden ze verzocht om het steeds weer opnieuw te doen. Ik smeek u echter om niet uit het slagen van een foute daad af te leiden dat God wil dat u het nog een keer doet. Zeg liever: ‘God was me zeer genadig door me die keer niet te straffen, maar ik wil nooit meer zo’n risico lopen.’

			Ik geloof niet dat Jona, nadat hij eenmaal in de zee gegooid en door de walvis op het strand geworpen was, ooit wilde dat hij weer in de zee geworpen zou worden. Hij was er misschien niet zo zeker van dat er nog eens een walvis langs zou komen om hem aan land te brengen. Als u eens wonderlijk uit de diepte gered bent, plaats uzelf dan niet weer in zo’n positie. Als u dat toch doet, kan het wel eens zijn dat de volgende grote vis geen walvis is maar een haai en dat u in plaats van aan land gebracht te worden vernietigd wordt. Kort gezegd, pas op voor de weg van de aanmatiging, want God heeft niet beloofd u daar te bewaren.

			Verder, geliefden, hoeft u nauwelijks gezegd te worden dat u er niet op moet rekenen bewaard te worden als u in zondige wegen gaat. Ik ga ervan uit dat u zich wacht voor de grofste zonden waar anderen bloot aan staan en dat u daarin niet zult vallen, maar er bestaat ook zoiets als stukje bij beetje vallen. Let op de kleine zonden, zeg ik. Een mens vervalt nooit in één keer tot grote, vuile, vleselijke zonden. Het gaat gewoonlijk via een lange reeks onbeduidende vrijheden waardoor hij dat vreselijke einde bereikt. Eerst is hij onbehoorlijk, vervolgens aanstootgevend en ten slotte misdadig. O, blijf toch uit de buurt van het begin van het kwaad. Als u erbij vandaan blijft, gaat u ook niet verder. Maar als u er een klein beetje in glijdt, zult u erachter komen dat deze wereld zo’n glibberige plek is dat u zeker zult vallen, en daarbij ook nog eens vreselijk vallen.

			Ik neem aan dat geen christen oneerlijk in zijn bedrijf zou willen zijn. Toch weet u dat het erg gemakkelijk is om iets fouts te doen omdat het ‘een onderdeel van het vak’ is. ‘Ze doen hier een kaartje aan van 100 meter, hoewel het slechts 90 meter is. Maar als ik er 90 meter op zet, kan ik het niet verkopen. Bovendien, in de volgende winkel staat er wellicht 110 meter op, dus ik moet op die van mij iets meer zetten dan het eigenlijk is.’ Als u dat doet, vergeet dan niet dat u een dief bent. Hoewel het misschien een onderdeel van het vak is, bent u toch een leugenaar als u zich eraan aanpast. Verwacht maar niet dat God u dan in uw zaak zal zegenen. Denkt u dat God op de oordeelsdag tot de mensen zal zeggen: ‘U bent onschuldig, want dat bedrog was slechts een onderdeel van het vak’? In geen geval, want wat geeft de Heere om wat u gewoon vindt in uw vak? Doe het goede, met alle risico’s van dien. Als u het kwade doet, dan doet u dit voor eigen risico, want God belooft niet dat Hij u in zo’n weg zal bewaren.

			Ik hoef hierover niet verder uit te weiden want u weet dit net zo goed als ik. Pas het daarom toe op uw eigen situatie. Christen, blijf toch uit de buurt van iedere zondige weg! Moge Gods genade u ervoor behoeden in de Weide met het Bijpad af te dwalen!

			Wie belijdt christen te zijn, moet er niet op rekenen dat Gods engelen hem zullen bewaren als hij de weg van de wereldgelijkvormigheid kiest. Er zijn honderden, ik ben bang van wel duizenden, kerkmensen die wel zeggen dat zij tot het volk van God behoren, maar die toch geheel gelijkvormig aan de wereld blijken te leven. Zij kennen maar één doel: geld verdienen en er persoonlijk beter van worden, wat ook het doel van de goddelozen is. Het Koninkrijk van Christus, de behoeften van Zijn Kerk en de noden van zielen die verloren gaan hebben slechts een kleine plek in hun hart. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Ze proberen het echter te verdoezelen onder het voorwendsel van voor hun gezin te zorgen. ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden’ is een tekst die we aan alle kerkmensen in heel London en over de hele wereld moeten verkondigen.

			Er is ook de weg van de trots die velen bewandelen. Ze moeten zo nodig ‘respectabel’ zijn; ze moeten zich zo nodig in de hogere kringen bewegen – en bij alles gaat het om het uiterlijk vertoon. Groot te zijn, beroemd te zijn, hooggeacht te worden, een goede reputatie hoog te houden, daar leven ze voor. En er zijn er die hierin op een soort van christelijke manier veel bereiken. Ze laten zien dat ze een ‘hoger leven’ hebben bereikt dan voor gewone christenen ooit mogelijk is.

			Ik sta helemaal niet zo te springen om daar te komen, want ik geloof niet dat er een hoger leven op aarde is dan het leven met God, dat aan een ieder gegeven wordt die in de Heere Jezus Christus gelooft. Het hoogste leven waar ik naar streef is om als Jezus Christus te leven en als Hem te wandelen. Dat is de nederigste vorm van leven waarmee alle christenen tevreden zouden moeten zijn. Fijne kleren maken ons nog geen goede mensen.

			Er is ook de weg van eigenzinnigheid waarvan ik weet dat sommigen die bewandelen. Het is zeer triest om te zien dat mensen van wie we hoge verwachtingen hebben, blijkbaar zonder enige reden van plaats veranderen. Het ging zo goed met hen, maar toch gaan ze ervan door, want niets is goed genoeg. Sommigen lijken getroffen door een soort van blijvende onrust. Ze zijn als rollende stenen waar geen mos op kan groeien. Ze gaan van de ene baan naar de andere, niet omdat dat voor hen nodig is maar gewoon omdat ze niet stil kunnen blijven zitten. Ze gaan weg van haard en huis en handelen vaak in strijd met de orde van Gods voorzienigheid.

			Pas op voor de geest van eigenzinnigheid! We kunnen misschien zo koppig in ons hoofd worden dat we daar ook moeten lijden. Het is vaak verstandig om het oude gezegde niet te vergeten: de nacht is een goede raadsman. Wie er niet een nachtje over slaapt, moet er misschien later over huilen. Bezint eer gij begint. Volg altijd de wolk van Gods voorzienigheid; ga er niet voor lopen. Want als u ervoor loopt, komt u er misschien achter dat het bijna onmogelijk is om weer terug te keren. Velen hebben dit door schade en schande geleerd en hebben daardoor natuurlijk ook geen zegen ontvangen.

			Een andere weg die een christen niet dient te betreden, is de weg van de dwaalleer. Ik ken enkele belijdende leden die zodra er een nieuwe ketterij de kop op steekt, iets van willen meenemen. Ik moet toegeven dat ik nooit een neiging in die richting gehad heb. Ik geloof niet dat iemand die een apotheek binnenstapt, tegen de apotheker zou zeggen: ‘Ik heb gehoord dat er iemand in Norwood is overleden doordat hij dat en dat gif ingenomen heeft. Ik zou het ook graag willen proeven.’ U zou hem niet vragen zijn grote flessen van de plank te halen om u alle soorten dodelijk gif die hij in voorraad had te laten proeven. ‘O nee’, zegt u, ‘wij zijn bij ons volle verstand. We zouden zoiets doms nooit doen.’ Toch ken ik mensen die, zodra er een leer is waarvan men beweert dat die vals is, zeggen: ‘Daar moeten we eens goed naar kijken. We moeten het eens even proeven.’ Ze zijn pas tevreden als ze gif proeven.

			Er komt een periode in het leven waarin een christen het bevel van Paulus aan de Thessalonicenzen dient op te volgen: ‘Beproeft alle dingen’, maar laat hem dat dan zo snel mogelijk doen. En laat hem dan daarna naar het tweede deel van het bevel gaan: ‘Behoudt het goede.’ Behoud nooit iets tenzij u hebt beproefd dat het goed is. Blijf het echter niet voortdurend beproeven. Er zijn dingen die niet beproefd hoeven worden; die dragen hun merkteken op hun voorhoofd. Maar andere moeten beproefd worden. Dus, na erachter gekomen te zijn dat de goede dingen goed zijn en de ware dingen waar, behoud ze dan en keer u er niet van af.

			Om de zes weken of zo wordt er weer een nieuwe leer verkondigd; soms wordt er een nieuwe sekte opgericht. Dat komt gewoon omdat er weer iemand daarboven in zijn studeerkamer zit die heel veel last heeft van zijn gal of van een slechte spijsvertering. Hij is er nooit op uitgetrokken om zielen te winnen. Hij heeft ook nooit iets daadwerkelijk voor Christus gedaan. Maar hij is redacteur van een krant of hij schrijft artikelen voor een tijdschrift en met dat wonderlijke brein van hem, vol spinrag, denkt hij een nieuwe leer uit. Er zijn bepaalde mensen die altijd op zulke nieuwigheidjes zitten te wachten en die er onmiddellijk mee aan de haal gaan en ze overal verspreiden waar ze ook gaan. Deze dwaalleraars en hun volgelingen zijn de vloek van de tijd waarin we leven.

			Ik smeek u, geliefden, om in de oude vertrouwde paden te blijven. Behoud datgene waarvan u weet dat het waar is. Verlaat de God van uw vader en de God van uw moeder niet. Klamp u als met stalen haken vast aan de waarheden waarin God u door Zijn Geest onderwezen heeft. Als u echter de weg van de dwaling opgaat, moet u niet op goddelijke bescherming rekenen.

			II. Er zijn wegen waarin de veiligheid gegarandeerd is. Allereerst is er de weg van het eenvoudige geloof in de Heere Jezus Christus. U kent die weg, geliefden, dus wandel erin. Om zo niets te zijn en Christus alles – om uw eigen schuld te belijden en met Zijn gerechtigheid bekleed te worden! Blijf op die veilige weg, want het is de Koninklijke weg waarvan gezegd kan worden: ‘Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.’

			Vervolgens is er de weg van de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Doe wat God u zegt zoals God het u zegt, en omdat God het u zegt, kan u geen kwaad overkomen. De Heere vertelde Mozes dat hij de slang waarvoor hij vluchtte bij de staart moest grijpen. Hij deed dat en werd niet gebeten. De slang verstijfde tot een wonderdoende staf. Gehoorzaam de Heere in alle dingen. Let op de tittels en de jota’s, want zo wie een van deze minste van Gods geboden zal ontbonden, ‘en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie ze zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.’ Ach, om zo de voetstappen van de Heere Jezus Christus te drukken, stap voor stap, en Hem zo op de voet te volgen! Het is in dergelijke wegen dat ons engelenbescherming verleend zal worden.

			Er is ook de weg van het kinderlijke vertrouwen op Gods leiding. Zalig is die man die altijd zijn hoop op God vestigt om te weten wat hij moet doen, die de Heere altijd vraagt om hem te leiden en die niet op zijn eigen verstand durft te vertrouwen. Let op de voorzienige leiding van de Heere; wacht op Gods hulp. Het is veel beter om stil te staan dan om op de verkeerde weg te rennen. Neem even pauze, bid om leiding en beweeg u niet totdat u de stem van hem die achter u is hoort zeggen: ‘Dit is de weg, wandelt daarin.’ In een dergelijke weg zullen de engelen u zeker beschermen.

			Eveneens is er de weg van het strikte principe en de onbuigzame integriteit. Het reizen langs die weg brengt vaak heel wat verlies, kruisen en verwijten met zich mee en soms lijkt het zelfs uw dienstbaarheid teniet te doen. Maar ik draag u op, jongemannen in het bijzonder, om nooit één principe dat u zegt te hebben geweld aan te doen. Ik geloof dat het tot blijvende zegen voor sommigen die ik ken is geweest dat ze geweigerd hebben om hun zeilen naar de wind te zetten, zelfs niet in de geringste mate, om zo anderen tevreden te stellen. Doe hetzelfde. Wees eerlijk en niet bang. Houd vast aan een zaak die de mensen minachten als u gelooft dat het een goede zaak is. Doe dit des te meer met liefde, juist omdat de mensen het minachten. Vraag niet om iets wat geld oplevert, geef niets om de glimlach van vleiers. Volhard in de waarheid, zelfs als de weg erg moeilijk wordt. Op de lange duur zal het u altijd winst opleveren. Klem u aan de waarheid vast en win haar voor u in. Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de afkeurende blikken van de hele wereld. De weg van het principe is een veilige weg. Gods engelen zullen u bewaren als u op die weg blijft.

			En geliefden, ik weet vrijwel zeker dat de weg van de toegewijde dienst tot Gods eer nog een van deze veilige wegen is. Het is goed als iemand zegt: ‘Ik kies mijn weg volgens deze regel: hoe kan ik mijn God het beste dienen? Na nagegaan te hebben of er niet een of ander principe bij betrokken is en na ontdekt te hebben dat ik een weloverwogen keus moet maken tussen dit of dat, zeg ik tegen mezelf: ‘Op welke manier mag ik het nuttigst zijn? Met welke levenswandel kan ik het best God verheerlijken?’’ Dat is de weg naar de hemel, christen, de weg waarin uw Meester het meest door u verheerlijkt wordt. En als u in die weg wandelt, kunt u ervan op aan dat u door Zijn soevereine macht beschermd zal worden.

			En tot slot is er ook nog de weg van het verlaten van de wereld en het met God wandelen. Er is geen mens die ooit blijvend letsel heeft ondervonden door zich van de weg van de goddelozen afzijdig te houden en aan de andere kant is er geen mens voor wie een hechte en innige gemeenschap met God geen winst heeft opgeleverd. ‘Henoch wandelde met God’, en hij ontkwam niet alleen aan de pijnen van de dood maar verkreeg ook het getuigenis dat ‘hij Gode behaagde.’ 

			Christenen, zouden er niet meer van ons deze gezegende weg kunnen kiezen en er onafgebroken in wandelen? We zouden daardoor de vervulling van de belofte van onze tekst in haar diepste betekenis ontvangen: ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’

			III. Deze rechte wegen leiden ons naar verschillende situaties. Soms leidt de rechte weg ons in steenachtige plaatsen, in zeer moeilijke omstandigheden. Toch is er dan de belofte om die nood te vervullen: ‘Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.’ Ook al is een weg moeilijk, hij is er niet minder recht om. We kunnen er vaak des te zekerder van zijn dat het de rechte weg is omdat hij zo onaangenaam is voor ons vlees en bloed.

			Soms kan de rechte weg vreselijk zijn door de verzoeking. Als uw weg van alle kanten aangevallen wordt, denk dan daarom niet dat het de verkeerde weg is, want de psalmist zegt verder: ‘Op de felle leeuw en de adder zult gij treden.’ Leeuwen en adders zullen naar u toe komen, verleidingen zullen proberen u te verslinden zelfs wanneer u in de rechte weg gaat. Toch hebt u de belofte ontvangen dat u, zolang u zich op de rechte weg bevindt, de overhand over de leeuw en de adder zult krijgen. De verzoeking is misschien zo raadselachtig van aard dat u haar niet kan vatten. Ze kan op een draak lijken, maar als dat zo is, put hier dan troost uit: ‘Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden.’

			En vergeet niet, geliefden, dat zelfs als de weg niet steenachtig is en geen leeuw u aanvalt, u bewaard zult worden voor het gevaar van de rustige en de gemakkelijke wegen. U hebt altijd Gods bewaring en die van de engelen nodig. God zou immers Zijn engelen anders niet hebben bevolen om Zijn volk te beschermen in al hun wegen, als ze die bescherming niet in al hun wegen nodig hadden.

			Sommigen van u kennen juist nu voorspoed in uw bedrijf, maar uw weg is niet veiliger dan de weg van de man die alles kwijtgeraakt is. Die van u is misschien niet zo veilig als de zijne. Aan u die een goede gezondheid geniet durf ik zeggen dat uw pad riskanter is dan het pad van degene die altijd iets mankeert. Tot u allen zeg ik: bid om engelenbescherming. Bid de Heere om u te blijven beschermen met Zijn hemelse heerlegers. Anders zult u zich in veel van uw wegen, of die nu moeilijk zijn of rustig, ernstig bezeren.

			IV. Zolang de gelovigen in alle rechte wegen wandelen, zijn zij veilig. Christen, als u uw geweten geen geweld hebt aangedaan, als u het pad van de gemeenschap met God niet hebt verlaten, denk er dan eens aan wat een geweldige voorrechten u ten deel vallen! Om te beginnen maakt God Zelf Zich zorgen om u. Hij beveelt Zijn engelen voor u te zorgen.

			Toen Davids soldaten tegen zijn opstandige zoon Absalom ten strijde trokken, beval hij hun oversten nadrukkelijk om zachtkens met de jongeling te handelen ter wille van hem, maar hij gaf dat bevel tevergeefs. In een veel hogere mate beveelt God Zijn engelen om Zijn heiligen te beschermen en Hij geeft Zijn bevel niet tevergeefs. Dit is niet zomaar een algemeen gebod; het is meer een dwingend persoonlijk bevel dat God Zijn engelen oplegt. ‘Zorg voor Mijn kinderen; ze gaan in Mijn weg, de Koninklijke weg van de oprechtheid. Waak over hen en laat hen niet iets overkomen.’ God beveelt Zijn engelen dus persoonlijk om voor u te zorgen.

			Vervolgens zijn er onzichtbare machten om u te beschermen. ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen.’ We hebben het soms over draken, maar we weten er niet veel van. We weten niet veel van engelen, maar we zijn er zeker van dat engelen draken kunnen overwinnen, want ze zijn opgewassen tegen de duivels. Als er onzichtbare verzoekingen op uw weg geplaatst worden, dan zullen er ook onzichtbare verdedigers zijn die ze terugdringen.

			U hebt meer vrienden, arme christen, dan u beseft. Als u Gods strijd strijdt, hoort u misschien het geruis van engelenvleugels naast u, als uw oren daar op een goddelijke wijze voor geopend zijn. Als alle mensen u verlaten, kan God Zijn engelen zenden, hoewel u ze niet ziet, om u te versterken op de een of andere onzichtbare manier die ik niet goed kan uitleggen. ‘Ziet, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa’, de profeet die trouw aan zijn God durfde te zijn en Hem gelovig durfde te dienen. God zou eerder de hemel van al de engelenlegers, cherubs en serafs ontdoen dan toelaten dat een van Zijn kinderen die in Zijn wegen wandelt een nederlaag zou lijden. Hij beveelt al Zijn engelen om voor Zijn heiligen te zorgen en om hen te bewaren in al hun wegen.

			En als er engelen aan onze kant staan, dan geldt dat ook voor alle zichtbare en onzichtbare dingen. Gelovigen, zelfs de stenen op het veld staan u bij en de beesten van het veld leven in vrede met u. Waar u ook gaat, er staan altijd vrienden klaar om u te helpen. Het moge zo zijn dat u vijanden hebt onder de goddelozen, maar hun wapens zullen u niet overwinnen. Waar er ook maar een gezant van God is, hetzij de wind of de storm, de bliksem of de hagel, het is uw vriend. De sterren in hun loop strijden voor u. De verschrikkelijke en ontzagwekkende machten die bij tijden de wereld schudden, zijn slechts het vlammende zwaard van uw Vader, getrokken om u te beschermen. Als we in Gods wegen wandelen, zingen we naar waarheid:

			De God die in de hoge regeert
En donderslagen laat klinken wanneer Hem dat behaagt,
Die over de stormwolken rijdt
En de zeeën in Zijn hand houdt – 
Die ontzagwekkende God is de onze,
Onze Vader en onze liefde.
Hij zal Zijn hemelse macht neerwaarts zenden
Om ons naar boven te dragen.

			Zing dan, heiligen des Heeren, want alle dingen werken mede ten goede. ‘In blijdschap zult gij uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvels zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen.’

			Wat een heerlijke gedachte wordt er uitgedrukt door het woord ‘u’ in onze tekst! Het leert ons dat elk van de heiligen persoonlijk beschermd wordt. ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’ God heeft een persoonlijke belangstelling voor elke reiziger op de rechte weg en beveelt Zijn engelen hem te bewaren.

			Misschien zegt u wel: ‘Ik lees in deze tekst niet, dominee, dat het ook op mij slaat.’ Welnu, ik denk dat u dat wel moet doen. Als u het gebod ‘Gij zult niet stelen’ leest, denkt u dan dat dit op u slaat? ‘Jazeker!’ zegt u, ‘ik zou niet graag willen suggereren dat ik er niet mee bedoeld word. Ik zou niet graag vragen om van het gebod vrijgesteld te worden.’

			Precies, geliefde broeder, probeer dan ook niet van de belofte vrijgesteld te worden. Als u er zeker van bent dat het gebod op u slaat, wees er dan ook zeker van, als kind van God, dat de belofte op u betrekking heeft. ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’

			Deze bescherming is niet alleen persoonlijk, maar ook onafgebroken. God beveelt zijn engelen ‘dat zij u bewaren in al uw wegen’: bij uw ups en bij uw downs, bij uw promotie en bij uw pensionering, wanneer u slaapt en wanneer u wakker bent, wanneer u alleen bent en wanneer u in gezelschap verkeert, als u moet preken en als u moet luisteren, als u moet dienen en als u moet lijden. U hebt altijd bescherming nodig, en u zult deze ook altijd krijgen, want de engelen is te verstaan gegeven ‘dat zij u bewaren in al uw wegen.’

			En hoe mooi is het niet om erbij stil te staan dat deze bescherming eer met zich meebrengt. ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen.’ Merk op dat Hij Zijn engelen beveelt – juist die engelen die voor Gods aangezicht staan en Hem zien, juist die engelen die de bodyguards van de Eeuwige zijn. ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen.’

			‘Let op’, zegt de Heere tot Gabriël, Michaël, of hoe de engel ook mag heten, ‘ik beveel u goed voor dat arme meisje te zorgen, want zij is een dochter van Mij. Zorg voor die arme man daar, die door zo veel mensen veracht wordt, want hij is een prins van koninklijk bloed. Hij behoort Mij toe; hij is een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Jezus Christus.’ O, wat legt deze belofte een verbazingwekkende waardigheid op de minste en laagste van de volgelingen van het Lam!

			Merk nog een laatste punt op, dat al deze voorrechten ons door Jezus Christus toekomen, want Christus is de mysterieuze ladder die Jakob zag. De engelen liepen over die wondere treden op en neer. Het verkeer tussen de gelovigen en de hemel wordt door de persoon van de Heere Jezus Christus in stand gehouden. O, wat geeft dit een vreugde! Als Christus de uwe is, dan zijn de engelen ook de uwe en alle overheden en machten in de hemel zullen zich er dan in verheugen om voor u te zorgen.

			Als hier nu iemand is die straks terug moet naar een eenzame kamer, weet dan dat u daar niet alleen naartoe gaat. Uw vader en moeder wonen misschien ver weg op het platteland en sommigen van u, jonge mensen, voelen zich misschien behoorlijk eenzaam in Londen. Als u echter in de Heere Jezus Christus gelooft, bent u niet alleen, want de Heere van alle heilige engelen is met u en een ontelbare menigte van de hemelse heerlegers bevindt zich om u heen.

			Put troost uit deze heerlijke waarheid. Gods onzichtbare engelenmacht, die u niet ziet of hoort, maar die toch zeer reëel en echt is, zal een kordon om u heen vormen om u te beschermen te midden van de verleidingen van deze grote stad. Als u slechts trouw aan Hem bent en in Zijn wegen blijft, zal niets u schaden tussen deze plaats en de hemel. Er mogen dan vele peilen op u afgevuurd worden, maar het grote schild van het geloof zal ze allemaal afwenden of ze voor altijd vernietigen. Veel verleidingen en beproevingen zullen uw lot zijn, maar toch zult u te midden van die alle bewaard blijven.

			Ik hoorde afgelopen vrijdagavond een dominee van de Primitive Methodists een zeer sterke uitdrukking gebruiken toen hij beschreef wat iemand door het geloof in staat is te doen. Hij zei: ‘Een gelovige kan niet alleen een legioen duivels overwinnen maar hij zou, alleen door op God te vertrouwen, zich ook een doorgang door een steegje met duivels kunnen trappen.’

			Sinds ik die uitspraak hoorde heb ik er steeds weer aan moeten denken, en ik ben er zeker van dat het waar is, want sommigen van ons hebben dit al moeten doen. Die duivels zijn grote lafaards. Dus als God eenmaal bezit van een mens neemt, hoeft hij niets te vrezen, al werd zelfs de hele hel op hem losgelaten. Eén slager is niet bang voor duizend schapen en één mens die God krachtig maakt kan alle machten van de hel verpletteren. Hij hoeft geen enkele levensbeproeving te vrezen, hoe die er ook uit mag zien. ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’

			Er zijn nog twee of drie gedachten die ik ter afsluiting aan u wil voorleggen omdat ze het onthouden waard zijn. Ten eerste, geliefden, leren we uit deze tekst dat de laagste bezigheid samengaat met de hoogste blijdschap. De engelen zijn onze verzorgers, ‘zij zullen u op de handen dragen’, net als verzorgers kleine kinderen overeind houden die zelf nog niet kunnen lopen. Die engelen zien Gods aangezicht gedurig en leven in de volmaakte hemelse zaligheid, maar toch verwaardigen ze zich ertoe om dergelijke nederige taken te volbrengen.

			Geliefden, wees in deze als de engelen. Onderwijs een klas kleuters op de zondagsschool en laat uw gezicht stralen met het licht van Gods aangezicht. Deel traktaatjes uit, ga de armen bezoeken, kijk om naar gevallen vrouwen of doe enig ander werk voor de Heere dat gedaan moet worden. Het maakt niet uit wat het is, als u maar niet vergeet dat de dienst des te eervoller is omdat die zo alledaags overkomt.

			Nooit was Christus zo verheven, denk ik, dan toen Hij de voeten van Zijn discipelen ging wassen. We zullen zo ook zeker op Hem lijken als we ook bereid zijn hun voeten te wassen of enige andere nederige dienst te verlenen waar misschien behoefte aan is.

			Dit is de volgende gedachte: aangezien engelen over ons waken, hoe opgewekt moeten wij dan niet over elkaar waken! Hoe blij dient u die meer gevorderd bent in het leven met God te waken over de jongeren van het huisgezin des Heeren! Als God u iets van de vreugde laat ervaren die de engelen hebben over zondaren die zich bekeren, let er dan op dat u iets van de zorg overneemt die de engelen koesteren voor hen die in Gods wegen wandelen.

			Wat kan ik, als predikant van deze grote gemeente, met mijn ambtsbroeder en al de ouderlingen, allemaal doen om over vijfduizend van u te waken? U moet zich voor een groot deel zelf weiden. Waak over elkaar. ‘Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.’ Zoek elkaar op bij ziekte. Probeer alle afvalligen die u kunt vinden terug te brengen tot Christus en de gemeente. Zet u in voor elkaar, want alleen op deze manier kan onze taak volbracht worden. U zult als de engelen zijn als u de zwakken op de handen draagt voor het geval zij zouden struikelen en zich in hun val zwaar verwonden.

			Verder dienen we ons zo veilig en gelukkig te weten in het besef dat God de engelen bevolen heeft voor ons te zorgen! Wees toch niet zo zenuwachtig, geliefde zuster, als er weer een stormpje of zelfs een grote storm opsteekt. Wees niet bang, geliefde vriend, als een ziekte uw huis binnenkomt. Wees niet verontrust, zoals u misschien nu bent, als u hoort dat de koorts bij uw buren zijn intrede genomen heeft. Onthoud de belofte die aan onze tekst voorafgaat: ‘Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; u zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen.’

			Maar stel dat het de Heere behaagt de pest naar u toe te laten komen en stel dat u eraan zult sterven, welnu, des te eerder zult u in de hemel zijn. Daarom, vertroost elkander met de overweging dat alles goed met u gaat zolang u in de weg van de dienst blijft.

			En tot slot, hoe heilig dienen we niet te zijn als er zulke heilige wezens over ons waken! Als er altijd engelen om u heen zweven, let dan op wat u doet. Zou u, geliefde, net zulke woorden hebben gebruikt toen u door die deur daar binnenkwam als u die engel aan uw zijde had zien staan, die alles hoorde wat u zei? Welnee, u bent zo vreselijk fatsoenlijk als er iemand in de buurt is die u hoogacht! Hoe vaak houdt u uw gladde tong in wanneer er een christen of christin die u hoogacht binnen gehoorsafstand staat! Hoe veel dingen worden er niet gedaan die onder het oog van iemand die u liefhebt nooit gedaan zouden zijn! Niet alleen het volgende is waar: ‘Het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou het woord te kennen geven’; maar het is evenzo waar dat er voortdurend engelen over ons waken.

			Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe dat vrouwen bij een openbare gelegenheid het hoofd bedekt moesten hebben vanwege de engelen. Een bepaald decorum was gepast vanwege de engelen die daar waren. Ik weet zeker dat ik hetzelfde argument mag gebruiken ten aanzien van al onze daden. Of we nu alleen zijn of in gezelschap, laten we niet zondigen, aangezien de engelen altijd over ons waken en de Heere der engelen waakt ook over ons. Moge Hij ons genadig in Zijn heilige weg bewaren. Aldus bewaard zullen we beschermd zijn tegen alle kwaad zolang we op aarde zijn.

			Uiteindelijk zullen we Zijn aangezicht met vreugde aanschouwen en voor eeuwig bij Hem blijven. Ik wenste wel dat allen hier tegenwoordig in die heilige weg waren. Ik herinner u er nogmaals aan dat de ingang te vinden is bij een deur met het teken van het bloed aan de bovendorpel en de beide zijposten: ‘Dat bloed zal u tot een teken zijn.’ ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.’

			Amen.

			Het met elkaar meeleven van de twee werelden

			‘Alzo, zeg Ik u, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.’ 
Lukas 15:10

			Het hart van een mens is nooit groot genoeg om zijn eigen vreugden of verdriet te bevatten. U hebt waarschijnlijk nooit gehoord van iemand wiens hart precies vol met verdriet was, want zodra het vol is, stroomt het meteen over. Een mens heeft altijd de neiging om zijn verdriet meteen aan iemand anders te vertellen. Dat komt doordat ons hart niet groot genoeg is om al ons verdriet vast te houden; we hebben een ander hart nodig dat een deel daarvan overneemt.

			Zo gaat het ook met blijdschap. Als het hart vol blijdschap is, laat het die blijdschap altijd wegvloeien. Het is als de fontein op het marktplein: zodra die vol is, stroomt die over de rand en zodra hij niet langer overstroomt, kunt u er zeker van zijn dat hij niet langer vol is. Het enige volle hart is een hart dat overloopt.

			U weet dit, geliefden, u hebt aangetoond dat het waar is. Want toen uw ziel vol blijdschap was, hebt u eerst uw familie en vrienden bij elkaar geroepen en hun de reden van uw vreugde verteld. En toen die vaten tot de rand toe gevuld waren, was u als die vrouw die lege vaten leende van haar buren, want u hebt elk van hen gevraagd om in uw blijdschap te delen. En toen het hart van al uw buren ook vol was, vond u hen nog niet groot genoeg en werd de hele wereld opgeroepen om zich in uw lofprijzing te mengen. U vroeg de peilloze oceaan uw vreugde in te drinken. U sprak tot de bomen en vroeg hun de handen samen te klappen terwijl u de bergen en de heuvels opriep om geschal te maken met vrolijk gezang. Het leek alsof de sterren van de hemel zelf op u neerkeken toen u hun vroeg om voor u te zingen en de hele wereld werd vervuld door de muziek die in uw hart was.

			Wat is de mens immers dan de grote muzikant van de wereld? Het heelal is als een groot orgel met indrukwekkende pijpen. De ruimte, de tijd, de eeuwigheid zijn als de stemmen van dit grote orgel en de mens, een nietig schepsel, legt zijn vingers op de toetsen en doet het heelal ontwaken op het donderende geluid van de muziek, de hele schepping daarmee opwekkend tot het machtige gejuich van de lofprijzing. Weet u niet dat de mens Gods hogepriester is in het heelal? Alle andere dingen zijn het offer, maar hij is de priester, met het vuur in zijn hart, het hout in zijn hand en het tweesnijdend scherpe zwaard van de toewijding in zijn mond, waarmee hij alle dingen aan God opoffert.

			Ik twijfel er echter niet aan, geliefden, of de gedachte wel eens bij u opgekomen is dat onze lofprijzing niet ver genoeg reikt. Het leek wel alsof we op een eiland woonden, afgesneden van het vasteland. Als een mooie planeet zwemt deze wereld in een zee van lucht, onbevaren door een sterfelijk schip. We hebben wel eens gedacht dat onze lofprijzing zeker beperkt was tot de kust van deze nietige, bekrompen wereld, dat het voor ons onmogelijk was om aan het touw te trekken waarmee we de klokken van de hemel zouden kunnen luiden, dat we op geen enkele manier onze handen hoog genoeg zouden kunnen opheffen om de hemelse snaren van de engelenharpen te bespelen. We hebben onszelf wijsgemaakt dat er geen verbinding is tussen hemel en aarde. Een enorme zwarte muur staat tussen ons in. Een straat van onbevaarbare wateren sluit ons buiten. Onze gebeden reiken niet tot de hemel en onze lofprijzing kan de hemelingen niet beroeren.

			Laten we dan uit onze tekst leren hoezeer we ons vergissen. We zijn per slot van rekening, hoe ver we ook van de hemel en van het grote heelal afgesloten lijken te zijn, toch een provincie van Gods uitgestrekte, verenigde rijk. En wat er op de aarde gedaan wordt, is bekend in de hemel. Wat er op de aarde gezongen wordt, wordt in de hemel gezongen. In een bepaalde mate is het waar dat de tranen van de aarde in het paradijs opnieuw gestort worden en dat het lijden van de mensheid opnieuw gevoeld wordt, zelfs op de troon van de Allerhoogste.

			Er staat in onze tekst: ‘Alzo, zeg Ik u, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.’ Het was alsof er mij een brug getoond werd waarover ik de eeuwigheid in zou kunnen lopen. Het laat mij als het ware bepaalde magnetische draden zien die de informatie over wat er hier gedaan wordt aan de geesten in een andere wereld overbrengen. Ik maak hieruit op dat er een echte en wonderlijke verbinding is tussen deze aardse wereld en die andere die hoger is dan de lucht, waar God woont in het land van de gelukzaligen.

			We zullen vanmorgen een paar woorden aan dit onderwerp wijden. Mijn eerste punt is het met elkaar meeleven van de twee werelden. Het tweede is het oordeel van de engelen – zij verheugen zich over zondaren die zich bekeren; we zullen zien op wat voor grond zij dat doen. En het derde punt is een les voor de heiligen – als de engelen zich verheugen over zondaren die zich bekeren, dan behoren wij dat ook te doen.

			I. Denk niet, mensenkind, dat u van de hemel afgesneden bent, want er is een ladder waarvan de top aan de voet van de troon van de Almachtige rust en waarvan de onderkant in de diepste ellende van de mens staat. Denk maar niet dat er een grote kloof ligt tussen u en de Vader waarover Zijn genade niet kan reiken en waarover uw gebeden en geloof nooit kunnen springen. Denk niet, mensenkind, dat u op een eiland woont, omringd door orkanen en afgesloten van het vasteland van de eeuwigheid.

			Ik smeek u, geloof toch dat er een brug over die afgrond is, een weg waarlangs uw voeten mogen gaan. Deze wereld staat niet op zichzelf, want de hele schepping is één lichaam. En weet dan, mensenkind, dat, hoewel u in deze wereld slechts als het ware op de voet woont, er toch van de voeten tot aan het hoofd zenuwen en aderen zijn die het geheel met elkaar verbinden. Hetzelfde grote hart dat in de hemel klopt, klopt ook op de aarde. De liefde van de eeuwige Vader die de hemelingen verblijdt, geeft ook blijdschap aan degenen die op aarde zijn. Wees er zeker van dat hoewel de heerlijkheid van de hemelingen anders is dan de heerlijkheid van hen die op aarde zijn, zij toch qua verschijning niet van elkaar verschillen, want ze zijn immers gelijk.

			Luister mensenkind, en u zal spoedig leren dat u geen vreemdeling bent in een vreemd land – geen dakloze Jozef in het land Egypte, afgescheiden van zijn vader en zijn broers, die nog in het gelukkige paradijs Kanaän verblijven. Nee, uw Vader blijft u liefhebben. Er is een verbintenis tussen u en Hem. Het is vreemd dat hoewel er kilometers afstand liggen tussen het eindige schepsel en de oneindige Schepper, er toch banden zijn die ons verbinden!

			Als u een traan laat, denk dan niet dat uw Vader dat niet ziet, want ‘gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.’ Uw zuchten kan het hart van de Heere raken, uw fluisteren kan Hem het oor doen neigen, uw bidden kan Zijn handen doen inhouden, uw geloof kan Zijn arm doen bewegen. O, denk niet dat God daarboven eeuwig sluimert en geen acht op u slaat. ‘Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermt over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten.’

			Uw naam staat in de handpalmen van de Vader gegraveerd en uw ziel staat op Zijn hart vermeld. Hij heeft aan u gedacht voordat de werelden gemaakt werden. Voordat de paden van de zeeën werden uitgegraven of de gigantische bergen hun toppen in de witte wolken verhieven, heeft Hij aan u gedacht. En Hij blijft aan u denken. ‘Ik, de HEERE, behoed die, elk ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag.’ Zijn ogen doorlopen de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, van wie hun hart volkomen is tot Hem. U bent niet van Hem afgesloten. In Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij. Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden.

			Vergeet niet, erfgenaam van de onsterfelijkheid, dat u niet alleen met God de Vader verbonden bent, maar er is nog een Ander met Wie u een eigenaardige maar toch hechte band hebt. In het midden van de troon zit er Een Die uw broeder is, door bloed met u verbonden. De Zoon van God, eeuwig, gelijk aan Zijn Vader, werd in de volheid des tijds de Zoon van Maria, een kleine baby. Hij was, ja Hij is, been van uw gebeente en vlees van uw vlees. Denk maar niet dat u van de hemelse wereld afgesloten bent zolang Hij daar is, want is Hij niet het Hoofd en heeft Hij Zelf niet verklaard dat u een lid van Zijn lichaam bent, van Zijn vlees en van Zijn gebeente? Och mens, u bent niet afgescheiden van de hemel. Jezus ziet u in uw situatie en Hij wil u opbeuren.

			‘Ik voel in Mijn hart al uw zuchten en kermen,
Want u bent me heel nabij, u bent mijn vlees en mijn been.
In al uw moeiten voelt uw Hoofd de pijn.
Ze zijn allemaal heel nodig, geen enkele ervan is tevergeefs.’

			Och arme, ontroostbare rouwdragende, Christus denkt gedurig aan u. Uw zuchten is Zijn zuchten, uw kermen is Zijn kermen, uw gebeden zijn Zijn gebeden. Hij wordt gekruisigd als u gekruisigd wordt. Hij sterft als u sterft. U leeft in Hem en Hij in u, en omdat Hij leeft, zal u ook leven. U zult in Hem opstaan en u zult met Hem in de hemelse gewesten zitten. O, nooit was een man dichter bij zijn vrouw, nooit was een hoofd dichter bij zijn leden en nooit was een ziel dichter bij het lichaam dan Christus bij u is.

			En denk omdat dit zo is, maar niet dat de hemel en de aarde van elkaar gescheiden zijn. Het zijn twee verwante werelden, twee schepen die dicht tegen elkaar aangemeerd liggen. De korte plank van de dood stelt u in staat van het ene in het andere schip over te stappen. Dit schip hier is helemaal zwart en smerig, net klaar met de kusthandel, het stoffige werk van vandaag, vol met de donkerheid van het verdriet. Dat schip daar is helemaal van goud, met de kleurrijke wimpel in top en de zeilen allemaal uitgerold, wit als de veren van een zeevogel, schoon als de vleugels van een engel.

			Mens, ik zal u vertellen dat het schip van de hemel vastligt aan het schip van de aarde. En al schommelt dit schip heen en weer en al helt zij door stormgedruis over, toch vaart het onzichtbare gouden schip van de hemel aan haar zijde, nooit vaneen gescheiden, nooit gesplitst, maar altijd gereed zodat u, als de tijd komt, van het zwarte, donkere schip af kunt springen om uw voeten op het gouden dek van dat gezegende schip te zetten waarin u tot in eeuwigheid zult varen.

			Maar, volk van God, er zijn nog andere gouden schakels die het heden met de toekomst en de tijd met de eeuwigheid verbinden. En zijn de tijd en de eeuwigheid voor een gelovige niet als een Siamese tweeling, die nooit uit elkaar gehaald moet worden? Deze aarde is de hemel beneden, de komende wereld is de hemel boven. Het is hetzelfde huis: dit is de benedenkamer en dat de bovenkamer, terwijl ze hetzelfde dak boven hun hoofd hebben en dezelfde dauw op elk van hen valt.

			Vergeet niet, geliefden, dat de geesten der volmaakte rechtvaardigen nooit ver bij u en mij vandaan zijn als we Jezus liefhebben. Al degenen die de rivier overgestoken zijn, hebben nog gemeenschap met ons. Zingen we niet:

			De heiligen op aarde en al de doden
Vormen maar één gemeenschap.
Allen verenigen zich in Christus, het levende hoofd
En hebben deel aan Zijn genade.

			Wij hebben slechts één Hoofd voor de triomferende Kerk en voor de strijdende Kerk.

			Een leger van de levende God.
Op Zijn bevel buigen we.
Eén deel van het leger is de vloed al gepasseerd,
En het andere deel gaat er nu doorheen.

			Vertelt de apostel niet dat de heiligen daarboven een wolk van getuigen zijn? Zei hij niet, nadat hij Abraham, Izak, Jakob, Gideon, Barak en Jeftha genoemd had: ‘Daarom dan ook, alzo wij zo’n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last’? Zie, wij lopen door de vlakke velden en de verheerlijkten zien op ons neer. De ogen van uw moeder volgen u, jongeman. De ogen van uw vader kijken op u neer, jongedame. De ogen van mijn godvrezende grootmoeder, al lange tijd in heerlijkheid, rusten ongetwijfeld zonder ophouden op mij. Ik twijfel er niet aan of ze praten in de hemel over ons. Ik denk dat ze soms deze nietige aarde bezoeken – zij gaan nooit de hemel uit, dat is waar, want de hemel is overal voor hen. Deze wereld is voor hen slechts één hoekje van Gods hemel, één schaduwplekje van het paradijs.

			De heiligen van de levende God zijn ons zonder twijfel zeer nabij, zelfs als wij denken dat ze ver weg zijn. In elk geval blijven ze aan ons denken, zoeken ze naar ons, want deze waarheid is hun op het hart gedrukt: dat zij zonder ons niet volmaakt kunnen zijn. Zij kunnen pas een volmaakte Kerk zijn als wij binnengehaald worden. En daarom zien ze uit naar onze verschijning.

			Om echter een beetje nauwkeuriger op onze tekst terug te komen: die verzekert ons ervan dat de engelen gemeenschap met ons hebben. Blinkende geesten, eerstgeboren zonen van God, denkt u aan mij? Grote en machtige cherubijn, vurige serafijn, gevleugeld met de bliksem, denkt u aan ons? Groots is uw gestalte. Een van onze dichters zegt ons dat de staf van een engel wel als mast voor een grote admiraal zou kunnen dienen, en hij had waarschijnlijk gelijk.

			De engelen van God zijn machtige en krachtige schepselen, die Zijn bevelen doen, die luisteren naar Zijn woord – en slaan zij acht op ons? Laat de Schrift maar antwoord geven: ‘Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen?’ ‘De Engel des Heeren legert Zich rondom degenen die Hem vrezen.’ ‘Want Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.’

			Ja, de meest blinkende engelen zijn niet meer dan dienstknechten van de heiligen; zij zijn onze lakeien en onze livreiknechten. Ze bedienen ons, ze zijn de manschappen van onze lijfwacht. Mochten we eens zien, als onze ogen daarvoor geopend werden, wat Elisa zag, vurige paarden en vurige wagens rondom ons, zodat we verheugd zouden kunnen zeggen: ‘Die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.’

			Er staat in onze tekst dat de engelen van God verblijd zijn over zondaren die zich bekeren. Hoe kan dat? Ze zijn altijd al zo gelukkig mogelijk; hoe kunnen ze dan nog gelukkiger worden? Er staat niet in de tekst dat ze gelukkiger worden, maar misschien dat ze hun geluk meer tonen. Iemand heeft misschien iedere dag een rustdag, zoals hij zou moeten hebben als hij christen is, maar toch zal hij op de eerste dag van de week de rustdag duidelijker doen uitkomen. Dan kan de wereld zien dat hij inderdaad rust. ‘Een vrolijk hart is een gedurige maaltijd.’ Maar zelfs een vrolijk hart kan bijzondere dagen hebben waarop het echt van een goede maaltijd geniet.

			Voor de verheerlijkten is elke dag een sabbatsdag, maar van sommige kan het gezegd worden: ‘Die dag van de sabbat was groot.’ Er zijn dagen waarop de engelen harder zingen dan gewoonlijk. Zij musiceren altijd op een welluidende wijze tot Gods lof, maar soms komen de vergaderde heerlegers die ver door het heelal hebben gevlogen terug naar hun basis en zingen ze op vastgestelde dagen, rondom de troon van God, staande in gesloten gelederen, niet voor de oorlog maar voor de muziek, tot eer van de Zoon van God, Die ons liefgehad heeft en Zich voor ons overgegeven heeft. 

			En vraagt u me wanneer die dagen plaatsvinden? Ik zeg u dat elke dag waarop een christen geboren wordt een feestdag in de hemel is. Er zijn kerstdagen in het paradijs, waar de hoogmis van Christus gehouden wordt en Christus verheerlijkt wordt, niet omdat Hij in een kribbe geboren is maar in een verbroken hart. Dat zijn de dagen: goede dagen in de hemel, feestdagen, gedenkwaardige dagen van overvloeiende aanbidding. Dat zijn de dagen waarop de Herder het verloren schaap op Zijn schouders thuisbrengt, waarop de gemeente het huis met bezemen heeft gekeerd en de verloren penning gevonden. Want dan worden deze vrienden en buren samengeroepen en verheugen zij zich met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde over één zondaar die zich bekeert.

			Zo heb ik u, hoop ik, laten zien dat er een hechtere verbinding tussen de aarde en de hemel is dan iemand van ons ooit zou kunnen dromen. En laat niemand van ons nu denken, als we naar boven kijken naar de blauwe lucht, dat we ver bij de hemel vandaan zijn: hij ligt slechts op korte afstand van ons. Wanneer de dag aanbreekt, zullen we daar met grote spoed heen gaan, zelfs zonder vurige paarden en vurige wagens. Bileam noemde het een ver gelegen land. Wij weten wel beter: het is een land dat zeer dichtbij is.

			Door het geloof verenigen we onze handen
Met die van hen die ons voorgingen
En we groeten de met bloed besprenkelde scharen
Op het eeuwige strand.

			Wees gegroet, blinkende geesten! Ik kan u nu zien. Wees gegroet, engelen! Wees gegroet, verloste broeders! Nog een paar uur, nog een paar dagen, nog een paar maanden en dan zullen we ons bij uw blijde schare voegen. Tot dat moment zal uw vreugdevolle gemeenschap, uw zoete innerlijke ontferming altijd onze troost en onze vertroosting zijn. En als we alle stormen van het leven doorstaan hebben, zullen we uiteindelijk bij u in de haven van de eeuwige vrede het anker uitwerpen.

			II. Waarom zingen de engelen vanwege berouwvolle zondaren? In de eerste plaats, denk ik, omdat ze zich de scheppingsdagen herinneren. Weet u, toen God deze wereld maakte en de balken van de hemelen in voetstukken van licht vastzette, zongen de morgensterren vrolijk tezamen, en al de kinderen Gods juichten. Terwijl zij ster na ster als vonken van het grote aambeeld van de Almachtige weg zagen vliegen, begonnen ze te zingen. En elke keer als ze een nieuw schepsel op deze kleine aarde gevormd zagen worden, zongen ze hun lof opnieuw.

			Toen zij voor het eerst het licht zagen, klapten ze in hun handen en zeiden: ‘Groot is de Heere; want Hij zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.’ En toen ze de zon en de maan en de sterren zagen, klapten ze opnieuw in hun handen en zeiden: Hij heeft ‘de grote lichten gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. De zon tot heerschappij op de dag; want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. De maan en sterren tot heerschappij in de nacht; want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid.’ En vanwege alles wat Hij gemaakt had, zongen ze immer weer dat bekoorlijke lied: ‘Schepper, gij moet groot gemaakt worden, want Uw goedertierenheid is in eeuwigheid.’

			En nu, als ze een zondaar zien terugkeren, zien ze de schepping weer opnieuw, want een bekering is een nieuwe schepping. Niemand komt ooit tot bekering tenzij God in hem een nieuw hart schept en een vaste geest vernieuwt. Ik denk niet dat de engelen vanaf het moment dat God de wereld schiep, God nog iets anders hebben zien maken, met uitzondering van nieuwe harten. Hij had, als dat Hem behaagde, sinds die tijd nieuwe werelden kunnen scheppen. Maar misschien is het enige voorbeeld van een nieuwe schepping dat ze sinds die eerste dag gezien hebben, de schepping van een nieuw hart en een vaste geest in het binnenste van een arme, berouwvolle zondaar. Daarom zingen zij, omdat de schepping weer opnieuw plaatsvindt.

			Ik twijfel er ook niet aan of zij zingen omdat zij Gods werk opnieuw in zijn voortreffelijkheid zien schitteren. Toen God in den beginne de wereld had geschapen, zei Hij ervan: ‘Het is zeer goed.’ Dat zou Hij nu niet meer kunnen zeggen. Er zijn er velen van u van wie God dit niet zou kunnen zeggen. Hij zou precies het tegenovergestelde moeten zeggen. Hij zou moeten zeggen: ‘Nee, het is zeer slecht, want de staart van de slang heeft uw schoonheid weggevaagd, die morele uitmuntendheid die eenmaal in de mens woonde, is voorbijgegaan.’ Echter, als de zoete invloed van de Geest mensen tot geloof en bekering brengt, ziet God de mens aan en zegt Hij: ‘Het is zeer goed.’ Want wat Zijn Geest maakt, is als zoals Hijzelf: goed, heilig en kostbaar. En God glimlacht weer over Zijn herschapen schepping en zegt nogmaals: ‘Het is zeer goed.’ Dan beginnen de engelen weer de Naam te loven van Hem Wiens werken altijd goed en vol schoonheid zijn.

			Geliefden, de engelen zingen over zondaren die zich bekeren omdat ze weten waaraan zo’n arme zondaar ontkomen is. U en ik kunnen zich nooit al de diepten van de hel voorstellen. We kunnen de verschrikkingen van die troosteloze kerker met verloren zielen, aan ons zicht onttrokken door een zwarte sluier van duisternis, niet weergeven. Gelukkig hebben de jammerklachten van de verdoemden ons nooit opgeschrikt, want duizend orkanen zouden maar als het fluisteren van een kind zijn vergeleken met één schreeuw van een verdoemde geest. Het is voor ons niet mogelijk om de kwellingen van die zielen te zien die voor eeuwig met een benauwdheid leven die nooit verlicht wordt. Deze ogen zouden blinde pupillen van duisternis worden als zij ook maar een ogenblik in die afgrijselijke grafkelder van de pijniging mochten blikken. De hel is verschrikkelijk, want we mogen ervan zeggen: hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, de verschrikkingen die God bereid heeft voor degenen, die Hem haten.

			De engelen weten het echter wel, beter dan u en ik het ooit zouden kunnen raden. Zij weten het. Niet dat zij het ervaren hebben, maar zij weten die dag nog toen Satan en zijn engelen weerspannig waren tegen God. Zij herinneren zich die dag nog toen het derde deel der sterren van de hemel in opstand kwam tegen hun Leenheer en zij zijn niet vergeten hoe de geweldige rechterhand van de Heere Jezus in donderslagen gehuld was. Ze vergeten die bres in de tinnen van de hemel niet toen Lucifer en zijn heerlegers van de grootste hoogten tot de laagste diepen werden geslingerd. Zij zijn nooit vergeten hoe zij op het geluid van de bazuin de vluchtende vijand achtervolgd hebben tot aan de peilloze diepte van de zwarte hopeloosheid.

			En terwijl zij die plaats naderden waar de grote slang in ketenen gebonden zal worden, herinnerden ze zich dat zij Tofeth zagen, dat van gisteren bereid was – het vuur en het hout van zijn brandstapel is omvangrijk. En zij weten weer hoe iedereen stil was toen zij terugvlogen, hoewel zij hadden kunnen juichen tot eer van Hem Die Lucifer verslagen had. Zij waren echter vervuld met plechtig ontzag voor Eén Die in staat was een cherubijn neer te slaan en deze in uitzichtloze banden van eeuwigdurende wanhoop te werpen. Zij wisten wat de hel was, want zij hadden hem in de bek gekeken en hadden hun eigen broeders daarbinnen zien vastzitten. Daarom, als zij een zondaar zalig gemaakt zien worden, verheugen ze zich, omdat er weer een minder is die voedsel zal worden voor de worm die niet sterft, weer een ziel die ontkomt aan de muil van de leeuw.

			Toch is er nog een betere reden. De engelen weten wat de blijdschap van de hemel inhoudt en daarom verheugen zij zich over één zondaar die zich bekeert. Wij hebben het over paarlen poorten en straten van goud, lange witte klederen, gouden harpen en kronen van amarant en dergelijke.

			Maar als een engel ons over de hemel zou vertellen, zou hij glimlachend zeggen: ‘Al die mooie dingen zijn slechts kinderverhaaltjes en u bent kleine kinderen. U kunt de grootheid van de eeuwige zaligheid niet bevatten en daarom heeft God u een leesplankje en een alfabet gegeven waarmee u de beginletters mag leren van wat de hemel is, om erachter te komen wat u nog niet weet. Sterveling, uw ogen hebben haar schoonheid nog nooit gezien, uw oren zijn nog nooit betoverd door haar melodieën, uw hart is nog nooit in vervoering gebracht door haar ongeëvenaarde blijdschap.’

			U mag praten en denken, raden en dromen, maar u moet de oneindige hemel die God Zijn kinderen bereid heeft nooit beoordelen. Om die reden klappen de engelen in hun handen als zij een ziel gered zien worden en als zij zien dat een zondaar zich bekeert, want zij weten dat al die gezegende woningen voor hen zijn, aangezien al die zoete plaatsen van eeuwigdurend geluk de erfenis zijn van iedere zondaar die zich bekeert.

			Maar ik wil graag dat u de tekst nog eens leest, terwijl ik bij een andere gedachte stilsta. ‘Alzo, zeg Ik u, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.’ Nou, waarom bewaren ze hun blijdschap niet totdat die zondaar sterft en naar de hemel gaat? Waarom verheugen zij zich over hem als hij zich bekeert?

			Mijn arminiaanse vriend zou, denk ik, naar de hemel moeten gaan om hen op dit punt te corrigeren. Volgens zijn opvattingen is het helemaal fout wat zij doen, omdat zij voorbarige blijdschap hebben. Volgens de arminiaanse leer kan een mens zich misschien wel bekeren maar toch verloren gaan. Hij mag misschien door genade berouw hebben en geloven, maar hij kan ook weer uit genade vallen en verworpen worden. Engelen, loop niet te hard van stapel! Misschien zal u er op een dag spijt van krijgen als de arminiaanse leer waar is. Ik zou u willen adviseren om uw lied voor momenten van grotere vreugde te bewaren. Misschien moet u, engelen, morgen wel treuren over de mensen voor wie u vandaag zingt. Ik weet zeker dat Arminius zijn leer nooit in de hemel heeft onderwezen. Ik weet niet of hij daar nu is – ik hoop van wel, maar dan is hij geen arminiaan meer. Als hij zijn leer daar ooit had onderwezen, dan zou hij eruit gegooid zijn.

			Er is blijdschap voor de engelen omdat zij weten dat een zondaar, wanneer hij zich bekeert, volkomen gered is – want anders zouden ze voortijdig juichen en misschien een goede reden hebben om hun vrolijkheid bij een toekomstige gelegenheid in te trekken. Maar de engelen weten wat Christus bedoelde toen Hij zei: ‘Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.’ Daarom verheugen zij zich over zondaars die zich bekeren, want zij weten dat die behouden zijn.

			Er is nog iets wat ik noemen wil voordat ik op een ander punt overga. Er staat dat er blijdschap bij de engelen is over één zondaar die zich bekeert. Vanavond heb ik het blijde voorrecht om in onze gemeenschap niet minder dan achtenveertig zondaren te verwelkomen die zich bekeerd hebben. Daarom zal er vanavond grote vreugde en blijdschap in onze gemeenten zijn omdat deze achtenveertig zich helemaal verdiept hebben in de belijdenis van hun geloof.

			Hoe liefdevol zijn de engelen echter voor mensen, want zij hebben al blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Daar ligt zij in dat zolderkamertje, waar de sterren tussen de dakpannen door kijken. Er staat in die kamer een armoedig bed met slechts één deken erop en zij ligt daar op sterven! Arm schepsel! Nachtenlang heeft zij in goede tijden op straat gezworven, maar nu is het over met de pret; een vreselijke ziekte verslindt als een duivel haar hart! Ze gaat weldra sterven en er is niemand die zich om haar ziel bekommert! Maar daar in die kamer keert ze haar gezicht naar de muur en roept uit: ‘O Gij, Die Maria Magdalena gered hebt, redt ook mij. Heere, ik heb berouw, wees mij genadig, bid ik U.’ Hebben de klokken buiten geluid? Is er op de trompet geblazen? Ach, nee. Hebben de mensen zich verblijd? Was er een geluid van dankzegging in het midden van de grote gemeente? Nee, niemand wist ervan want zij is ongezien gestorven.

			Maar wacht eens even! Er stond er één bij haar bed die haar tranen wel opgemerkt heeft – een engel die uit de hemel was gedaald om over dit verloren schaap te waken en op haar terugkeer te letten. Nauwelijks had zij het gebed uitgesproken of hij klapwiekte en men kon de geest als een komeet naar de paarlen poorten zien vliegen. De hemelse wachters dromden samen bij de poort, roepend: ‘Wat hebt u voor nieuws, o zoon van het licht?’ Hij zei: ‘Het is gedaan.’ ‘Wat is er gedaan?’, vroegen zij. ‘Wel, zij heeft zich bekeerd.’ ‘Wat, zij die eenmaal de voornaamste der zondaren was? Heeft zij zich tot Christus bekeerd?’ ‘Ja, dat klopt’, zei hij. En toen ging het nieuws door de straten en de bruiloftsklokken van de hemel luidden, want Maria Magdalena was behouden en zij die de voornaamste der zondaren was geweest, had zich tot de levende God gekeerd.

			Het was ergens anders. Een arm, verwaarloosd jongetje met vodden aan zijn lijf had dagenlang door de straten gezworven. Onderricht in de misdaad, was hij op weg naar de galg. Maar op een dag liep hij langs een eenvoudige kamer waarin een paar mannen en vrouwen samen arme, haveloze kinderen zaten te onderwijzen. Hij liep er naar binnen, een onbeschaafde straatjongen. Ze praatten met hem en vertelden hem over een ziel en over een eeuwigheid – zaken waar hij nog nooit eerder van gehoord had. Ze spraken over Jezus en verkondigden dit arme, eenzame ventje grote blijdschap. Hij kwam de volgende zondag weer en ook de week daarna, met zijn wilde gewoonten, want hij kon er niet van loskomen.

			Uiteindelijk zei zijn leraar op een dag tot hem: ‘Jezus Christus neemt de zondaars aan.’ Dat jochie rende weg, niet naar huis, want dat kon je met goed fatsoen geen huis noemen – waar zijn dronken vader en wellustige moeder in helse losbandigheid samen leefden. Hij rende weg en onder een droog gewelf of in een of ander verlaten hoekje boog hij zijn knietjes en daar huilde hij, dat arme schepseltje in zijn vodden: ‘Heere, red mij of ik verga.’ En dat boefje zat op zijn knieën – de kleine dief werd gered! Hij zei: ‘Jezus, Minnaar van mijn ziel, laat mij naar Uw borst vluchten.’ En van dat oude gewelf, of van die afgelegen bouwval, vloog een engel verheugd naar de hemel om het nieuws te brengen dat er nog een erfgenaam der heerlijkheid uit God was geboren. 

			Ik kan me zulke taferelen goed voorstellen, maar kan ieder van u nu proberen zich uw eigen situatie voor te stellen? U weet de gelegenheid nog wel dat de Heere u ontmoette. En u hebt er totaal geen benul van wat een opschudding dat in de hemel bracht. Als de koningin al haar soldaten had laten uitrukken, dan zouden de engelen in de hemel hen niet hebben opgemerkt. Als al de prinsen van de aarde in optocht door de straten hadden gemarcheerd, met al hun gewaden, juwelen, kronen en met al hun decoraties, hun wagens en hun ruiters, als de pracht van de oude koninkrijken was verrezen uit het graf, als al de machten van Babel, Tyrus en Griekenland samengebracht werden in één grote processie, dan zou er toch geen engel stil hebben gestaan om glimlachend naar deze onbeduidende, opgedirkte vertoning te kijken. Maar over u, de snoodste van de snoden, de armste van de armen, de onopvallendste en de onbekendste – over u waren engelenvleugels uitgebreid en vanwege u werd er op aarde gezegd en in de hemel gezongen: ‘Halleluja, want er is vandaag een kind uit God geboren.’

			III. En nu moet ik afsluiten met deze les voor de heiligen. Ik denk, geliefden, dat de les voor u niet te moeilijk is om te leren. De engelen in de hemel hebben blijdschap over zondaren die zich bekeren. Zullen u en ik, Gods geheiligden, dan niet hetzelfde doen? Ik denk niet dat de gemeente zich genoeg verheugt. We mopperen allemaal genoeg en we zuchten genoeg, maar erg weinigen van ons verheugen zich genoeg. Als we met een groot gezelschap naar de kerk komen, wordt dat als een grote genade gezien, maar wordt de grootheid van die genade echt erkend?

			Ik zal u zeggen wie het zijn die het meest dankbaar zijn voor de bekering van zondaren. Het zijn zij die zelf net bekeerd zijn of zij die zelf grote zondaren geweest zijn. Als zij die zelf van de slavernij bevrijd zijn, anderen zien komen die zo kort tevoren in de boeien hebben gelegen, zijn ze zo blij dat ze wel trommels, harpen, fluiten en citers willen opnemen om God te prijzen, omdat er ook andere gevangenen zijn die door genade bevrijd zijn.

			Maar er zijn nog anderen die dit nog beter kunnen en dat zijn de ouders en familieleden van hen die behouden zijn. U hebt God menigmaal gedankt toen u zag dat een zondaar behouden werd, maar moeder, hebt u Hem niet het meest gedankt toen u zag dat uw zoon zich bekeerd had? O, die heilige tranen, het zijn geen tranen, het zijn Gods diamanten – de vreugdetranen van een moeder als haar zoon zijn geloof in Jezus belijdt. O, die blijde gelaatsuitdrukking van een vrouw als ze ziet dat haar echtgenoot, lange tijd beestachtig en dronken, uiteindelijk in een man en een christen veranderd is! O, die blik van vreugde die een jonge christen toont als hij ziet dat zijn vader, die hem lange tijd onderdrukt en gekweld had, zich bekeerd heeft.

			Deze week preekte ik ter vervanging van een jonge dominee en omdat ik graag wilde weten wat voor persoon hij was, sprak ik met duidelijke onverschilligheid over hem tegen een achtenswaardige dame uit zijn gemeente. Al na een paar seconden begon ze hem te verdedigen. Ze zei: ‘U moet niets kwaads van hem zeggen; als u het toch doet, komt dat omdat u hem niet kent.’ ‘O’, zei ik, ‘ik ken hem al veel langer dan u; hij stelt niet veel voor, hè?’ ‘Nou’, zei ze, ‘ik wil goed over hem spreken, want hij is mijn bedienden en mijn familie tot zegen geweest.’

			Ik liep naar buiten en zag een paar mannen en vrouwen op straat staan. Dus ik zei tegen hen: ‘Ik kom uw dominee halen.’ ‘Als u dat durft’, zeiden ze. ‘We zullen u over de hele wereld achtervolgen als u een man meeneemt die zo veel goeds voor onze ziel gedaan heeft.’ Na het getuigenis van nog zo’n vijftien of zestien mensen gehoord te hebben, zei ik: ‘Als die man zulke getuigen heeft, laat hem dan maar doorgaan. De Heere heeft zijn mond geopend en de duivel zal die nooit kunnen toesluiten.’

			Dit zijn de getuigen die we willen: mensen die met de engelen kunnen zingen omdat hun eigen gezin tot God bekeerd is. Ik hoop dat dit voor u allemaal waar mag zijn. Als iemand van u vandaag tot Christus gebracht wordt – want Hij staat klaar om u te ontvangen – zult u deze plaats al zingend verlaten. En dan zullen de engelen met u meezingen. Er zal blijdschap op de aarde en blijdschap in de hemel zijn – ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. De Heere zegene u allen, om Jezus’ wil.

			Amen.
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